


JEMNIFER FAYE 

Satılık Aşk 

Oda görevlisi Kyra Pappas kral dairesine girdiğinde evlenme teklifi 
alacağı asla aklına gelmezdi. Ama ünlü işadamı Cristo Kiriakas onun 
mükemmel bir gelin olacağından emindi. Sonunda Kyra için hayati 
önem taşıyan bir anlaşma yaparak onu evliliğe razı etti. 

Masal gibi başlayan bu hikâye nihayetinde ikisinde de derin gönül 
yarası bırakabilir mi? Yoksa her masalda olduğu gibi gerçeğe dönüşebilir mi? 

CHRISTY McKELLEN 

Mazimi Unutamam 


Cara VVİnstone son işindeki başarısızlığını Max Firebrace'in yanında 
unutmaya yemin etmişti. Ama yeni patronunun muhteşem villasına 
adım attığında onun geçmişine de adım attığının farkında değildi... 
Karısı öldüğünden beri Max yeni bir hayata ve yeni bir aşka hakkı 
olmadığına inanıyordu. Ne var ki Cara'nın gufuşunun sıcaklığı içini kaynatmaya başlamış ve acaba bir mutlu son olabilir mi sorusunu sordurmaya başlamıştı... Cara’yla birlikte yeniden doğabilecek miydi? 
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~ BtRtNCt bölüm ~ 

“BeNİMLE EVLENİR MİSİN?” 

Kyra Pappas’ın neredeyse nefesi tutulacaktı. Yedek anahtar kartla 
Blue Tide Tatilköyü’nün kral dairesinin kapısını henüz açmıştı. Bir elinde 
kart, diğer elinde tüylü toz fırçasıyla öylece kalakaldı. Doğru mu duymuştu? Biri birine evlenme telifi mi yapmıştı? 

Kötü bir zamanlamaydı bu. Ama romantik yapıda biri olduğu için, 
geldiği gibi geri dönmeden önce mutlu çifti görmek için başını merakla 
kaldırdı ve gözleriyle odayı taramaya başladı. Ancak odada sadece bir 
erkek vardı. Gri şık bir elbise giymiş, kravat takmış, uzun boylu bir adamdı. Ve olağanüstü yakışıklı biriydi. Sadece filmlerde görülen, kadınların 
taptığı gibi bir erkek... 

Ama bir dakika, bu adamı tanıyordu. Dün odasına dönerken koridorda 
karşılaşmışlardı. Hatta biraz konuşmuşlar ve Amerikalı olduğunu söylemişti. İşinden memnun olup olmadığını sormuştu. İyi biriydi. 

Şimdi gözünü dikmiş ona bakıyordu. Tam evlenme teklif ettiği sırada 
neden ona bakıyordu ki? Kyra tekrar odayı gözden geçirdi. İkisinden başka kimse yoktu. Televizyon da kapalıydı. Nasıl oluyordu bu? 

Birden aklına geldi ama olamazdı tabi. Teklifi ona yapmış olamazdı. 
Hayır. İmkânsızdı bu. 

Adamın yanık tenli yüzüne baktı. O kadar hoştu ki, saatlerce bakabilirdi. Koyu renk dalgalı saçlarım uzun uzun okşayabilirdi. Deniz mavisi 
gözleriyle onu bekliyormuş gibi bakıyordu. Acaba yanlış mı duymuştu? 

“Pardon, ne dediniz?” 
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Adam kaşlarını çatınca alnı kırışmıştı. “Benimle evlenir misin diye 
sordum.” 

Gerçekten de evlenme teklif ediyordu. Bir yabancı ona evlenme teklifi 
yapmıştı. Şimdiye kadar kimse ona evlenme teklif etmemişti. Ciddi miydi 
acaba? Cumartesi gecelerini evde yalnız geçirir ve âşık olup olmayacağını 
düşünüp dururdu. Ama aşk onun önceliği değildi. Listenin en başında yer 
almıyordu. 

Adamın ciddi yüz ifadesine baktı. Şaka yapıyormuş gibi bakmıyordu. 
Neden tanımadığı biriyle evlenmek istiyordu ki? Yoksa arkadaşlarıyla 
tuhaf bir bahse mi girmişti? 

“Siz iyi misiniz?” Kyra bu kez odayı daha dikkatle süzmeye başladı. 
Açık bir içki şişesi arıyordu gözleri. Ya da gizli bir kamera... Bu davranışın mantıklı bir açıklaması olmalıydı. 

“Ben... Ben aslında bu işlerden pek anlamam.” Elini yeni tıraş olmuş 
yüzüne götürdü. “İtiraf etmeliyim ki, daha önce hiç evlenme teklif etmedim.” 

“Biriyle bahse mi girdiniz? Ya da şaka mı yapıyorsunuz?” 

Adamın yüzü ciddileşti. “Kesinlikle hayır. Bu ciddi bir iş teklifi. Senin 
faydasını göreceğin bir şey...” 

Hangisiydi bu? Evlenme mi yoksa iş teklifi mi? Genç kadının ağzı 
açıldı ama bir şey söyleyemedi. Herhangi bir belirtisi görülmese de, adam 
kim bilir sabahtan beri içki içiyordu. Bir adım geriledi. 

“Korkma, ben o kadar kötü biri değilim.” Çapkınca gülümsedi. “İzin 
ver açıklayayım.” 

“Yapmam gereken işler var.” Zenginlerin garip eğilimleri olduğunu 
duymuştu. Bir adım daha geri atarken adama gözlerini kısarak bakıyordu. 
“Odanızı havalandırmak için sonra tekrar geleceğim.” 

“Lütfen, gitme.” Adam birkaç seri adımla yanına geldi. 

“Dur yaklaşma. Bağırırım.” Kyra ellerini havaya kaldırmıştı. 

“Sakin ol. Sana bir zararım olmayacak.” Eliyle ensesini ovuşturmaya 
başladı. “Her şeyi berbat ettim. Özür dilerim. Bunun gerçek bir evlenme 
teklifi olmadığını başından söylemeliydim.” 

Adamın suçlu bakışları bile muhteşemdi. “Özrünüz kabul edildi. Şimdi ben gerçekten gitmeliyim.” 

“En azından teklifimi merak etmiyor musun?” 

Elbette ediyordu. Kim etmezdi ki? Adamı biraz daha inceledi. Gömleğinin en üst düğmesi açılmıştı. Göğsünün kaslı olduğunu düşünüp yutkıındu. Kolunda çok şık saat vardı. Eğer markası Rolex ise hiç şaşırmazdı. 

Ayakkabıları pırıl pırıl parlıyordu. İstediği her şeye sahip olmuş başarılı bir işadamıydı. Hesap kitap adamıydı o. Hep doğru kararlar verirdi. 
Ama nasıl olduysa bu kez şaşırmıştı. 

“Evet, merak ediyorum.” Kıpırdanıp durmasının önlemek için kollarını önünde kavuşturdu. “Anlatın, dinliyorum.” 

“İçeri gelip oturmak istemez misin? Daha rahat olur.” 

“Burada iyiyim.” Olup biteni öğrenene kadar kapıya yakın kalmayı 
uygun görmüştü. O Nevv York da büyümüş bir kızdı. Annesi daha çok 
küçükken, yabancılarla konuşmaması gerektiğini öğretmişti. Ama yabancılara yakışıklı milyonerler dâhil miydi yoksa değil miydi, bunu bilmiyordu. Çünkü annesi paraya önem verirdi. 

Adam ağırlığını bir ayağından diğerine aktardı! “Birbirimizi iyi tanımadığımızı biliyorum. Ama dünkü sohbetimizden hoşlandım. İlginç bir 
genç kadın olduğunu fark ettim.” 

“Teşekkür ederim ama neden bana evlenme teklifi yaptığınızı anlayamadım.” 

“Çok önemli bir iş anlaşmasını güvence altına alma derdindeyim. Karşımdaki satıcı yaşlı ve geleneklerine düşkün bir bey, bu bakımdan bazı 
beklentileri var. Mesela aile önemli onun için.” 

Evcilik mi oynamak istiyor bu adam? 

Hayır. Bu oyuna gelmeyecekti. İsmini bile bilmediği bir adamla evlenmeyecekti. “Ben uygun değilim.” 

“Sen tam aradığım kadınsın.” Adamın gözleri heyecanla parladı. 

Kyra önlüğünün cebinden cep telefonunu çıkarıp saate baktı. “Gerçekten gitmeliyim. Daha temizlenecek bir sürü oda var.” 

“Endişelenmene gerek yok. Ben sana kefil olacağım.” 

Ne garip bir teklifti bu. Zaten başından beri bir saçmalığın içine düşmüştü. Sordu. “Kimsiniz siz?” 

Adamın koyu renk gözleri açıldı. “Bilmiyor musun?” 

Kyra başını iki yana salladı. Bildiği tek şey, bir erkeğin bu derece seksi olmaya hakkı olmadığıydı. “Bilsem sorar mıydım?” 

“Doğru. O zaman kendimi tanıtayım. Adım Cristo Kiriakas.” 

Bu ismi duymuştu. Hem de birçok kez. Birden jeton düştü. Bu adam 
patronuydu onun. Glamour Otel ve kumarhane zincirinin sahibiydi. Blue 
Tide zincire eklenen son halkaydı. Ev ödevini iyi yapmadığı için tanımıyordu patronunu. Tatil köyünün en iyi odasında kalmasından bile anlayabilirdi aslında. 

“Tanıştığımıza memnun oldum Bay Kiriakas. Ben... Ben Kyra Pappas. 
Sizi tanıyamadım, özür dilerim.” 

“Endişelenmene gerek yok.” Patron sakin bir tonla konuşuyordu. “Zaten tammanı beklemiyordum. Bana lütfen Cristo de. Babama Bay Kiriakas 
derlerdi. Her duyduğumda dönüp babamı ararım.” 

“Özür dilerim Bay... Pardon, Cristo. Sen de bana Kyra diyebilirsin.” 
Evlenme teklifi yapan adam patronu ise kabul etmesi mi gerekiyordu? 
“İşimin gereği bu evlilik oyununu oynamak zorunda mıyım?” 

“Hayır. Endişelenmene gerek yok. İşin güvende.” 

Ama Kyra bundan emin değildi. 

“Muhakkak ki bir kız arkadaşın Ya da evlenebileceğin sana yakın bir 
kadın vardır.” 

Patronu dişlerini sıkıp bıraktı. “Evet, gerçekten evlenmek için birini 
bulabilirim. Ama şu var ki, ben evlenmek istemiyorum. Sonsuza kadar 
değil tabi ki.” 

“Peki bu anlaşma neden o derece önemli? Yeteri kadar paran olmalı.” 

“Keşke o kadar kolay olsaydı. Paranın olması her şeyin kolayca ayağına gelmesi demek değil. Her zaman bazı şeyler için yardıma gerek vardır.” 

Kyra paralı da, parasız da yaşamıştı. Her iki ayrı hayat tarzının da 
olumlu ve olumsuz taraflarım görmüştü. Ama diğer insanların fikirlerini 
bilmiyordu. O sonradan parasız kalmıştı ama bunu belli etmez, varmış 
gibi davranırdı. Annesine göre para hayatta en önemli şeydi ve onun bu 
fikrini değiştirmek için çabalamak zaman kaybıydı. Başım kaldırıp 
Cristo’ya baktı. 

“Yani senin o iş anlaşmasını bitirebilmen için evlenecek birine ihtiyacın var ve beni uygun gördün, öyle mi? Bu anlaşma sağlandıktan sonra 
herkes kendi yoluna gidecek.” 

“Evet.” Sonunda söylemek istediğini anlatabilmişti. Gülümsedi. “Ama 
bu herhangi bir iş anlaşması değil. İş hayatımın en önemli anlaşması olacak. Her şeyi değiştirecek.” 

Adamın anlatış tarzından anlaşmaya verdiği önem anlaşılıyordu. Kyra 
anlaşmanın ne olduğunu bilmiyordu ama patronuna acımıştı. Bir insan 
nasıl oluyor da sadece para için bir yabancıyla evlenmeyi göze alabiliyordu? Ruhları birleşmeden, kalpten âşık olmadan evlenmemeliydi hiç kimse. 

Belki adamın gönlünü alıp sağlıklı düşünmesine yardımcı olabilirdi. 
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“Bunun başka bir yolu da olmalı.” 

Crısto başım iki yana salladı. “Eğer olsa, inan bana, şimdiye kadar 
çoktan yapmıştım.” 

“Madem evlilik bu kadar önemli o adam için, neden biriyle şakacıktan 
nişanlanmıyorsun? İşe yaramaz mı?” 

Kyra Yunanistan'a kendi isteğiyle gelmişti. Başka birinin derdiyle uğraşmak, onun ve annesinin istediği hayata kavuşmasını geciktirmekten 
başka bir işe yaramayacaktı. 



Bir ikramiye çarpmıştı ona. 

Cristo gülümsedi. Kyra’yı ilk gördüğü an onun özel biri olduğunu fark 
etmişti. İpek gibi koyu renk saçları vardı. Kâkülü iri gözlerini çerçevelemiş gibiydi. Arkada toplamış atkuyruğu yapmıştı. Saçlarını açıp omuzlarına bıraksa ne kadar çekici olurdu. 

Daha ilk gördüğü anda sımsıcak gülümsemesini fark etmişti. Birden 
kendine yakın hissetmişti. Sorunlarına çare olacağı hiç aklına gelmezdi. 
Bu sabah, ta ki otel zincirini satın almak için Stravos Trust’a son teklifini 
yapana kadar. Teklifi görüşmeye gerek bile duyulmadan reddedilmişti. 

Sevse de, sevmese de, Nikolaos Stravos’un istediği oyunu oynaması 
gerekiyordu. 

Kyra’nın önerdiği nişanlılık fikri fena değildi ama kabul görmeyeceğim biliyordu. Planını uygulayabilmesi için kızı daha iyi tanıması gerekiyordu. 

“Ne zamandır Blue Tide için çalışıyorsun? Düne kadar seni gördüğümü hatırlamıyorum.” 

“Çünkü dün ilk günümdü. Daha önce New York’da bir otelde çalışmıştım.” 

“Ne kadar çalıştın orada?” 

“Birkaç sene.” 

“Orada da aynı işi mi yapıyordun?” 

Kyra başım evet der gibi salladı. Alt dudağını ısırıyordu. Sanki söylemediği bir şey vardı. 

“Bir şey mi söylemek istiyorsun?” 

Kız başını kaldırıp baktı. Karşısındaki adama güvenip güvenmeyece 
ğini bilmiyordu. “Eee... Uluslararası otel yönetimi kursu alıyorum ben.” 

“Neden bunu söylemekten çekindiğini anlayamadım.” 
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“Şu andaki işimden memnun olmadığımı düşünmeni istemedim.” 

Cristo hafifçe güldü. Kızın üzerindeki korkuyu atması gerekiyordu. 
“Ben her zaman, yanımda çalışanları daha ileri gitmeleri için cesaretlendiririm. Aslında şirket içinde kurslarımız da var.” 

“Biliyorum. Onları kontrol etmiştim.” 

Kız yine konuşmakta tereddüt ediyordu. 

“Ama ilgini çeken bir sınıf bulamadın herhalde.” 

Kyra cevap vermedi. 

“Umarım başarılı olursun.” 

“Teşekkür ederim.” Dudakları aralanmış ve yüzünde sıcak bir tebessüm belirmişti. 

Ancak patronu onun hakkında daha çok şey bilmek istiyordu. Gidip 
dosyasına bakabilirdi ama buna zaman yoktu. İş için başvuran herkes 
kontrolden geçtiği için, Cristo kızın geçmişinin temiz olduğundan emindi. 

“Dünkü sohbetimiz hoşuma gitti. Sen çabuk kavrayan bir genç kadınsın. Eğer işimle ilgili bana yardımcı olursan büyük bir iyilik yapmış olursun.” 

Konu tekrar açılınca Kyra paniğe girdi. “Ben işimden memnunum. 
Birçok şey için zaman kalıyor bana.” 

“Teklifimi en azından bir düşün.” 

“Düşünmeme gerek yok. Cevabım hayır. Özür dilerim ama rolünü iyi 
oynayacak birini bulmanız gerekiyor.” Dönüp kapıya yöneldi. 

“Lütfen bir düşün. Gerçekten yardımına ihtiyacım var.” 

Zamanı kısalıyordu ve fazla seçeneği yoktu. 
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- İKİNCİ BÖLÜM ~ 


K.YRA durdu. Ama kaçıp gitmek istiyordu. Çünkü bu yapılacak en 


uygun şeydi. 

Patronu gerçekten zor durumda kalmıştı çünkü sürekli lütfen kelimesini kullanacak biri olmadığı belliydi. 

Ama neden bu iş onun için bu kadar önemliydi? Bunun arkasında 
gizli bir şey olmalıydı. Saklıyordu bunu. Aslında düşünmeye bile değmeyecek şeylerdi bunlar. Kendi sorunları dururken başkalarının sorunlarına 
harcayacak zamanı yoktu. 

“Eğer yardımına gerçekten ihtiyacım olmasaydı, sana bu teklifi yapmazdım. Yemin ederim.” Bir an durdu. “Karşılığını alacaksın. Ne kadar 
istediğini söyle.” 

Zenginler hep böyle paralarım mı konuştururlardı? “Ben satılık değilim.” Kız elindeki tüylü toz fırçasını içinde temizlik gereçlerinin bulunduğu arabaya koydu ve iterek koridorda yürümeye başladı. Dönüp omzunun 
üzerinden bakarak patronunun arkasından gelip gelmediğini kontrol ediyordu. 

Cristo gelmiyordu. Kyra rahat bir nefes alabilecekti. 

Sonraki odanın önünde arabayı durdurdu. Patronu istediği parayı 
sormuştu. Ne kadar istese verecek gibiydi. Buna nasıl hayır, diyebilmişti? 
Fazladan gelecek paraya kim burun kıvırabilirdi ki? Ama nişanlı rolünü 
oynayabilir miydi? 

Bu rol onu ikiyüzlü yapmaz mıydı? 

Aklına annesi geldi. Babası öldükten sonra çalışmaya başlamıştı. Hayatının aşkıyla yirmi iki sene evde oturduktan sonra işe geri dönmek zorunda kalmıştı. Borçları vardı. Kyla Yunanistan’a çalışmak için gelmişti. 
Kazandığı paradan arttırabildiğini annesine yolluyordu. New York da 
yalnız kaldığı için de üzülüyordu tabi. Bütün istediği borçları bitirip annesini yanına alabilmekti. 

Diğer odayı temizlerken düşünceler kafasının içinde dönüp duruyorlardı. Bir gerçek vardı ki, Yunanistan’a geldikten sonra kendi kararlarını 
kendi vermeye başlamıştı. Bu özgürlük hoşuna gidiyordu. 

Burada bir tek arkadaşı vardı. Tek ve en iyi, Sofıa. Ona sırrını anlatabilirdi. Belki tavsiye alırdı ondan. Pencereden dışarı baktı. Bu oda özel 
koyu görüyordu. Cebinden telefonunu çıkardı ve bir mesaj yazdı. Parmakları uçuyor gibiydi. 

-(Kyra) Hey, inanmayacaksın ama biriyle tanıştım. 

Teklifi yapanın tammadığı biri olduğunu itiraf edememişti. Ama sonra nasıl olsa öğrenecekti. Hatta patronu olduğunu da... 

Cevap beklemeye başladı. Ancak birkaç dakika geçmesine rağmen 
Sofıa geri dönmemişti. Nereye gitmişti acaba? Plaj yolundaki bungalovları temizliyor olmalıydı. Ama telefonu hep yanında olurdu. 

-(Softa) Erkek mi? 

-(Kyra) Evet... 

-(Sofıa) Ne? Hani erkeklere tövbe etmiştin? 

-(Kyra) Biliyorum ama o buldu beni. 

-(Sofa) ilk görüşte aşk mı yani? 

-(Kyra) Sayılmaz, daha çok iş anlaşması gibi. 

-(Softa) Nasıl? Sevgilisi olman için para mı teklif etti? 

-(Kyra) Evet. Hem de bir tomar. 

-(Sofıa) Ciddi olamazsın. Şaka mı bu? 
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-(Kyra) Şaka değil. 

-(Sofıa) Yakışıklı mı? 

-(Kyra) Hem de çok. 

-(Sofıa) Zengin mi? 

-(Kyra) Hem de çok. 

-(Sofıa) Kabul ettin mi? 

-(Kyra) Henüz değil. 

-(Sofıa) Neden? 

-(Kyra) Sence kabul etmeli miyim? 

-(Sofa) Tabi et. Sırada bekleyenler mi var ki? 

-(Kyra) Tavsiyen için sağ ol. 

-(Sofıa) Hemen koş. Benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. 

Kyra son mesajı tekrar okudu. -Hemen koş. Ciddi mi söylemişti bunu? Sofia’nm davranışları, erkek arkadaşım yatakta başka bir kadınla yakaladıktan sonra çok değişmişti. Erkekleri ciddiye almıyordu artık. Sadece 
iyi zaman geçirmek için kullanıyordu onları. Şimdi eski ruhu geri gelmiş 
gibiydi. Onun adına sevindi. 

Kayra farklı şeyler yapmayı severdi. Zaten Yunanistan’a gelmesinin 
nedenlerinden biri de farklı şeyler denemek değil miydi? Belki de artık bu 
tutucu hayatına son verme zamanı gelmişti. Çizdiği çizginin dışına çıkmak 
hayatına renk verecekti. Cristo’nun yanık tenli yüzü geldi aklına. Bir Ya 
da iki gece için onun nişanlısı olmak fena bir şey değildi. Önceki gün 
onunla konuşmaktan hoşlanmıştı. Gülümsediği zaman çok çekici oluyordu. 




14 Jennifer Faye 


Sofıa haklıydı. Kaybedeceği bir şey yoktu ki. Hem biraz eğlenecekti. 

Korkup vazgeçmek istemediği için, malzemelerini toplayıp koşturarak, çalışanların yaşadığı apartmanda, Sofıa ile paylaştığı daireye gitti. 
Duş aldıktan sonra sarı kapri pantolonunu ve üzerine pembe tişörtünü 
giyip koşar adımlarla patronunun olduğu daireye gitti. Hala orada olup 
olmadığından emin değildi. Karnesi ortalamanın altına düştüğünde, eve 
giderken bile bu kadar heyecanlanmamıştı. Bu kadar gergin olmasının 
nedenini kendisi de bilmiyordu. Cristo ona yeteri kadar iyi davranıyordu. 
Ayrıca bütün bunlar onun fikriydi. 

Kapıyı çaldığında elleri titriyordu. Kısa bir süre sonra patronu karşısındaydı. Bir doksanın üzerinde boyu ve kaslı vücuduyla heykel gibi duruyordu. 

“Daha önce konuştuğumuz konuyu tekrar düşündüm. Birkaç sorum 
var. Mümkünse...” 

Cristo kapıyı tamamen açtı. “İçeri gel.” 

Kyra içeri girdikten sonra içeride başka biri olup olmadığını kontrol 
etti. Bu dairenin dekoru diğer lüks odalardan farklıydı. Koltuklar deriydi. 
Duvardaki resimler orijinal olmalıydı. Yatak da çok daha güzeldi. 

Arkasından kapının kapandığını duydu. İkisi odada yalnız kalmışlardı. Yine bir tedirginlik başladı. Sofıa’nın cesaret veren sözleri saçma geliyordu şimdi. 

Cristo hafifçe öksürdü. “Burada olmanın nedenini, teklifimi düşünüp 
karar değiştirdiğin olarak anlıyorum.” 

Kız göz göze gelmekten çekiniyordu. “Sorularıma vereceğin cevaplara bağlı.” 

“Öğrenmek istediğin nedir?” 

“Nişanlılık sadece başkaları için yapılacak bir gösteri, değil mi? Yani. .. Hım... Yatağa seninle beraber girmem gerekecek mi?” 

“Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok.” 

Kyra biraz rahatlamıştı. İkinci sorusunu getirdi aklına. “Ne kadar sürecek bu nişanlı rolü?” 

“Dürüst olacağım. Bundan emin değilim.” 

“Bir iki günden fazla mı olacak?” 

Patronu bir an düşündü. “Evet, öyle. Tamamen anlaşmanın imzalanmasına bağlı. Birkaç hafta da sürebilir, birkaç ay da.” 

“Birkaç ay mı?” Kyra şaşkınlıkla başını iki yana salladı. Bunu kabul 
edemezdi. “Bu mümkün değil. O kadar uzun süre rol yapamam.” 
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"Yakın zamanda Amerika’ya geri dönmeyi mi düşünüyordun?” 

Bu saçmalıktan kurtulmanın en kolay yolu, bu soruya evet demekti. 
Ama gerçekte, babasının akrabalarının izini bulmadan geri dönmeyecekti. 
Henüz nereden başlayacağını bile bilmediği için ne kadar süreceğini de 
bilmiyordu. “Hayır. Henüz dönmüyorum. Yapmam gereken işler var.” 

“Yardım edebileceğim bir konu var mı?” Kızın şüpheci bakışını görünce hemen ekledi. “Bir zorunluluk yok. Ben seni sevdim. Sen beni en 
azından gülümsetebiliyorsun. Bunu kimse yapamıyor. Planda anlaşsak da, 
anlaşmasak da sana yardım edeceğimi bilmelisin.” 

Niye bu açıklamaları yapmıştı ki? Kibirli ve itici bir adama hayır demek daha kolaydı. Bu davranış biçimi Cristo’ya uymuyordu. Sıcakkanlı 
bir centilmen oluvermişti. 

“Teşekkür ederim, çok naziksin ama gerek olacağını sanmıyorum.” 

“Sana yardım etmek hoşuma gider. Yunanistan da ne işin var?” 

Adamın bakışları ciddiydi. Gerçekten yardım etmek istiyordu. Konuyu bir parça açmanın sakıncası olmayacağım düşündü. 

“Babamın akrabalarını bulmak istiyorum. Kim kalmışsa.” Adamın 
kaşları ilgiyle havaya kalkınca, cesaret alıp devam etti. “Babam öleli bir 
yıldan biraz fazla oldu. Hep akrabaları için endişe ederdi. Bir gün bizi alıp 
buraya gelmek ve akrabalarını bulmak en büyük hayaliydi. Ama gerçekleştiremedi. Ben onun hayalini gerçekleştirmek zorunda hissediyorum 
kendimi.” 

“Senin için önemli gibi görünüyor.” 

“Evet öyle. Ama annem anlamıyor bunu.” Aslında annesi Yunanistan’a gitmemesi için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 

“Soyadı Pappas olan birilerini biliyorum.” 

“Sahi mi?” Bu kadar kolay olabilir miydi? “Onları nasıl bulabilirim?” 

Patronu bir elini havaya kaldırdı. “Yavaş ol. Papas Yunanistan da çok 
rastlanan bir soyadıdır.” 

“Ah.” Kyra birden hayal kırıklığına uğradı. 

“Amerika da çok akrabanız var mı?” 

“Sadece annemle ben vardık. Annemin çoğu akrabası ölmüş. Babam 
öldükten sonra ailemin geçmişini araştırmamın annemin hoşuna gideceğini sanmıştım ama tam tersi oldu. Buraya gelmemi hiç istemedi. Sonunda 
onu anlamaya çalışmaktan vazgeçtim.” 

“Burada hem çalışıp para kazanmak, hem de ailenin köklerine inmeyi 
mi planlamıştın?” 
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Kız başıyla onayladı. Tam o sırada telefonu çaldı. Sofla olmalıydı bu. 
Ama telefonu cebinden çıkarıp küçük ekrana baktığında annesinin aradığım anladı. Hemen sesli mesaja yönlendirip cebine koydu. 

“Cevap vermek istiyorsan, ver.’’ 

“Önemli bir şey değil. Sonra konuşabilirim.” Cristo’nun önünde annesiyle konuşmak, istediği en son şeydi. Daha önce hiçbir erkek onun 
üzerinde bu kadar etki bırakmamıştı. Bu heyecan verici bir şeydi. 

Patronu buzdolabına gidip açtı ve bir şişe su çıkardı. 

“Ben de bir tane alabilir miyim?” 

Cristo elindeki küçük şişeyi verdi. “Teşekkür ederim.” 

Telefonu tekrar çaldı. Annesi onun için ikinci bir yarım gün işti. 

Şişeyi adamın elinden alırken elleri temas etmiş ve göz göze gelmişlerdi. Kyra’nın nefesi tutulacak gibi olmuştu. Çünkü hiç bu kadar etkili 
bakışlar görmemişti. Enerji doluydu adamın gözleri. 

“Yemek istersen, restorana sipariş verebilirim.” 

“Hayır, teşekkür ederim. Aç değilim.” Midesine oturan top nedeniyle 
ağzına hiçbir şey atacak halde değildi. “Anlaşmaya göre, insanların içinde 
beraber mi görüneceğiz?” 

“Kesinlikle. Bu sorun olur mu? Erkek arkadaşm mı var?” 

“Hayır. Hayır yok.” Üzerindeki kıyafete baktı. Sonra patronunun 
giydiği tasarım harikası elbiseyi gördü. “Ama benim uygun giysilerim 
yok.” 

“Endişelenme. Anlaşma paketinde yeni bir gardırop ve aksesuarlar da 
olacak.” 

Vayyy. Bu adamda çok para olmalıydı. Bardağı ağzına götürüp ilk 
yudumunu alırken, soracağı diğer soruları düşünüyordu ama bulamıyordu. 
Gerçi en önemli olanları sormuştu zaten. 

Cristo içip bitirdiği su şişesini bara bıraktı. “Biliyorum biraz acele 
ediyorum ama kararım öğrenmek isterim.” 

“Kadınlara seçme hakkı bırakmaz mısm hiç?” 

“Belki de verdiğin karardan vazgeçmenden korkuyorumdur. Hayatı¬ 
mı ilginç hale getireceğinden eminim. Sen merak uyandıran birisin.” 

“Sana çekici gelen sadece bunlar mı?” Hiç düşünmeden konuştuğu 
için pişman olmuştu. Sözleri biraz fingirdekçeydi. 

“Tabi anlaşmanın çekiciliği bundan ibaret değil.” 

“Önerdiğin para hala geçerli, değil mi?” 

Patronu başım evet anlamında salladı. 
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“Haftalık ödeme yapar mısın?” Aklı ev kredisini bir an önce ödemekteydi. 

“Eğer istediğin buysa sorun değil.” 

Gerçekten merak uyandırıyor muydu onda? Kalbi titremeye başladı. 
Kısa süreli de olsa böyle bir nişanlıyı kim istemezdi ki? Hayata bir kez 
geliniyordu. Biraz maceranın zararı olmazdı. “Ayrıca akrabalarımı bulmama yardım edeceksin, değil mi?” 

“Söz.” 

Kyra bir adım atıp yaklaştıktan sonra elini uzattı. “Artık bir nişanlın 

var.” 

Ancak Cristo kızın uzattığı elini sıkmak yerine, dudaklarına götürüp 
hafifçe öptü. Bu küçük dokunuş hemen genç kadının vücuduna dalga dalga yayılmaya başlamıştı. 

“Ne zaman başlıyoruz?” 

“Hemen. Ancak insanları gerçekten nişanlı olduğumuza inandırmak 
istiyorsak bir evlilik planımız olmalı ve birbirimizi çok iyi tanımalıyız” 

Kyra’nın telefonu tekrar çaldı ve arayan yine annesiydi. Üst üste aradığına göre önemli bir şey olmalıydı. “Pardon, bir dakika izin verir misin?” 

Patronu anlayışla başını salladı. 

Genç kadın pencereye doğru yürüdü. Kumsal ve mavi yeşil deniz görünüyordu buradan. Telefonu kulağına götürür götürmez annesinin sesini 
duydu. 

“Kyra neden telefonunu açmıyorsun? Mesajlarını da dinlemiyorsun. 
Dinlesen ne kadar önemli olduğunu anlardın.” 

“Anne, bir nefes al da bana ne olduğunu söyle.” 

“Çok şey oldu.” 

“Anne iyi misin? Hastanede misin?” 

“Neden hastanede olayım ki?” 

Kyra derin bir nefes aldı. “Bana ne olduğunu anlat.” 

“Bittim ben. Hayatım söndü. Buraya gelmelisin.” 

“Anne o kadar kötü olmadığına eminim.” 

“Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Daha ne olduğunu söylemedim 
bile?" 

“Anne, sadece ne olduğunu anlat.” 

“Sözümü kesmeyi bırakırsan anlatacağım.” 

Kyla Patronuna arkasını döndü. Annesiyle telefonda konuşmak sabır 
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testine girmek gibiydi. Babası bir aziz olmalıydı. “Seni dinliyorum.” 

“Beni gönderiyorlar. İnanabiliyor musun? Onlar için yaptığım onca 
fedakârlıktan sonra beni gönderiyorlar.” 

“Kim?” 

“Temizlik şirketi. İşleri bozulmuş ve küçülmek zorunda kalmışlar. 
Nasıl yaparlar bunu bana? Ödemem gereken faturalarım olduğumu bilmiyorlar mı?” Yaşı kadın neredeyse ağlayacaktı. “Kyra hemen dönmelisin. 
Sana ihtiyacım var.” 

“Dönemem. Yapmak zorunda olduğum işlerim var.” 

“Ama evi kaybedeceğiz. Ben yalnız başıma ne yapabilirim ki?” 

“Merak etme.” Kyra annesiyle anlaşamasa da onu çok severdi Evinden olmayı hiç hak etmiyordu. “Kaybetmeyeceksin. Ben sana yardım 
edeceğim.” 

Birden patronunun önünde fazla konuştuğunu fark etti ve annesini 
daha sonra konuşmaları gerektiğine ikna edip telefonu kapadı. Kısık sesle 
konuşmaya çalışmıştı ama Cristo’nun ne kadarım duyduğundan emin 
değildi. Annesi her zaman kötü zamanlama yapıyordu. 

Adama doğru döndü. “Özür dilerim, annemdi arayan.” 

“Bir sorun olduğunu zannediyorum.” 

Genç kadın açıklama yapmak istemiyordu. “Var ama çözemeyeceğim 
kadar büyük değil.” 

Patronu gözlerini kısarak baktı. “Emin misin? Eğer Amerika’ya geri 
dönmek zorundaysan anlaşmadan vazgeçebiliriz.” 

“Hayır, bu gerekli değil.” Ondan alacağı parayla sorunu çözeceğini 
söylemedi. “Tamamen şeninim. Konuşabiliriz.” 
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- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ~ 


Kyra 


tamamen onundu. 


Hoşuna gitmişti bu söz. Ama bu kızla ilgili neden hayal kuruyordu 
ki? Romantizmin sonunun ne olduğunu herkesten iyi bilirdi. Annesiyle 
babasında gözlemlemişti bunu. Bir zamanlar Frostville’nin kral ile kraliçesiyken nasıl tepetaklak olduklarını gözleriyle görmüştü. 

Öksürerek boğazını temizledi. “Bu ilişkiye en başından başlasak iyi 
olur. Elini uzattı. “Merhaba, ben Cristo.” 

Kyra elini verdi. Eli zarif ama soğuktu. Gergin olmalıydı. Bu iyiydi 
çünkü o da gergindi. 

“Merhaba, benim ismim Kyra. Bunun güzel bir macera olacağını 
umuyorum.” 

“Bu anlaşma ile ilgili neye ihtiyacın olacağım bilmek isterim. Nişanlılığımız tamamen gerçek olmalı. Hiçbir masraftan kaçınmayalım.” 

“Ne masrafı?” 

“Düğün için.” 

“Ciddi misin? Hiç olmayacak bir düğün mü planlıyorsun?” 

“Nasıl bir adamla başa çıkmak zorunda olduğumu bilmiyorsun. 
Nikalaos Stravos aşırı titiz bir adamdır.” 

“Ama onları bir evliliğe inandırırsan, sonradan ayrılığı nasıl açıklayacaksın?” 

“Bunu da düşündüm. Herkese dostane bir şekilde ayrıldığımızı söyleyeceğiz. Diğer ayrılan çiftler gibi.” 

“Ama buna yakın arkadaşlar ve akrabalar inanmaz.” 
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“Onu da düşündüm.” Gülümsedi her şeyin cevabım biliyor olmak hoşuna gidiyor gibiydi. “Yakınlara bebek konusunda anlaşamadığımızı söyleyeceğiz. Sen iki çocuk istedin, ben bir.” 

“Ciddi olamazsın.” 

“Neden? Gayet mantıklı. Bu sebepten ayrılan ilk çift biz olmayacağız 
ki.” 

Kyra düşündü. Akla uygun bir ayrılma nedeniydi. 

Cristo devam etti. “Eğer bunu gerçek gibi göstereceksek, ilk iş buraya taşınman gerekiyor.” 

“Ama... Ama bunu yapamam. Seninle yatmayacağımı söylemiştim.” 

“Benimle yatmanı beklemiyorum zaten. Ama eğer insanları nişanlı 
olduğumuza inandırmak istiyorsak daha içli dışlı olmalıyız.” 

Kız itiraz etmek için ağzını açacaktı ki, Cristo elini uzatıp susturdu. 
“İnsanlara bu izlenimi vermemiz gerekiyor. Sadece bu. Fazlası değil. Bunun sorun olmayacağım sanıyorum.” 

Kyra’nın endişeli bakışları adamınkileri buldu. Cristo endişelenmesi¬ 
ne hak veriyordu. Ondan çok şey istediğinin farkındaydı. “Eğer caymak 
istersen, bunu anlayışla karşılarım.” 

“Sen haklısın. Eğer normal nişanlı çiftler gibi davranmazsak herkes 
şüphelenir. Ama benim otelde temizlikçilik yaptığımı konuşacaklar.” 

“Henüz iki gündür bu iştesin. Kim biliyor ki?” 

“Kimse.” 

“Burada kilitli bir misafir odası var. Biliyor olman gerekir.” 

“Biliyorum. Ne zaman taşınmamı istiyorsun?” 

“Şimdi. Hemen birini yollayıp eşyalarmı buraya getirteceğim. Lojmanda mı kalıyorsun?” 

“Evet ama arkadaşıma söylemeliyim bunu.” 

“Unutma ki, bu tamamen ikimizin arasında bir anlaşma. Kimseye 
bahsetmemen gerekiyor. Nikolaos Stravos’un her yerde kulağı vardır.” 

“Anlaşıldı.” 

“İyi. Bu akşam için büyük planlarım var.” 

-Gerçekten oluyor muydu? 

Kyra lobideki pahalı butikten alınmış kestane rengi elbiseyle 
Cristo’nun kotundaydı. Saçları ve makyajı birinci sınıf kuaförde yapılmıştı. Ancak heyecandan dizleri titriyordu. Cristo ne planlamıştı acaba? 

Tatil köyünün en iyi lokantası olan High Tide’nin girişinde durduklarında tek bir lokma bile yiyecek hali yoktu. İçeriden hafif bir müzik sesi 
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geliyordu. Her masaya konulan mumlar loş bir ışık yayıyorlardı. 

Baş garsonun eşliğinde köşedeki masaya doğru yürürlerken, bütün 
başlar Kyra’ya dönmüştü. Cristo restorandaki müşterileri başıyla selamladı. Herkes onu tanıyordu. Genç kadın kendini halka karışmış bir prensin 
yanında gibi hissediyordu. Masaya geldiklerinde adam centilmence sandalyesini çekti. Kyra etkilenmişti. 

“Sakin ol. Çok güzel görünüyorsun.” 

Genç kadının yanakları kızardı. “Sen de çok yakışıklı duruyorsun.” 

“Teşekkür ederim.” Gülümsedi. “Şarap söyleyeyim mi? Sakinleşme¬ 
ne yardımcı olur.” 

“Çok mu belli oluyor?” 

“Adam uzanıp elini tuttu. “Biraz.” 

El ele ve göz gözeydiler. Kyra elini kurtarmaya çalıştı ama adam daha sıkı tutarak izin vermedi. Tenindeki ısı dalga dalga vücuduna yayılıyordu. 

“Ne yapıyorsun?” 

“Nişanlımı sakinleştirmeye çalışıyorum. Kimsenin bizi mutsuz görmesini istemeyiz, değil mi?” 

Kyra gözleriyle çevreyi taradı. Kimse onları izliyor gibi değildi. Ama 
Cristo haklıydı. Daha yakın olmaları gerekiyordu. Ayrıca karşısında oturan dünya yakışıklısı adamla yakınlaşmasında bir mahsur yoktu. Ama 
tersini söyledi. “Elimi bırakır mısın lütfen?” 

Patronu bozulmuştu ama belli etmemeye çalışarak elini çekti. Birden 
aralarında bir soğukluk oluştu. Kız bunu hemen fark etmişti. Menüyü aldı. 
Kendine normal davranması gerektiğini söylüyordu. 

“Bir şey önermemi ister misin?” 

Kyra başını menüden kaldırıp baktı. Yemekler hem Yunanca, hem de 
İngilizce açıklanmıştı. 

“Şefin önerisi deniz ürünleri." 

“Deniz ürünlerine fazla meraklı değilim.” 

“Et? Salata? Makarna?” 

“Makama iyi fikir.” Özellikle bulanmış mideler için iyiydi. 

Bir süre menüdeki yemekleri konuştular ve bu Kyra’ya iyi gelmişti. 
Gerginliği azalıyordu. Sonra ikisi de Alffedo soslu tavuğa karar verdiler. 

“Bunu yapmak zorunda değilsin.” 

Cristo sordu. “Neyi?” 

“Aynı yemeği istedin. Daha iyi hissetmem için.” 
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“Belki de zevklerimiz aynıdır.” 

Sonra çeşitli konularda konuştular. New York ile Yunanistan arasındaki farkları tartıştılar. Havasını, suyunu, güneşini. Blue Tide ile New 
York’taki Glamour Hotel’i karşılaştırdılar. Kyra daha önce orada çalışmıştı. Kısa bir süre içinde davranışları doğallaşmış hatta flört seviyesine 
gelmişti. Kyra Cristo’nun anlattıklarına kahkahalarla gülüyordu. 

Yemekten sonra patronu sordu. “Tatlı?” 

Genç kadın başını iki yana salladı. “Çok bile yedim. Bu kalorileri 
yakmak için kilometrelerce koşmalıyım.” 

Cristo dirseklerini masaya koydu. “Endişelenmene gerek yok. Harika 
görünüyorsun. Gecenin tadını çıkar. Bu geceyi ikimiz için yeni bir başlangıç olarak kabul et.” 

İkisi için yeni bir başlangıç mı? Patronu neden onu baştan çıkarmaya 
çalışıyordu? 

“Sadece senin için özel bir şey sipariş ettim.” 

“Sahi mi?” Rol Ya da gerçek, başı beladaydı. 

“En azından bir tatmalısın.” 

“Tabi. Paylaşırız.” 

Cristo eliyle şef garsona bir işaret yaptı. Garson bunu bekliyormuş 
gibiydi ve hemen küçük pastayı masaya getirip Kyra’nın önüne koydu. 
Ama o da ne? Pastanın üzerinde tek taş bir yüzük vardı. Hem de kocaman 
bir taş. Hatta bir dev... 

Genç kadın yutkundu. 

Neden yapıyordu bunu? Yalancıktan nişanlısına kimse bu kadar pahalı bir yüzük almazdı. 

Cristo yüzüğü alıp ayağa kalktı ve kızın önünde diz çöktü. Evlenme 
mi teklif edecekti? Burada? Herkesin içinde. 

Restoranda bir sessizlik oldu. Herkes onları izlemeye başlamıştı. Duyulan tek ses sanki Kyra'nın kalp atışlarıydı. 

Cristo kızın gözlerine aşkla bakıyordu. “Sen bana hayatı yeniden öğrettin. İşin dışında bambaşka bir hayat olduğunu gösterdin. Sen beni gülümsettin. Güldürdün. Mutlu ettin. Şimdi benimle evlenmeyi kabul eder¬ 
sen beni dünyanın en mutlu erkeği yapacaksın.” 

Mükemmel bir konuşmaydı bu. Her kadının beklediği kadar duygusaldı. Kyra’nın evet demesi gerekiyordu. Ağzını bunun için açmıştı ama 
heyecandan konuşamıyordu. Çenesi hareket ediyor ama ses çıkmıyordu. 
Sanki kelimeler boğazında kilitlenmişti. Başını evet anlamında salladı. 
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Günün birinde bir erkeğin bu sözleri gerçekten söyleyeceğini umuyordu. 

Cristo mutlulukla kızın elini tuttu. Belli ki buna hazırlanmıştı. Şık elbise, kuaför, pasta ve yüzük. Hepsini o hazırlamıştı. Bu muhteşem gece 
onun eseriydi. Kyra asla unutamazdı bu geceyi. 

Patronu elini tutup onu ayağa kaldırdı. Kalbi küt küt atıyordu. Bakışları o kadar yoğundu ki, neredeyse eritecekti kızı. Öpecek miydi yoksa? 
Dudakları çok yakınlaşmıştı. Elleriyle kızın başını yakaladı. 

Kyra’nın geri çekilmesi, arkasını dönüp kaçması gerekiyordu. Ama 
yapmadı. Gözlerini kapatıp adamın dudaklarını bekledi. 

“Sen beni tamamladın.” 

Genç kadın gözlerini açıp baktı. Karşısında bir prens duruyordu. O da 
prensin Sinderellasıydı. Öpüşmek istiyordu. Herkesin içinde prensi ile 
dudak dudağa öpüşmek. 

“Ne kadar şanslıyım.” Patronunun yoğun bakışları sürüyordu. “Sana 
rastladığım için ne kadar şanslıyım.” 

Cristo kızın bir şeyler söylemesini bekliyordu ama bunun imkânı 
yoktu. Boğazı düğümlenmişti sanki. Hiçbir kelime çıkmıyordu ağzından. 
Zorlamasına rağmen çıkamıyordu. 

Başını uzatıp kızın dudaklarma yaklaştı. Kyra’nın beklediği andı bu. 
İtiraz etmeden ayakucunda yükseldi ve dudaklarını adamınkilere denk 
getirdi. Vücutları yapışmış, tek bir vücut haline gelmişlerdi. 

Dudakları çekinerek birbirine dokunduğunda ikisi de bunun sonunun 
nereye gideceğini düşünüyordu sanki. Fakat aralarındaki elektrik kazandı 
ve müthiş bir öpüşme başladı. Kız dudaklarını aralayıp adamı içine aldı. 
Sırtından ve boynundan yakalamış, var gücüyle kendine çekiyordu. Tırnakları boynuna saplanmıştı sanki. 

Bu bir iş kutlaması mıydı? Anlaşmaya bu ateşli öpüşme dâhil miydi? 
Patronu neden onu baştan çıkarıyordu? Ve bu çok tehlikeli bir şey değil 
miydi? 

Restorandakiler alkışlamaya başladılar. Islıklar duyuluyordu. Herkes 
ayağa kalkmıştı. 

Böylece sihir bitti. Kyra birden yere ayak bastı. 

Cristo’nun bakışları hala tutku doluydu. Onu istiyordu. Tutup yatağa 
götürmek istiyordu. Bu bakışlar sahte olamazdı. Bu öpüşme uydurulamazdı. Gerçek bir aşk başlamıştı. 

Patronu yüzüğü kızın parmağına taktı. Kırmızı altın üzerinde dört beş 
karadık yuvarlak tek taş bir pırlantaydı bu. Çevresi minik pırlantalarla 
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süslenmişti. Kyra yüzüğe hemen âşık olmuştu. 

“Beğendin mi?” 

“Harikulade bir yüzük ama fazla değil mi?” 

“Yüzük senin güzelliğinle kıyaslanamaz bile.” Kulağına fısıldadı. 
“Pastamızı yukarıda yemeğe ne dersin?” 
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~ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ~ 

K-YRA’NIN kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. 

Patronu neden ona ağzı sulanarak bakıyordu? 

Adam kulağına fısıldadı. “Gecen güzel geçiyor değil mi?” 

Cristo’nun sıcak nefesi boynunu yalayıp geçmişti. “Çok... Çok güzel. Büyüleyici.” 

“İyi. Ama henüz bitmedi.” 

Kalkıp restorandan çıkmak üzere kapıya doğru yürümeye başladılar. 
El eleydiler. Genç kadın dönüp masalarına baktı. 

“Pasta orada kaldı.” 

“Merak etme. Bir şişe şampanyayla beraber odamıza yollayacaklar.” 
Cristo kapıda onları geçirmek üzere bekleyen şef garsona talimat verdi. 

-Odamıza... Gösteri için bile olsa patronuyla aynı odada kalmak ilginç olacaktı. Asansöre doğru giderlerken herkes onları kutluyordu. Kyra 
gülümseyerek teşekkür etti. Ama içi rahat değildi. Çünkü yalan söylemiş 
oluyor ve insanları kandırıyordu. Hayatı yine yalanlara bulanmıştı ve başrolde o oynuyordu. Bu can sıkıcı bir şeydi. 

Asansöre bindiklerinde ikisi yalnızdılar. Cristo en üst düğmeye bastı. 
Gecenin sonuna gelmişlerdi. Kafasının içindekileri kontrol altına alması 
gerekiyordu. Patronu ona dokunduğunda sakin olmalıydı. Adamın elini 
bıraktı. Ancak bu kez Cristo kolunu omzuna doladı. 

Başını kaldırıp ne yapıyorsun diye soruyormuş gibi baktı. Patronunun 
gözleri arzu doluydu. Gösterinin bittiğini unutmuş muydu? Kalp atışları 
hızlandı. Cristo derinden, çok etkili bakıyordu. Tekrar öpecek miydi yok- 



26 Jennifer Faye 


sa? Kendi kendine sordu. Tekrar öpüşmek istiyor muydu? Nefesi tutulmuştu. Düşünemiyordu bile. 

-Hadi yap, yine öp beni. 

Kalbi ile beyni farklı şeyler söylüyordu. Güzel bir gece geçiriyordu 
ama aynı zamanda çok zordu. 

Asansör durdu ve kapısı açıldı. Dışarıda bir çift bekliyordu. Adam 
kadına sarılmış. Kadın başım adamın omzuna koymuştu. Asansörün geldiğinin farkında bile değildiler. Adam kadını alnından öptü. Sonra kapının 
kapandığını fark etmediler bile. Bu aşkın fotoğrafıydı. 

Cristo ile asla böyle bir fotoğrafları olmayacaktı. Öpüşmüşlerdi ama 
âşık oldukları için değil. Sadece bir tutkuydu. Ya da merak... Ne olursa 
olsun, aşk değildi. Ve geceyle beraber bitiyordu. 

Odalarına giderken ikisi de suskundu. Cristo centilmence kapıyı açıp 
yol verdi. 

Kyra içeri girdikten sonra dönüp patronuna baktı. “Böyle güzel bir 
gece için teşekkür ederim.” Sonra yüzüğü parmağından çıkarıp uzattı. 
“Bunu alsan iyi olur. Başına bir şey gelmesini istemem.” 

Adam başını iki yana salladı. “Hayır. O senin.” 

“Ama çok değerli bir şey bu. Kaybedebilirim.” 

Cristo kaşlarını çatarak baktı. “Nişanlımın parmağında yüzük olmalı. 
Hiç çıkarmamalısın.” 

“Ciddi misin? Gerçekten sürekli takmamı mı istiyorsun? Ya bir şey 
olursa?” 

“Evet, ciddiyim. Hiçbir şey olmaz. Ayrıca parmağında çok güzel duruyor.” Adam cebinden telefonunu çıkarıp gelen mesajları kontrol etti. 
“Şimdi izin verirsen biraz işle ilgilenmeliyim.” 

“tş mi? Ama saat çok geç oldu.” 

Cristo düşünceliydi. Alnı kırışmıştı. “İşin saati olmaz.” 

Sihir bitmişti. Prensi onunla değil sadece telefonu ile ilgileniyordu. 
Neden bu adamın diğer erkeklerden farklı olduğunu düşünmüştü ki? 

“Sorun değil. Ben odama gidiyorum.” Kız odasına girip kapıyı kapattı. 

Ancak Cristo hemen arkasından gidip kapıyı açtı. “Susamadın mı?” 
Yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. “Pasta ile şampanya burada. Sen 
rahatına bak. Ben getireceğim.” 

Servis arabasımn üzerinde pasta ve şampanya duruyordu. 

Kyra duygusal ve fiziksel olarak bitkin düşmüştü. Bütün istediği rahat bir şey giyip yatağa gömülmekti. 

“Kyra, buraya gelmek ister misin? Şampanyayı senin için açacağım.” 
Adam seslendi. 

Ama genç kadın yeteri kadar içmişti ve bir an önce yatmak istiyordu. 
Yatmak ve hayatmın en ilginç gününü kafasında tekrar değerlendirmek. 
Odasının kapısından seslendi. 

“Erken yatmak istiyorum.” 

‘İyi fikir. Yarın yapılacak çok işin var. tyi geceler.” 

Cristo çalışma odasına gidip kapıyı kapattı. Otelin kral dairesi oldukça genişti. 

Kyra tekrar odasına girdi. Annesine göndermek istediği fotoğraflar 
vardı bu işi ertesi güne bıraktı. Hala üzerini değiştirmemişti. Şık elbisesiyle yatağa oturduğunda telefonuna bir mesaj geldiğini duydu. 

-(Softa) Beni meraklandırma. Gece nasıl geçti? 

Kyra küçük ekrana baktı. Arkadaşına ne cevap vereceğini bilmiyordu. Gece muhteşemdi. Sihirli, romantik. Ama aslında bir tiyatro. Bir 
oyundan ibaretti. Bu anlaşmayı kabul etmemeliydi. O bir tiyatro oyuncusu 
değildi ki. Başa çıkamıyordu bununla. 

Ama Sofia’ya bir cevap vermesi gerekiyordu. 

-(Kyra) Güzeldi. 

Bu kısa cevabın arkadaşına yetmeyeceğini biliyordu. Ayrıntıları öğrenmek isteyecekti. 

-(Softa) Güzel mi? O kadar kötü müydü? 

-(Kyra) Güzelden daha iyiydi. 

-(Softa) Çıkar baklayı ağzından. 

-(Kyra) Dünyanın en güzel elbisesini giydim. Aşağıda, High Tide restoranında yemek yedik. 

-(Sofıa) İyi bir başlangıç. Bana neden mesaj attın? 
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-(Kyra) Neden? Önce sen attın. 

-(Softa) Ama yakışıklı adamla yemeğe çıkan sensin. 

-(Kyra) Ben de değilim. 

-(Sofla) Gece bitti mi yani? 

-(Kyra) Çalışıyor. 


-(Sofla) Yanlış bir şey mi yaptın? 

Neden yanlış bir şey yapmış olması gerekiyordu ki? Bu geçirdikleri 
romantik bir gece değildi ki. Tam bitmesi gerektiği gibi bitmişti. Patronu 
Oscar ödülü alacak bir performans sergilemişti. 

-(Kyra) Biraz başım ağrıyor. Yarın konuşuruz. 

Ayakkabılarını çıkarıp ayak parmaklarını gerdi. Topuklu ayakkabı 
giymeyeli çok olmuştu. O tür hayatı New York da bıraktığını düşünüyordu. Uyuyamayacak gibiydi. Çünkü kafası çok karışıktı. Mavi gözlü adamın sıcak gülümsemesi aklından çıkmıyordu. Cristo onu kollarına alıp 
öptüğü müddetçe nasıl olacak da, odaklanıp babasının akrabalarını bulacaktı? 

Sabah uyandığında Kyra çevresine bakındı. Neredeydi? 

Cristo fıncamna üçüncü kez kahve koymuştu. Yudumlarken Kyra’nın 
odasının kapısına doğru bakıyordu. Gidip kontrol etse iyi mi olurdu? 

Ancak tam o sırada kapı açıldı ve kız dışarı çıktı. Üzerinde parlak 
pembe, yeşil ve siyah bir atlet vardı. Altında ise koşucularm giydiği küçük 
bir şort... Cristo’nun gözleri ister istemez uzun bacaklara kaydı. Nişanlı 
rolü için bu kızı seçmekle hata mı yapmıştı? Daha sıradan birisi olmalıydı 
belki de. 

Bakışlarını kaldırıp yüzüne baktı. “Günaydın.” 

“Günaydın.” Kyra geriniyordu. Çıplak göbeği ortaya çıkmıştı. 

Cristo yutkundu. 

“Ne zamandır ayaktasın?” Kız mahcup bir tavırla sordu. 





Satılık Aşk 29 


Adam saatine baktı. Yediyi biraz geçiyordu. “Birkaç saattir.” 

Kızın güzel gözleri şaşkınlıkla açıldı. “Hiç uyumadın mı yoksa?” 

“Yapılacak işlerim vardı. Kahve ister misin?” 

“Evet, isterim.” 

Cristo bir fincan aldı eline. “Süt, şeker?” 

“Sadece biraz tatlandırıcı lütfen.” 

“Hangi renk olsun? Pembe, mavi, sarı?” 

“Sarı.” 

Adam fincana önce kahve sonra tatlandırıcı koydu. “Eğer kahve 
yapmak istersen dolapta her türlü malzeme var. Evinde gibi keyfine bakmanı istiyorum.” 

“Bugün burada olmayacak mısın?” 

“Şehirde katılmam gereken bir toplantı var. Ayrıca bugün sen benim 
yokluğumu hissetmeyecek kadar yoğun olacaksın.” 

“Yoğun mu? Ne yapacağım?” 

“Anlaşmamız konusunda fikrini değiştirmedin, değil mi?” Kızın 
parmağındaki yüzüğe baktı. Dün gece çok yakıştığını söylerken yalan 
atmamıştı. 

“Hayır, değiştirmedim.” 

“İyi çünkü haber yaptık.” Uzanıp barın arka tarafından bir gazete çıkardı ve kıza verdi.” 

“Haber mi? Ne haberi?" Kyra gazeteyi açıp sayfaları çevirmeye başladı. Sosyete sayfasına geldiğinde neredeyse küçük dilini yutacaktı. İkisi 
ateşli bir şekilde öpüşürken çektikleri bir fotoğrafı koymuşlardı. Hem de 
kocaman. Daha dikkatli baktı. Adamın kollarında eriyor gibiydi. 

Bir an için bunun bir oyun olduğunu unutmuştu. Ama Cristo’yu gerçekten istiyordu. Bu oynadıkları tiyatronun dışında, tamamen gerçekti. 
Dün gece odaya geldiklerinde de istemişti. Belki Cristo’nun yapması gereken işler olmasa... 

“Gazetecilerin fotoğraf çektiklerini fark etmemiştim.” Gazeteyi bıraktı. “Anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Bu çok çirkin. Anneme nasıl 
anlatacağım bunu? Benim gerçekten nişanlandığımı zannedecek. Seninle 
evleneceğimi sanacak. Bu çok saçma bir şey. Anneme ne diyeceğim ben?” 

“Sakin ol. Bir şey demek zorunda değilsin.” 

“Elbette zorundayım. Fotoğrafı görür görmez, evleneceğimi düşünecek ve arkadaşlarına anlatacaktır. Bunu açıklamak bir kâbustan beter.” 

“Hayır, hayır. Güven bana.” Patronu kendinden emindi. Sakin bir tavırla konuşuyordu. 

“Neden sana güveneyim?” 

“Çünkü bu gazete sadece Atina da çıkıyor. New York da kimsenin 
haberi olmaz.” 

Kyra kaşlarını çatarak baktı. “Bundan emin misin?” 

“Eminim. Güven bana. Bunu ben planladım. İlk sayfada değiliz ama 
sosyete sayfasında ilk haber olmuşuz. Stravos’nun dikkatini çekeceğini 
umuyorum.” 

“O adamın sosyete sayfalarını okuduğunu nereden biliyorsun? Daha 
çok kadınlar meraklıdır o tür haberlere.” 

“O adamın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Özellikle ış yapmayı düşündüğü biriyle ilgiliyse... Onun için gazeteleri tarayan adamları var. Maaş 
veriyor. Fazla insan içine çıkmayan bir adamdır o.Yunanistan dışına bile 
çıkmaz. O nedenle Amerikan gazetelerine ihtiyacımız yok.” 

“İyi.” 

“Annenin ikimizi nişanlı zannetmesi kötü bir şey mi?” 

“Hem de çok kötü. Annem beni evlendirmek için uğraşıp durur. Bunu birinci görevi olarak görüyor. Bir keresinde bir arkadaşının oğluyla 
evlendirmek istemişti beni.” 

“Peki sen evliliğe karşı mısın?” 

“Hayır değilim. Ben bir erkeğin kollarmda süs olarak durmaya karşıyım. Sonradan unutulacak şeyler yapmaya karşıyım.” 

“Bir erkeğin seni unutabileceğim sanmıyorum.” 

Kısa bir sessizlikten sonra Kyra cevap verdi. “Konuşmaya değmez.” 

O Cristo’nun kaçınması gereken bir kadmdı. İş hayatının önemini anlayamayan kadınlardan. E-postasını kontrol etmesi gerekiyordu. İş ile 
kadınlar arasında bir tercih bile yapmazdı çünkü hep iş kazanırdı. 

O dâhil hiçbir erkek Kyra’yı görmezden gelemezdi. Güzelliği bütün 
odayı kaplıyordu. Dürüst olması gerekirse, ciddi ilişkilerden kaçınmasının 
nedeni kadınların belli beklentiler içine giriyor olmalarıydı. Yıllar önce 
baba olmayacağına dair kendine söz vermişti. 

Kyra içini çekti. “Babam bir işkolikti. Bizi severdi ama işini daha çok 
seviyordu. Annem bunu asla kabul etmez. Onun için hayatının erkeğiydi.” 

“Yani sen hayatının erkeğinin babanın tam tersi olmasını mı isterdin?” Cristo kızın ağzım arıyordu. Ne tip erkeklerden hoşlandığını merak 
etmişti. 

Genç kadın omzunu silkti. “Hayatımın bu noktasında aklımda erkekler yok. Ama olsaydı, en çok benimle ilgilenmesini isterdim. Mesela bir 
yemeğe çıktığımızda dikkatini telefonuna değil, bana vermesini isterdim.” 

“Bunda haklısın.” Cristo önceki akşam birlikte yedikleri yemeği hatırladı. Bütün dikkatini Kyra’ya vermişti. Bunun iş gereği bir toplantı olduğuna kendini inandırmaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Yutkundu. 
“Sehpanın üzerinde gelinlik dergileri var. Düğün planlamasına bir an önce 
başlamalıyız. Gelinlikçilerin telefonları da var orada. Sana gerekenler için 
bir kredi kartı ayarlayacağım.” 

“Daha önce biraz koşuya çıkacağım. Sorun olmaz değil mi?” 

Cristo kızın üzerine giydiklerine baktı. Güzel duruyordu. Sağlıklı bir 
vücudu vardı. “Kendi programını kendin yap. Ama unutma, düğün altı 
hafta içinde olacak. Fazla zamanımız olduğu söylenemez.” 

“Altı hafta rrn?” Kahverengi gözleri şaşkınlıkla açıldı. “Bir kıza düğün hazırlığı için bu kadar zaman yetmez. İyi ki bu düğünün gerçekleşmeyeceğini biliyorum. Çünkü hazırlıklar yetişmez.” 

“Ama yetişmesi lazım. Her şey gerçekten düğün olacakmış gibi olmalı. Gerçek olmadığı ile ilgili hiçbir ipucu istemem.” 

“Elimden geleni yaparım ama bilmiyorum.” Düşünmeye başladı. “Ne 
kadar para gidecek? Bir bütçe var mı?” 

“Bütçe yok. Sen kendin yap. Ama unutma ki, bu düğün önemli insanları etkileyecek kadar iyi olmalı. Masraftan kaçınmana gerek yok.” 

“Anlaşmaya göre konuşuyorsun, değil mi? Gerçek bir düğün yapmak 
ister gibisin?” 

“Tabi ki, anlaşmaya göre.” 

Kyra tereddütlü bir bakış attı. “Düğün hazırlığı ile ilgili deneyimim 
yok ama elimden geleni yapacağım.” 

“Eminim yaparsın.” Cristo çantasmı alıp kapıya doğru yürürken durup baktı. “Cep numaram çalışma masamın üzerinde var. Ne zaman istersen arayabilirsin. Akşam yemeğine kadar ben yokum.” 
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~ BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 

CrISTO DIŞARI çıkmak için kapıyı açtı ancak aklına bir şey gelmişti. Döndü. “Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı?” 

Kız başım evet anlamında salladı. “Bana babamın akrabalarını bulmak için yardım edeceğine söz vermiştin." 

Evet, öyleydi ama buna zaman ayırması çok zordu. “İnternette araştırma yaptın mı?” 

“Evet ama dikkate değer bir şey bulamadım. Eski kayıtların bulunduğu yere gitmem gerekecek.” 

“Akrabaların Atina’da mıydı?” 

“Emin değilim. Dedemler Amerika’ya gitmiş.” 

Milyon dolarlık anlaşmalar onu beklerken bir soy ağacının peşinde 
koşmak büyük bir saçmalık olacaktı. Babası geldi aklına. Başarılı bir otel 
zinciri kurmuştu ama bunu global hale getirme fikrine gülüp geçmişti. 
Cristo büyümeye devam etmeyen bir şirketin batacağını biliyordu. Bunun 
için de şirketi dünya piyasasına çıkarmak gerekiyordu. Ama babası reddetmişti bunu. 

“Senin için bir araba hazırlattım. Nüfus müdürlüğüne Ya da Atina da 
başka bir yere gitmek için çekinmeden kullanabilirsin." 

Kyra ellerini kalçalarının üzerine koydu. “Araştırmayı beraber yapağımızı sanıyordum.” 

“Ama imkânsız, şehirde bir bankayla toplantım var.” 

“Ya yarın?” 

Yarm bugünden daha yoğun olacaktı. Söz vermişti ama zamanı yoktu. Bir çıkar yol bulmak için düşünmeye başladı. 

“Cristo?” 

“Peki. Toplantıdan sonra ajandama bakacağım. Seni ararım. Sen bulduğun bilginin üzerine git.” Birden telefonu çaldı. “Bir dakika.” Küçük 
ekrana baktı. “Araba aşağıda. Şimdi gitmem lazım. Akşam görüşürüz.” 

Kapıdan çıktıktan sonra Cristo'nun aklında sadece kızın şortlu hali 
vardı. Uzun bacakları yanık teniyle çok çekiciydi. Ayak tırnaklarında 
pembe oje vardı. Dar atleti göğüslerinin şeklini açığa çıkarıyordu. 

Acaba onunla beraber koşuya mı çıksaydı? Birlikte koşmak eğlenceli 
olurdu. Hem insanlara mutlu bir beraberlik gösterisi yapmış olurlardı. 
Ama yapamazdı. 

Önünde çok önemli bir sözleşme duruyordu. Stravos Star otellerini 
satın alacaktı. Önce onu halletmeliydi. Gazetede çıkan resimleri iyi olmuştu. Nikolaos Stravos görmüş olmalıydı. 

Kyra'nın ciğerleri patlamak üzereydi. 

Kasları taş gibi olmuştu. 

Uzun zamandır koşuyordu ve sonunda durdu. Nefes nefeseydi. Tatil 
köyünü çevreleyen taş duvara yaslandı. Koşuya çıkmadan önce gelinlik 
dergilerine bakmış ve kendine yakışacak bir model aramıştı. Ve tabi koştuğu sürece aklında gelinlik modellerini döndürüp durmuştu. Basenlerinin 
geniş olduğunu düşündüğü için bunu örtecek bir model seçmişti kafasında. Şimdi kendini gelinlikle, yanındaki Cristo’yu ise smokinle hayal ediyordu. Patronu çok yakışıklıydı. Smokin çok yakışacaktı. 

Öğleden sonra başı ağrımaya başlamıştı. Düğünle ilgili cevaptan çok 
soru vardı aklında. Cristo ile konuşması gerekiyordu bu konuları. Düğünün gerçekleşmeyeceğini biliyordu ama patronu ısrar etmişti. 

Odaya döndüğünde seslendi. “Cristo burada mısın?” Ses gelmeyince 
tekrarladı. “Cristo?” 

Cevap yoktu. 

Telefon edebilirdi. Cristo numarasını bırakmıştı. Ama mesaj çekmeyi 
uygun gördü. 

-(Kyra) Düğünle ilgili sorularım var. Ne zaman geliyorsun? 

Cristo’nun telefonu eline yapışmış gibi olduğunu bildiği için hemen 
cevap vereceğini düşündü. Zarif ellerine telefon çok yakışıyordu. Rüya 
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gibi bir adamdı o. 

Hala yorgun ve terliydi. Kendisine işkence yapmamalıydı. O sırada 
telefonuna cevap geldi. 

-(CristoCEO) Toplantı akşam yemeğine kadar uzadı. Beni bekleme. 

Bu kovulmak gibi bir şeydi. Büyük bir hüsrandı. Cristo da annesinin 
anlattığı erkeklerden farklı değildi. 

-(Kyra) Beni merak etme. İşine bak. 

Kyra mesajı yazdı ama göndermekte tereddüt ediyordu. Biraz çocukça bir cevap vermişti. Gerçek bir çift olsalardı ne yazacağını düşündü. 
Sonra mesajı silip yerine, -İyi geceler yazdı. 

Aslında memnun olması gerekiyordu. Otel yönetimi derslerini çalışmak için epey bir zamanı olacaktı. Biraz geri kalmıştı ve buna cam sıkılıyordu. Blue Tide deki yeni işini öğrenmek için çok zaman harcamış ve 
derslerini ihmal etmişti. 

Hemen bir duş alıp koltuğa geçti. Dört konuyu okuyup soruları cevaplaması gerekiyordu. 

Ancak henüz ilk konuyu bitirdiğinde telefonuna bir mesaj geldi. 
Cristo olmalıydı. Heyecanlandı. Ama telefonu bulamıyordu. Bir süre telaşla aradıktan sonra koltuğun arasında buldu. 

-(Softa) Ne yapıyorsun? 

Büyük bir hayal kırıklığıydı bu. Cristo’nun işkolikliği bırakıp ona 
sürpriz yaptığım sanmıştı. 

-(Kyra) Ders çalışıyorum. 

-(Sofa) Ne? Zengin adamı buldun, hala ders mi çalışıyorsun? 

-(Kyra) Cristo burada yok. 

-(Sofa) Akşam yemeğe mi çıkacaksınız? 

Demek ki bunu düşünen sadece Kyra değildi. 
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-(Kyra) Toplantısı uzamış. Yemeğe yetişemeyecek. 

-(Sofla) Çok iyi. Ben de ekildim. Hemen geliyorum. 

Çalışması yarım kalacaktı ama olsun. Sofıa ile iyi anlaşıyorlardı. Ona 
moral verirdi. 

-(Kyra) Görüşürüz. 

Sofla şaka yapmamıştı. Birkaç dakika sonra kapı tıkladı. Güzel bir 
akşam olacaktı. Kyra kalkıp kapıya gitti. 

Arkadaşı Kyra’dan birkaç santim daha kısaydı. Kısa, koyu renk saçları, kalp şeklindeki yüzüne yakışıyordu. İçeri girer girmez etrafına bakındı. “Yani, burası..." Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyordu. “...Erkek arkadaşının yeri mi?” 

“Evet, sana zengin olduğunu söylemiştim.” 

“Ama ne kadar zengin olduğunu söylemedin. Burası müthiş. Temizliğini yaptığım özel bungalovlardan bile daha güzel.” Sofia çevreyi kontrol ediyordu. “Bunlar da ne?” 

Kyra gelinlik dergilerini kaldırmayı unutmuştu. Birçok şey açıklamak 
zorunda kalacaktı. 

“Senin mi bunlar?” Merakla sordu. “Ama hani kız arkadaşı olman 
için sana para ödüyordu? Evlilikten hiç bahsetmedin.” 

“Onunla evlenmiyorum.” 

“Dergiler senin değil mi?” 

“Değil. Bir düğün için hazırlık yapıyorum.” 

“Kimin düğünü bu?" 

“Hmm. Ne yemek istersin?” Kyra çekmeceden menüyü çıkardı. Öğlen yemeği için de kullanmıştı. “Pizzaya ne dersin?” 

“Konuyu değiştirmeye çalışma. Neredeyse hiç tanımadığın biriyle 
evleniyor musun?” 

Gerçeği Sofıa’dan duyunca Kyra afalladı. Bütün olan bitenler çok 
saçmaydı. Aptal bir işin içine girmişti. 

“Hey, macera peşinde olduğunu söylemiştin bana. Evlilik yoktu.” 

“Evet, evlenmiyorum onunla.” 

Kyra aralarındaki anlaşmadan kimseye bahsetmeyeceğine dair 
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Cristo’ya söz vermişti. Ama Softa herkes değildi. En iyi arkadaşıydı. Hatta kız kardeşi gibiydi. Ve biriyle konuşmaya çok ihtiyacı vardı. 

“Önce pizza sipariş edeyim. Sonra konuşuruz.” 

“İyi olur.” Sofıa dergileri kaldırıp koltuğa oturdu. “Burada pizza olduğundan emin misin?” 

Kyra omzunu silkti. “Pizza uluslararası bir yemek, her yerde vardır.” 

Santral telefonu yakındaki bir pizzacıya bağladı. Bir süre sonra büyük boy sucuklu pizza yola çıkmıştı. 

Kyra hikâyesini başmdan başlayarak sonuna kadar anlattı. “Ve şimdi 
pahalı bir düğün için hazırlık yapıyorum.” 

“Ne kadar güzel bir yüzükmüş. Bir daha bakayım.” 

Kyra elini uzattı. “Sence hata mı yapıyorum?” 

“Anladığım kadarıyla adam nazik biri. Ve sen bunu annene yardım 
için yapıyorsun.” 

“Evet, onu hiç bu kadar endişeli görmemiştim. Her şeyi bırakıp eve 
dönmemi istedi. Buradan daha fazla yardım yapacağımı söyledim ama o 
tutturup durdu.” 

“Bunu annene yardım amacıyla yaptığın için bence keyfine bak. Maceranın tadını çıkar.” 

“Benim sahte nedimem olacak mısın?” 

“Kimse bana sahte nedimdik teklif etmemişti. Bu iyi bir şey mi yoksa kötü mü bilmiyorum.” 

“İyi bir şey... Zaten ben de sahte gelinim, düğün de sahte düğün.” 

“Doğru.” İkisi birden gülmeye başladılar. 

“Fakat hazırlıklar tamamen gerçek olacak.” 

“Yani o kadar parayı, olmayacak bir düğün için mi döküyor?” 

Kyra başıyla onayladı. “Evet, belli ki çok parası var.” 

“O zaman bir kısmını harcaman da sakınca yok.” 

Kyra bir dergi alıp koltuklardan birine oturdu. “Olacağım sanmıyorum ama yine de bana bir gelinlik seçsene. Şöyle sosyete düğünlerine 
yakışacak, çiçekli bir şey olsun. Ya da ne modaysa ondan... Cristo’dan 
yardım isteyecektim ama beni ekti bu akşam.” 

Sofıa başını iki yana salladı. “Şu erkeklerin iş merakını anlamak zor.” 
Kaşlarım kaldırarak sordu. “İş yemeğinde olduğundan emin misin?” 

“Evet.” Kyra Cristo’ya güveniyordu. Sofıa erkeklerden çok çekmişti 
bu konuda. O nedenle tedirgin olmalıydı. “Cristo’nun aklı sürekli işte olsa 
da iyi biri.” 
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Tam o sırada pizza geldi. Nefis, aromalı bir kolcusu vardı ve hemen 
odaya yayıldı. Yanında iki bardak ekspreso ve firmanın ikramı olan limon 
likörü yollamışlardı. Odun ateşinde pişmiş, olağanüstü malzemelerle süslenmiş, leziz bir pizzaydı. Gece güzel bir şekil almıştı. Cristo olmamasına 
rağmen... 

Onun için iş neden bu kadar önemliydi? Ne kaçırdığının farkında değildi. 
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~ ALTINCI BÖLÜM ~ 

GeCE bitmiş gitmişti. 

Cristo kravatmı gevşettikten sonra gömleğinin üst düğmesini açtı. 
Blue Tide tatil köyünün asansörüne binmiş ve en üst düğmeye basmıştı. 
Bütün istediği bir an önce Kyra’nın gülümseyen yüzünü görmekti. Saatine 
baktı. Neredeyse on bir olmuştu. Eğer bu saate kadar onu bekliyorsa gülümsüyor olamazdı. 

Önemli bir sözleşmeyi yenilemişti ve bu başarısını Kyra ile paylaşmak istiyordu. Aslında yeni tanıdığı biriydi ama ona ısınmıştı. İçini dökebilecek kadar yakın görüyordu. 

Anahtar kartı yuvasına sokup kapıyı açtı ve içeri girdi. Kyra arkası 
dönük, yerde oturuyordu. Yamnda başka bir kız vardı. Ellerinde dergiler, 
kıkırdayıp duruyorlardı. Odaya girdiğini fark etmemişlerdi bile. 

Hafifçe öksürdü. “İyi akşamlar.” 

İki kız birlikte ayağa fırladılar. Hala gülüşüyorlardı. 

“Saat o kadar oldu mu?” Kyra sordu. “Tam düğün hazırlıklarına başlamıştım.” 

Adamın gözleri Sofia’ya doğru kaydı. “Görüyorum ki, yardım alıyorsun.” 

Kyra gülümsedi. “Evet, kendi başıma karar veremiyorum. O yüzden 
arkadaşımı yardıma çağırdım. Bu Sofıa. Sofıa bu Cristo.” 

“Tanıştığımıza sevindim Sofıa.” 

“Ben de tanıştığımıza sevindim.” Kyra’ya doğru fısıldadı. “Vay. Şaka yapmıyormuşsun.” 

Ne demek istemişti bu kız? 


Cristo duymuştu. Kyra’ya bir bakış attı. 

“Sen ona bakma.” Kızlar yine gülüşmeye başladılar. 

Belli ki ikisi iyi arkadaştılar. Ama buna şaşırmak yersizdi çünkü 
Kyra dost canlısı bir kızdı. 

“Özür dilerim. İşim uzadı. Ama görüyorum ki, siz iyi vakit geçirmişsiniz.” 

“Evet öyle. Sofıa sahte düğünümde sahte nedimem olmayı kabul etti.” 

Cristo sinirlendi. “Ona anlattın mı?” Kyra anlaşmalarına uymamıştı. 

“Umm. Anlattım.” 

“Ben gitsem iyi olacak.” Sofıa koltuğun üzerinden çantasını alıp kapıya yöneldi. Tam çıkacakken durdu. “Merak etme, sır saklamasını bilirim.” 

“Teşekkürler.” Cristo Sofia’ya güvenebileceğini anlamıştı. 

“Kyra benim en iyi arkadaşım. Onun için yapmayacağım şey yoktur.” 

“Kyra için endişelenmene gerek yok. Benim yanımda güvende.” 

Sofıa gülümsedi. Kyra’ya baktı.” En küçük bir şey için bile beni arayabilirsin. Biliyorsun.” 

“Biliyorum. Teşekkür ederim.” 

Sofıa kapıdan çıktıktan sonra Cristo gülümsedi. “Arkadaşın bana güvenmiyormuş gibi.” 

“Güvenmeli mi?” 

“Elbette. Yanımda güvendesin. Zaten merak etme Stravos ile anlaşmaya yaklaştım.” 

“Yani Stravos toplantıyı kabul etti mi?” 

Cristo başmı iki yana salladı. “Henüz değil. Fakat yakın bir zamanda 
haber bekliyorum.” 

“Ondan sonra bizim anlaşmamız hemen bitecek mi?” 

Bitmesini mi bekliyordu? Onun yanmdan gitmek için gün mü sayıyordu? “Sözleşme imzalanana kadar mutlu çift rolüne devam edeceğiz.” 
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~ YEDİNCİ BÖLÜM ~ 

KyRA ertesi sabah uykudan kalkmış geriniyordu. 

Sonunda hafta sonu gelmişti. Biraz koştuktan sonra oturup Cristo ile 
düğün ile ilgili kafasında neler olduğunu konuşmak istiyordu. Baktığı 
dergilerden birkaç fikir edinmişti ama Cristo’nun da fikrini almak istiyordu. 

Atkuyruklu saçları ve koşu kıyafetiyle daireye geldiğinde Cristo yoktu. Oysa bu saatlerde kahvesini içip daireye her gün getirilen günlük gazeteleri okuyor olması gerekiyordu. Çalışma odasına baktı ama orada da 
yoktu. Bu saatte uyuyor olamazdı. Yatak odasının kapısını tıklattı. Cristo 
kapıyı açtı. Giyinmiş kravatını bağlıyordu. 

“Senin boş günün yok mudur?” 

“Boş günü ne yapacağım?” 

“Sürekli çalışan biri sıkıcı olur.” 

“Sence ben sıkıcı mıyım?” 

“Bilmem. Belki.” Şaka yaptığını belirtmek için göz kırptı. Ancak şaka yapmıyordu. Gece gündüz çalışan bir adamı kimse tercih etmezdi. 

“Bugün Cumartesi diye dünya durmuyor. En önemli iş anlaşmaları¬ 
nın hep hafta sonunda yapıldığına inanmazsın.” 

Kyra içini çekti. “Peki buradaki işler ne olacak?” 

Cristo’nun telefonu bipledi. Cebinden çıkarıp baktı. Mesaj gelmişti. 
Hemen kısa bir cevap yazdıktan sonra kıza döndü. “İstediğin nedir?” 

“Sen.” 

Adam gülümsedi. “Neden bunu daha önce söylemedin? Bilseydim 
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emrinde olurdum...” 

“Kadınların emrinde mi olursun?” 

“Bilmem. Kadınların peşinden koşan biri değilim.” 

Kyra buna inanmadı tabi. Asla böyle bir şey olamazdı. Bu yanık tenli, yakışıklı adamı kadınlar yalnız bırakmazdı. 

“Yani onlar mı senin peşinde koşar?” 

“Bir bakıma. Sen de ister misin?” 

Kız elini kaldırıp havada salladı. “Yoo hayır. Zaten düğün hazırlıkları 
için bana yardım etmemekle başımı yeterince ağrıttın.” 

“Sana yardım etmeyeceğimi söylemedim ki.” 

“Biliyorum. Çok yoğunsun.” Sitemli konuşmuştu. Ancak biliyordu 
ki, bu işe beraber girmişlerdi ve beraber götürmeleri gerekiyordu. Patronu 
yardımcı olmuyordu. “Belki de anlaşmayı iptal etmeliyiz.” 

“Ne? Bunu yapamayız.” 

Kyra kızdı. “Çok çalıştığından bana yardım edemiyorsun. Eminim 
planın tutmayacak.” 

“Hayır, iyi gidiyor. Gazetede çıkan fotoğrafımız işe yaradı.” 

“Bay Stravos o resme inanacak mı? Mutlu çifti gözleriyle görmek istemeyecek mi?" 

Cristo omzunu silkti. “Bu zor bir şey değil ki. Restorandaki herkes 
mutlu bir çift olduğumuza inandı." 

“Restorandakiler bizi uzaktan gördü. Bu adam bizi yakından şüpheyle izleyecek.” 

“Peki, aklında ne var?” 

“Bugün burada kal. Birbirimizi daha yakından tanıyalım.” Birden 
utandı. Sözleri başka yöne çekilebilirdi. “Yani öyle değil. Konuşarak. 
Eğer birbirlerine âşık, mutlu bir çift olacaksak birbirimizi daha iyi tanımalıyız.” 

“Ama benim toplantım... ” 

“Erteleyebilirsin. Bu senin planın, benim değil. Ben onu yerine getirmeye çalışıyorum sadece.” 

“Peki, anladım. Bir telefon etmem gerekiyor.” 

“Sonra da koşu kıyafetini giy. Koşmayı seversin, değil mi?” 

“Evet.” Patron odasına gitti. Güneş ışığı ve temiz hava ona iyi gelecekti. Üzerine omuzlarının genişliğini ortaya çıkaran, kaslarını gösteren 
deniz mavisi bir üst giydi. Sporun nasıl yapıldığını iyi bilirdi. Altına da 
kısa şort geçirdi. 
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Plaja gidene kadar Cristo fazla konuşmadı. 

Kyra ise bunun nedenini programını bozmasına bağlamıştı. Koşu 
alanına geldiklerinde durdu. “İstemiyorsan koşmayız. Bunu anlayabilirim.” 

Cristo kollarını havaya kaldırmış, gerinme hareketi yapıyordu. “Bana 
ayak uyduramayacağını anlayınca korktun mu yoksa?” 

“Ciddi misin?” 

Adam cevap vermedi ama bakışlarıyla kışkırtıyordu. 

Yakışıklı adamdı ama Kyra’nın bildiği kadar, koşan biri değildi. Hâlbuki o, her sabah koşuyordu ve formdaydı. “Benim korkum yok. Bakalım 
kim kime ayak uyduratnayacak.” 

Cristo kendinden emin bir tavırla gülümsedi. 

Biraz ısındıktan sonra tempolu koşmaya başladılar. Birbirlerini kontrol ederek yan yana koşuyorlardı. Kyra hep yalnız koştuğu için yarışa 
alışık değildi. 

“Formda olmadığımı mı düşünüyorsun?” 

Kızın yüzü sıcaktan kızarmıştı. “Ne kadar meşgul biri olduğunu biliyorum.” 

Cristo yavaşlayıp yürümeye başladı. “Her zaman spora zaman ayırırım ben.” 

“Ama ne zaman? Sürekli toplantıdan toplantıya koşuyorsun.” 

“Eğer herhangi bir şey önemli ise, zaman ayırmalısın. Bazı günler işten önce spor salonuna giderim. Bazen öğle tatilinde, eğer günüm çok 
doluysa akşamları.” 

Bu kadar çok çalışan bir adamın spora zaman ayırması çok komikti. 
Aynı hassasiyeti sosyal hayatı için neden göstermiyordu acaba? “Sağlıklı 
yaşamasını biliyorsun, demek ki.” 

“Spor benim için stres atmaktır. Okul yıllarında Amerikan futbolu 
oynardım. Spordan sonra kendimi iyi hissederim.” 

“Amerikan futbolu mu? Burada, Yunanistan’da rra?” 

“Hayır. Ben New York da büyüdüm.” 

“Sahi mi? Dünya küçük... Ben de öyle.” İkisi aynı şehirde büyümüşlerdi ama hayat tarzları ne kadar farklıydı. “Oyun kurucu muydun?” 

Cristo başım iki yana salladı. “Seni hayal kırıklığına uğrattığım için 
üzgünüm. Ben savunmadaydım. Babam da üzülürdü buna.” 

“Baban futbol oynamam istemiyor muydu?” 

“Hayır babam futbolu severdi ancak bir Kriakas’nm daima en iyi olmasını isterdi. Oyun kurucu ve takım kaptanı olmasını.” 

“Eminim. Şenle gurur duyuyor olmalı.” 

“Haydi, yarış başlıyor. Sana avans veriyorum.” 

İkisi de Cristo’nun güçlü ve kaslı bacaklarıyla yarışı rahat kazanacağını biliyorlardı. 

“Kazanan öğle yemeğini ısmarlar.” 

Birkaç dakika sonra yarış bitmiş ve ikisi üzerinde güneş şemsiyesi 
olan bir masada oturuyorlardı. Yarışı Kyra kazanmıştı ama buna Cristo 
izin vermişti. 

“Öğlen yemeğini sen ısmarlayacaksın.” Patronu güldü. 

“Bu nedenle mi kazanmama izin verdin?” 

“İzin mi? Mızıkçılığa başladın.” Güldü. Dalga geçiyordu. 

Keşke birbirlerine karşı daha açık, daha samimi ve daha dürüst olabilselerdi. Sofıa ile olduğu gibi. Kyra buzlu çayına limon sıktı. “Kardeşlerin var mı?” 

“Üç tane. Eee... İkisi ağabeyim. Ya senin?” 

Kaç kardeşinin olduğunu hemen hatırlayamaması biraz tuhaftı. “Ben 
tek çocuğum ama Sofîa benim kardeşim gibidir.” 

“Ne zamandır arkadaşsınız?” 

“Ortaokuldan beri. O zamandan beri hiç ayrılmadık.” Durup düşündü. “En sevdiğin yemek nedir?” 

Cristo biraz düşündü. “Biftek diyelim.” 

“En sevdiğin müzik grubu?” Klasik seviyor olmalıydı. 

“U2” 

“Çay mı, kahve mi?” 

“Kahve.” 

“Yatağın hangi tarafında yatarsın?” 

“Solunda.” 

Çok iyi. O sağını tercih ederdi. 

“Sıra bende. Ben soruyorum.” Cristo dirseklerini masaya koydu. 
“Üstte mi altta mı olmayı seversin?” Şeytanca gülümsüyordu. 

Oh, hayır. Bunu neden merak ediyordu ki? Yatağa mı gireceklerdi 
sanki. “Bunu bilmen gerekmez.” 

“Bence her nişanlı bunu bilmeli.” 

Aralarındaki hava ısınıyordu. Kyra hemen konuyu değiştirdi. 
"Stravos anlaşması neden bu kadar önemli senin için?” 

Cristo arkasına yaslandıktan sonra buzlu çayından bir yudum aldı. 
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“Glamour Otel ve Kumarhane zincirini genişletmek istiyorum. Şu anda 
sadece Kuzey Amerika dayız. Tüm dünyaya açılmak istiyorum. 
Stravos’un elindeki zincir dünyaya yayılmış durumda. Ama duyduğuma 
göre torunu gemicilik işine ağırlık vermek istiyormuş. Bu nedenle zinciri 
elden çıkaracaklar. Benim için büyük bir fırsat bu. Satışa çıkmadan önce 
ucuza kapatabilirim.” 

Cristo detaylarıyla anlatmıştı ama kızın sorusuna cevap vermemişti. 
Kyra üstelemek istemedi. 

“Fazla dalga geçtik. Benim gerçekten yapılacak işlerim var.” Cristo 
çayını içip bitirdi. 

“Düğün ne olacak? Hazırlıklarda nereye kadar gitmemi istiyorsun?” 

“Sonuna kadar.” 

“Ama nişanlı çiftler evlilik hazırlıklarını beraber yaparlar.” 

“Ben düğün işinden hiç anlamam.” 

“Benim anladığımı mı sanıyorsun?” 

Patronu omzunu silkti. “Ama sen kadınsın. Kadınlar düğünlerinin 
hayaliyle yaşarlar.” 

“Ben değil. Benim için öncelik olmamıştır. Bir gün beni her şeyin 
üzerinde görecek birine rastlarsam, o zaman düşünürüm ancak.” 

“Yani benim gibi biriyle evlenmeyeceğini mi söylüyorsun?” 

Cristo gibi güçlü bir adamın hayatında, onunla dürüstçe, açık açık 
konuşabilen birinin olmadığım düşündü. Gerçekleri duymak onu incitebilirdi. Derin bir nefes aldı. “Hayır. Seninle evlenmezdim. Kendi dünyana 
kapanmış birisin sen. Doğruları söylüyorsun ama uygulamaya gelince...” 

“Haksızlık yapma. Sadece bir şeyle beni yargılıyorsun. Ah, Stravos 
anlaşmasının ne kadar önemli olduğunu anlayabilsem” 

“Bilmediğime eminim. Ama tahminim, senin hayatını hep büyük anlaşmalar, çözülmesi gereken sorunlar kaplamış. İşin senin metresin gibi. 
Gerçek bir kadına hayatında yer yok.” 

Cristo cevap verecekmiş gibi ağzını açtı ama bir şey demeden kapattı. 
Ne söyleyebilirdi ki? Hiçbir şey. 

Telefonu çaldı. 

Kyra içini çekti. “Tam birbirimizle açık açık konuşmaya başlamışken 
gideceksin.” 

Patronu telefonu cebinden çıkardı. “Önemli olabilir.” 

“Hiç önemli olmayan bir telefon aldın mı?” 

Cristo cevap vermedi. Telefonunu açıp yalnız kalmak için biraz uzaklaştı. Şu anda bile neden bekar kalmak istediğini kanıtlıyor gibiydi. 

Telefon konuşması uzadıkça Kyra’mn sabrı taşıyordu. Bir an önce 
daireye gidip duş almak istiyordu. Ancak patronu sesini yükseltince kulak 
kabarttı. 

“Tabi endişelenirsin, bu otel zincirini satın aldıktan sonra en büyük 
rakibin olacağım.” 

Kyra merak etmişti. Neydi onu bu kadar kızdıran? 

“Hayır ben vefasız değilim. Çocukça konuşuyorsun. İş yapıyoruz burada. Bu kadar basit...” 

Kyra gitmek istiyor ancak kımıldayamıyordu bile. Özel bir konuşma 
olmalıydı ve dinlememesi gerekirdi ama kendini alamıyordu. Cristo’nun 
bu kızgın halini görmek onu şaşırtmıştı. Kiminle konuşuyordu acaba? 

“Öyle düşündüğüne üzüldüm, baba. Sen kendine gerekenleri yap, 
bende kendi işime bakayım.” 

Ailesiyle anlaşamadığını biliyordu ama bu derece olduğundan haberi 
yoktu. 

“Biliyor musun? Benden hep utandın sen. Seni hep hayal kırıklığına 
uğrattım. Bunun da diğerlerinden bir farkı yok.” Cristo telefonu kapattı. 

Kyra nefesini tutmuştu. Ama üzülüyordu. Bir baba ile oğul arasında 
böyle tartışmalar olmaması gerekirdi. O da annesiyle zaman zaman tartışırdı ama bu derece olmazdı. Unutulup giderdi. 

Cristo hala arkası dönük duruyordu. Seslendi. “Cristo brunch söyleyeceğim. Bana katılmak ister misin?” 

Adam döndü. Yüzü bembeyazdı. Telefon konuşmasından sonra sanki 
beş yaş yaşlanmıştı. Kyra kalkıp sarılmak, teselli etmek istiyordu. 

Cristo gelip masaya oturdu. “Babamla konuştum.” 

Kız bildiğini söylemedi. İçini dökmesini bekliyordu. 

“Gazetede çıkan resmi görmüş. Nişanlandığımızı biliyor.” 

“Ama New York da çıkmayacağını söylemiştin.” 

“Öyle ama onun kaynakları vardır. Ayrıca Stravos otelleri ile ilgili 
planımı da öğrenmiş.” 

“İkisinden de memnun olmamış anlaşılan. Üzüldüm.” 

Göz göze geldiler. Cristo derinden bakıyordu. “Sen niye üzülüyorsun 
ki? Babamı görmedin bile.” 

“Babanla tartıştığınız için üzüldüm.” 

“Bana üzülmeni istemem. Babam sert ve zor bir adamdır. Bu anlaşmadan sonra uluslararası bir otel zincirine sahip olacağım. İki ağabeyimi 
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de geçmiş olacağım. Babam başarımı görmek zorunda kalacak. Artık küçük bir çocuk olmadığımı kabullenecek. 


- SEKİZİNCİ BÖLÜM ~ 

DüĞÜN hazırlıkları hakkında ne biliyordu? 

Hiçbir şey. Nada. Zip. Zero. Sıfır. 

Cristo dairesinde yere oturmuş, sırtını koltuğa yaslamıştı. Ayaklarını 
uzatıp üst üste atmıştı. Uzun zamandır Pazar keyfi yapmıyordu. 

Kyra’nın kucağına bıraktığı dergiye bakmaya başladı. Kapakta şöyle 
yazıyordu, 

MÜKEMMEL GELİNLİĞİ BULMAK 

Altında daha küçük bir yazı vardı. 

DÜĞÜN GECESİ İTİRAFLARI 

Güldü. 

“Bir şey mi dedin?” Kyra yanına geldi. Elinde birçok dergi vardı. 
“Hayır.” 

“O dergiye baksan iyi olur. Bazı sayfaları işaretledim.” 

Cristo sayfaları çevirmeye başladı. 

“Bu dergilerde her şey var. Çok şey öğrendim.” 

Adam dergiyi karıştırmaya devam ediyordu. Birden durup baktı. 
“Konuşmak istediğim bir şey var.” 

“Dinliyorum.” 

Cristo ayağa kalktı ve barın üzerinde duran çantasından bir dosya çıkardı. 
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“Toplantılar arasında zaman bulduğum kadar soyadınla ilgili bilgi 
topladım.” Dosyayı kıza verdi. 

“Öyle mi?” Kyra gülümsedi. Memnun olmuştu. 

“Hemen ümitlenme. Dediğim gibi çok popüler bir soyadın var. Araştırmayı daraltmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Baban burada mı 
doğmuş?” 

“Hayır. Amerika’da. Atlantik okyanusunu geçerlerken babaannem 
hamileymiş.” 

“Hırtım. Bazı elemeler yapabiliriz. Akrabalarından isimlerini bildiklerin var mı?” 

“Annesi hiç bahsetmezmiş. Babasıyla konuşurlarmış bazen.” 

“Ya dedenin akrabaları?” 

“Onlar grip salgınıyla ölmüşler. Arkadaşının ailesi büyütmüş dedemi. 
Yatak odamda yardımcı olacak bir şey var.” 

Kız ayağa kalktığında Cristo omzunu tuttu. “İstersen bunu yarına bırakalım. Düğün hazırlıkları daha önemli.” 

“Peki. Bulduğun isimler için teşekkür ederim ama bu samanlıkta iğne 
aramak gibi bir şey.” 

“Atina’ya gidelim mi?” 

“Ne yapacağız orada?” 

“Kütüphanede eski belgeler vardır. İşimize yarayabilir.” 

Kız gülümsedi. “Bunu benim için yapar mısın?” 

“Elbette, akrabalarını bulman beni memnun eder.” 

Kyra sevinçten uçacaktı neredeyse. “Bu kadar yardımsever olduğunu 
tahmin etmezdim. 

Ertesi sabah Kyra alarm çalmadan önce uyandı ve duş alıp giyindi. 
Aklına Cristo vardı. Akrabalarını bulmak için yardımcı olması onu çok 
etkilemişti. Yunancayı iyi konuşuyordu. Çok kişi tanıyordu. Yardım için 
ondan iyisini arasa bulamazdı. 

Oturma odasına girdiğinde boş olduğunu gördü. Çalışma odasına 
baktı. Cristo orada da yoktu. Uyuyor olabilir miydi? Pazatesi günü? Haftanın ilk iş günü, bunun imkânı bile yoktu. Birden barda bir not gördü. 
Büyük bir kâğıda büyük harflerle, kolayca görülecek şekilde yazılmıştı. 
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Kyra 

Beklenmedik bir sorun nedeniyle erken çıkmak zorunda kaldım. 

Aşağıya yazdığını internet siteleri 

İşine yarayabilir. 

Cristo 

Kan Kyra’nın beynine fırlamıştı. Yarım edeceğini söylediğinde nasıl 
da inanıvermışti ona. Kâğıdı alıp eliyle sıkıp buruşturdu. 

Hemen daireden çıkması gerekiyordu yoksa sinirden koca bir kutu 
dondurma yiyebilirdi. Temiz havada biraz koşmanın iyi geleceğini düşündü. Cristo da daha önce çıktığı erkekler gibiydi. 

Bir saat sonra geri döndüğünde, biraz olsun rahatlamıştı. Cristo’nun 
yardımı olsa da, olmasa da akrabalarım bulacaktı. Tekrar duş alıp laptopu 
kucağında koltuğa oturduktan sonra Cristo’nun verdiği sitelere göz attı. 
Yunan sosyal topluluklarıydı bunlar. İyi ki bilgisayarı Yunancayı İngilizceye çeviriyordu. 

Uzun bir süre geçmişti ki, kapının açılma sesini duydu. Ancak kimin 
geldiğinden emin olduğu için gözlerini ekrandan ayırmıyordu. 

“Merhaba, Kyra.” Cristo seksi bir tavır takınmıştı. 

“Merhaba.” Gözleri inatla ekrandaydı. 

Adam koltuğun ucuna ilişti. “Bana bakmıyorsun bile.” 

Kyra kısa bir bakış attıktan sonra gözlerini yine ekrana çevirdi. 

“Bir şey söylemeyecek misin?” 

Kız birden laptopu kapayıp başını kaldırdı. “Bu ne demek oluyor?” 

“Çalışmak zorunda olduğum için mi bana kızgınsın?” 

“Önemli değil. Kendi işimi görebilirim. Biraz önce internette bazı insanlarla görüştüm. Bana yol gösterecekler.” 

“Sana bıraktığım adresler işine yaramış.” 

“Evet, teşekkürler.” 

Cristo koltuğa oturup gömleğinin kollarını sıvadı. “Seni üzdüğümü 
biliyorum. Bunun için gerçekten özür dilerim. Ama işimi bitirip hemen 
döndüm. Yardıma hazırım. Ayrıca yarın Atina’ya gideceğiz. Söz.” 

Kyra tereddütle baktı. “Bunu yapmak zorunda değilsin. Yoğun bir iş 
hayatın var.” 

“İş bekleyebilir. Sana gerçekten yardım etmek istiyorum. Buna hiçbir 


50 Jennifer Faye 

şey, engel olamayacak.” 

Yeteri kadar özür dileyip gönlünü almıştı. 

“Peki.” Kız gidip bir fotoğraf getirdi. Siyah beyaz eski fotoğrafta 
genç bir çift mutlulukla poz vermişti. “Başka yok maalesef. Fotoğrafların 
hepsi yangmda yanmış. Bunlar dedemle karısı. Amerika’ya göç etmeden 
önce burada çekilmiş.” 

Cristo siyah beyaz fotoğrafa dikkatle baktı. “Buradan bir yere varacağımızı sanmıyorum.” 

“Ama bir başlangıç, değil mi?” 

“Bu resmi alabilir miyim? İyi kalite bir kopyasım yaptıracağım.” 

Kyra’nm gönlü razı olmuyordu. Elindeki tek aile fotoğrafıydı bu ama 
kabul etmek zorundaydı. “Peki, ihtiyacın varsa al.” 

“Arka plan dikkatimi çekti. Büyültülürse nerede çekildiğini belki anlayabiliriz.” 

“Ben büyüteçle baktım ama anlayamadım.” 

“Arkadaki bina alışılmış bir tarz değil. Belki nerede olduğunu bilen 
biri çıkar. Şimdi bana internette ne bulduğunu göster.” 

Akşamı birlikte oturma odasında geçirdiler. Oda servisinin getirdiği 
yemeği yediler. Kyra patronunun bilmediği bir yanım keşfetmişti. Ayakları yere basan, aklı başmda bir adamdı o. Bu halini sevmişti. Hem de çok. 
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DOKUZUNCU BOLUM 


CrISTO’NUN düşündüğü gibi olmamıştı. 

Limuzin Atina’nın sıkışık trafiğinde ilerlerken Cristo Kyra’ya baktı. 
“Kütüphanede aradığımızı bulamadık.” 

“Bu senin hatan değil. Sayısız gazeteyi, günlüğü, kitabı gözden geçirdik. Bir şey bulamadık ama en azından denedik. Aklımız burada kalmayacak. Neyse sormak istediğim şeyler var sana.” Kayra çantasından 
defter ile bir kalem çıkardı. “Düğüne kaç kişi davet etmeyi düşünüyorsun?” 

“Bunu şimdi mi konuşalım istiyorsun?” 

“Başka yapacak işimiz yok ki.” 

“Daha eğlenceli bir şeyler konuşsak?” 

Kız dudaklarım kıvırarak gülümsedi. “Mesela ne?” 

“Söz veriyorum eğleneceksin.” Uzanıp Kyra’yı öpmek istedi ama o 
başım geri kaçırdı. Cristo kaşlarım çattı. “Tamam sen kazandın. Neydi 
sorduğun soru?” 

“Düğün kaç kişilik olacak?” 

“Aklımda küçük ama samimi bir düğün var. Belki beş yüz kişilik.” 

“Beş yüz mü? Ciddi misin?” Kızın ağzı açık kaldı. 

“Sence kaç kişilik olmalı?” 

“Bana sorsan yirmi kişi yeter ama sen popüler birisin. Yüz diyelim.” 

Yüz kişi az olurdu. Aile, akrabalar, iş arkadaşları, personel. “Diyelim 
düğünü burada Atina da yapacağız. Senin fazla misafirin olmaz.” Cristo 
davetli sayısını düşürebileceğini tahmin etti. “Biraz kısıtlama yaparsak 
samrım yüze indirebiliriz.” 
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Kyra defterine bazı notlar aldı. “Fiyat için ne diyorsun?” 

“Fiyat önemli değil.” 

Kız çantasından tabletini bulup çıkardı. “En sevdiğin renk nedir?” 

“Neden?” 

“Davetiyeler için.” 

“Sanırım mavi.” Daha önce hiç kimse bu soruyu sormamıştı ona. 
“Senin?” 

“Deniz yeşili. Bak burada bazı davetiyeler var. Şunlar ikimizin sevdiği renklerde. Plaj temalı bir davetiyeye ne dersin? Arkada kum ve deniz... Palmiyeler.” Tableti çevirip adama gösterdi. “Ek bir ücretle denizyıldızı yapıştırıyorlarmış. Bir de kurdele. Mavi bir kutu içinde yollanıyorlar.” 

Kyra beğendiyse onun için bir sorun yoktu. “Tamam beğendiysen sipariş ver. Zamanında ulaşacak mı davetlilere?” 

“İsim ve adresleri bugün verirsen sorun olmaz.” 

“Ben sana isimleri liste yaparım. Asistanım da adreslerini bulur.” 

“Ailene yakın dostlarına nasıl açıklayacaksın bu ani düğünü? Beni ne 
gördüler, nede duydular.” 

Cristo bunu hiç düşünmemişti. “Onlara gerçeği söyleyeceğim. Tatil 
köyünde tanıştık. İlk görüşte âşık olduk.” 

“İnanırlar mı sence?” 

“Büyük bir ihtimalle inanırlar. Sen çok güzelsin. Gönlümü kaptırmama şaşırmazlar.” 

“Uyduruyorsun ama.” 

“Böyle bir şey uydurulamaz. Güzelliğin ile sıcak kişiliğin arasında 
kaldım. Hangisinin ağır bastığım bilmiyorum.” 

Göz gözeydiler. Cristo kızı bir kez daha öpmek istiyordu. Daha önceki öpüşmeleri aklına kazınmış, çıkmıyordu. Tekrarlamak istiyordu. İkisi 
yalnızken. Kızın dudaklarına baktı. Ünlü iş adamı gitmiş. Yerine heyecanlı bir lise öğrencisi gelmişti. 

Uzamp dudaklarım Kyra’nın dudaklarına değdirdi. Hafifçe, tereddütle. Acaba o da aynı şeyleri hissediyor muydu? Eliyle ensesinden tutup 
kendine çekti. Dudakları kilitlenmişti. 

Birden telefonu çalınca, Kyra ürkerek geri çekti başını. 

Cristo’nun canı sıkılmıştı. Telefonu çıkarıp açtı. Telaştan kimin aradığına bakmamıştı. “Ben Kiriakas.” 

“Nikalaos Stravos adına arıyorum.” Bir kadın sesiydi. “Sizi akşam 
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yemeğine davet etmek istiyor.” Kadın sonraki hafta için bir gün verdi. 

“Elbette, memnun oluruz.” 

“Nişanlınızı da getirmenizi rica etti. Bu mümkün mü?” 

Cristo nişanlısının güzel yüzüne baktı. “Tabi beraber geliriz.” Planı 
tutmuştu. 

Kyra merakla bakıyordu. 

“Stravos’un sekreteriydi. Bizi yemeğe çağırıyor.” 

“Hey, tebrikler.” Kız iki elini havaya kaldırdı. “Süper bir şey bu.” 

“Bunu sana borçluyum.” 

“Bana mı?” Ellerini göğsüne götürdü. “Ben bir şey yapmadım ki.” 

Cristo tartışmak istemedi ama yalnız başına başaramazdı bunu."Yemek sonraki hafta sonunda.” 

Kyra yüzünü buruşturdu. “Bu resmi bir yemek olacak. Benim giyecek bir şeyim yok.” 

“Evet, resmi olacak. Stravos eski kafalı biridir. Ben siyah bir elbise 
giyeceğim. Sana da muhteşem bir şey alacağız. Baş döndürecek bir şey.” 

“Sahi mi?” 

“Tabi. Stravos dünyanın en güzel kadınını görmeli.” 



4 
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~ ONUNCU BÖLÜM - 

Sonraki cuma günü geldiğinde Kyra maaş çekini almıştı. Düşündüğünden daha fazlaydı. Patronu cömertlik yapmış olmalıydı. 

İlk iş New York’tâki bankayı aradı. Annesinin ev borcu için yatıracaktı. Fakat banka parayı almak istemiyordu. Çünkü borcun tamamı 
ödenmişti. Nasıl olabilirdi bu? 

Hemen annesini aradı. Belki hesabı başka bir bankaya transfer etmişti. Esrarengiz bir şekilde birinin borcu kapatması mümkün değildi. Zaten 
öyle olsa annesi hemen arardı. 

“Merhaba Kyra." Annesinin sesi okyanus ötesinden değil de, komşudan geliyormuş gibi netti. “İşteyim, konuşamayacağım. En azından bir 
işim var.” 

“Anne, konuşmamız lazım.” 

“Ne hakkında?” 

“Evin borcu.” 

“Sen eve dönmüyor musun? Burada olsan beraber öderdik.” 

“Borç hesabı hangi bankada? Babamın çalıştığı bankada mı?” 

“Evet. Ben ilgileniyorum. Onları arayıp gelecek ödemenin gecikeceğini söyledim. Çok anlayışlılar.” 

Anlayışlı bir banka mı? İlk kez duyuyordu böyle bir şeyi. 

“Kyra işim var. Sonra konuşuruz.” 

Annesi yalan söylüyordu. “Anne kes artık. Gerçeği biliyorum.” 

“Ne gerçeği? Ne diyorsun sen?” 

“Biraz önce bankayı aradım. Bana borcun tamamının ödendiğini söylediler. Babam öldüğünden beri öyleymiş. Nasıl oldu da beni babamın 
borç bıraktığına inandırdın? Neden yaptın bunu?” 

“Kyra, inan bana, senin için yaptım.” 

“Benim için mi? Hayır, kendin için yaptın. Beni kontrol etmek istedin. Bana yalan söyledin.” 

“Beni anlamıyorsun. Seni kaybetmek istemedim. Birbirimize ihtiyacımız var.” 

“Artık yok.” Kyra telefonu kapadı. Ağlıyordu. Nasıl olmuşta annesi 
babasını aşağılayarak yalan söylemişti. Babasım sorumsuz biri olarak 
göstermişti. Babası mükemmel biri değildi ama borç bırakmamıştı. 

Sakinleşmesi gerektiğini düşündü. Dikkatini dağıtmalıydı. Sofia’yı 
aradı. O her zaman iyi gelirdi ona. 

Cuma akşamı için onun dışında herkesin bir planı vardı. Cristo iş için 
şehir dışına gitmişti. Sofıa bile iştekilerle beraber çıkacaktı. Yalnız kalmıştı. Cam ne gelin dergilerine bakmak nede akrabalarını araştırmak istiyordu. Ders çalışmaktan da sıkılmıştı. 

Balkona çıktı. Ilık bir hava vardı. Ay ışığı denize vurmuş, karanlıkta 
pırıl pırıl yapmıştı. Yunanistan'a geldiğinden beri hiç denize girmediğini 
fark etti. Odasına gidip yeni turkuaz bikinisini giydi. Cristo’nun erken 
dönebileceğini düşünerek bir not yazdı ve üzerine bir bornoz giyip odadan 
çıktı. Ayaklarına da plaj terliklerini geçirmişti. 

Suya girdiğinde rahatladı. Deniz kafayı boşaltmanın en iyi yolu olmalıydı. Ama buna rağmen içi içini yiyordu. Babası öldüğünden beri annesinin istediği gibi biri olmak için çok çalışmıştı. Her şeyi annesinin 
ihtiyaçlarına göre planlamıştı. Artık bunu yapmayacaktı. Canı ne istiyorsa 
onu yapacaktı. 

Suyun derinliği omuzlarına gelene kadar açıldı. Acaba Cristo ile başka şartlarda tanışsalar ne olurdu? Çok beğendiğini söylemişti. Yine beğenir miydi acaba? Derin bir nefes aldı. Bunun cevabını asla bilemeyecekti. 

Sırtüstü yüzmeye başladı. Cristo iş dışında tam bir centilmendi. Acaba dışarıdan bakanlar onun deli gibi âşık olduğunu düşünürler miydi? 
Ama hayatında kadınlara yer yoktu. Metresi yetiyordu ona. Yani işi. Yoksa işini ciddi ilişkilerden uzak durmak için bahane mi ediyordu? 

Su sesi duydu. Biri mi vardı arkasında? Panikle, sahile çıkmak için 
hareketlendi. Ancak bir el ayak bileğinden yakaladı. Bir çığlık attıktan 
sonra kurtulmaya çalıştı ama başaramıyordu. 

“Kyra, benim. Cristo.” 
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Kız çırpınmayı bıraktı. “Ne yapıyorsun sen? Ödümü patlattın.” 

“Affedersin. O kadar güzel yüzüyordun ki, dayanamadım.” 

“Geldiğini duymadım.” Gözleri adamın kaslı göğsüne gitti. Mehtap 
omuzlarını parlatmıştı. Dokunmayı geçirdi aklından. 

“Döndüğümde notunu gördüm. Gece yüzme fena fikir gibi gelmedi. 
Ama gitmemi istiyorsan giderim.” 

“Hayır, kal.” Kyra Cristo’nun ne giydiğini merak ediyordu ama su 
çok karanlık olduğu için bir şey göremedi. Dar bir şey mi giymişti acaba? 

“Kalmamı istediğinden emin misin?” 

“Evet seni gördüğüme sevindim. Geç kalacaksın sanıyordum.” 

“Yapacak daha güzel bir şey olduğunu hatırladım.” 

Flört mü ediyordu? “Nedir o?” 

“Nişanlımla zaman geçirmek. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerektiğini söylüyorsun ya. Soruyorum.” Gözlerini kıstı. “Çıplak yüzdün mü 
hiç?” 

İyi ki, gece karanlıktı. Yoksa kızın kızarmış yanakları ortaya çıkacaktı. “Hayır.” 

“Hadi, söyle bana.” 


“Hayır, yüzmedim ama sanırım sen yüzmüşsün.” 

“Okul zamanlarıydı. Bir iddiaya girmiştik. Ben kaybetmiştim.” 
“Yaramaz bir çocukmuşsun.” 

“Sen de hiç hata yapmayan, öğretmenlerin sevdiği bir çocuktun, değil 


Bu belli oluyordu demek ki. Dilini çıkardı. 

Birlikte gülmeye başladılar. Sonra bir sessizlik oldu. Gözleri birleşmişti. Ardından dudakları birleşti. Kyra’mn elleri adamın çıplak omuzlarına gitti. Kaslarını hissediyordu. Öpüşme derinleşince bacaklarını 
Cristo’nun beline sardı. 

Birbirlerine doyamıyorlardı sanki. Öpüştükçe öpüştüler. 

Bir süre sonra Kyra başını geriye çekti. “Yeter biri görecek.” 

“Görmeleri daha iyi değil mi? Mutlu çift rolünde değil miyiz?” , 

Kızın kalbine sanki bir bıçak saplandı. Buraya gösteri yapmak için 
mi gelmişti? Öpüşmeleri sahte miydi? 

“Yarın akşam büyük sınav var. Altından kalkabilecek miyiz acaba?” 

“Kalkarız ama yalnızken rol yapmayı bırakalım.” 

“Bunu gerçekten istiyor musun? Hoşuna gittiğini sanmıştım.” Gözlerini kıstı. “Sen kendin gibi değilsin? Ne oluyor?” ; 
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“Hiçbir şey.” Kız kıyıya doğru yürümeye başladı. 

“Kesin bir şey var.” O da arkasından gitti. “Ben senin arkadaşınım. 
Ben senin için buradayım.” 

Kyra bornozunu giydi. Cristo da sahile çıktığında gözleri adamın 
mayosuna gitti. Mavi beyaz çizgili bir sörf şortu giymişti. Karın kaslarım 
ortaya çıkaracak kadar düşüktü. Havluyu alıp kurulanmaya başladı. Konuşmuyordu. 

Kız şezlonga oturdu. “Gel yanıma.” 

Cristo dediğini yaptı. Omuzları birbirine değiyordu. Bu küçük temas 
bile Kyra’nın midesine oturmuştu. 

“Nişanlı rolü oynamayı kabul etmemin nedeni, anneme yardım etmekti. Ama bugün her şeyin yalan olduğunu öğrendim." Hikâyeyi baştan 
sona anlattı. 

Cristo bir şey söylemedi ama kıza sarıldı. Bu temasında anlayış vardı, 
teselli vardı. 


L 
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~ ON BİRİNCİ BÖLÜM ~ 

K.YRA helikopterin penceresinden bakarken Blue Tide gittikçe küçülüyordu. Bu hiç unutamayacağı bir deneyimdi onun için. 

İyi ki bunu .belgelemişti. Telefonunun ekranındaki yeni fotoğrafa 
baktı. Cristo ile ikisi gece elbiseleriyle helikopterin önünde duruyorlardı. 
Gerçek bir çift gibiydiler. Cristo siyah elbisenin içine beyaz bir gömlek 
giymiş, çelik grisi bir kTavat takmıştı. Çok çekici görünüyordu. 

İnci rengi, boncuklu ve askısız elbisesinin üst kısmım çekiştirdi. Bu 
elbiseyi almasını Cristo istemişti ama farkında bile olmadığı anlaşılıyordu. 
Aklı tamamen anlaşmadaydı. 

Helikopterin gürültüsü konuşmalarını zorlaştırıyordu. O nedenle fazla konuşamadılar. Zaten yol fazla uzun değildi ve kısa bir süre sonra helikopter Stravos malikânesinin büyük bahçesine indi. 

Cristo kızın inmesine yardım ediyordu. “Bu koca evde bir kişi mi yaşıyor? Sadece tek başına?” 

“Torunu da onunla beraber. Ayrıca personel de vardır.” 

“Adada tek başına bir ev. Komşusu bile yok. Korkunç.” 

Cristo kızın beline sarılıp kendine çekti. “Ben varım ya.” Alnına bir 
öpücük kondurdu. “Yanımda güvendesin.” 

Kyra başım kaldırıp baktı ama bu adamın aklından geçenleri okumak 
imkânsızdı. Beline sarılması çok hoştu ama gerçek miydi yoksa rol müydü 
anlayamıyordu. 

“Hoş geldiniz.” Bir erkek sesi duyuldu. “Ben Bay Stravos’un kâhyasıyım.” 
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Cristo kıza koluna girmesini fısıldadı. Kâhyayı takip etmeye başladılar. Sütnnln giriş onları bir koridora götürdü. Evin ortasında geniş bir avlu 
vardı. Tam ortasına büyük bir fıskiye konulmuştu. Sular aktıkça farklı 
renkler oluşuyordu. 

Kyra evin ihtişamıyla heyecanlanmıştı. Görevini yapamayacağından 
korkuyordu. 

Salona girdiler. Oldukça resmi döşenmişti burası. Karşılıklı iki tane 
beyaz koltuk vardı. Koltuklara yakın duvara büyük bir şömine yapılmıştı. 
Duvarlar sanat eserleriyle doluydu. 

“Hoş geldiniz.” Başka bir adam geldi yanlarına. Gülümsüyordu. 
“Ben Nikolaos Stravos Fil. Ama lütfen bana Niko deyin.” 

Niko hemen hemen Cristo ile aynı yaştaydı. Uzun boylu, esmer ve 
oldukça yakışıklı bir adamdı. Ama Cristo’nun eline su bile dökemezdi. 

Cristo adamın elini sıkıp kendini tanıttıktan sonra Kyra’ya döndü. 
“Ve nişanlım Kyra Pappas.” 

Niko gülümsedi. “Tanıştığımıza memnun oldum.” 

“Dedeniz bizimle olacak mı bu akşam?” 

“Umarım sizi hayal kırıklığına uğratmadım ama sizi yemeğe davet 
eden benim.” 

“Siz mi? Ama neden?” Cristo şaşkındı. 

Niko başını kaldırıp baktı. “Dedem biraz tutucudur. Ben onu bazı değişiklikler için ikna etmeye çalışıyorum.” 

Cristo sıcak bir bakış attı. “Otel zincirini satacak olan siz misiniz?” 

“Önce yemeğe ne dersiniz? Her şey hazır...” 

“Dedeniz daha sonra bize katılacak mı?” 

“Çok işi var şu anda. Ama daha önce geleceğinizi söylemiştim ona.” 
Niko eliyle yemek masasını işaret etti. 

Stravos’un torunu neden davet etmişti onu? Cristo bunu anlayamamıştı. Beklentisinin aksine yemek boyunca iş dışında her şey konuşuldu. 
Buraya havadan sudan konuşmak için gelmeleri büyük saçmalıktı. Kyra 
da sıkılmıştı. Yemeğini bitirdikten sonra, peçetesini katlayıp kenara koydu. “Bu güzel yemek için teşekkürler.” 

“Benim için büyük zevkti.” Niko sandalyesini arkaya itip ayağa kalktı. “Tatlılarımızı avluda yiyebiliriz.” 

“Çok iyi olur. Avluyu çok beğenmiştim ben.” Cristo suskun kalınca 
Kyra konuşmak zorunda kalıyordu. 
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Avluda önce kahve içtiler. Cristo dayanamamıştı. “İşten bahsedip bu 
güzel geceyi mahvetmek istemem ama Stravos Star otel zincirinin satışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” 

“Zinciri satmayı düşünüyoruz ama benim de size bir sorum var. Elinizde bir zincir varken neden bunu da almaya bu kadar heveslisiniz?” 

“Glamour otel ve kumarhane zinciri bir Kuzey Amerika girişimi. İki 
zinciri birleştirip dünyaya açılmayı planlıyorum.” 

“Ben sizin elinizdeki otellerle zaten buna sahip olduğunuzu sanıyordum.” 

“Sahibiz ama yeterli değil. Stravos otelleri için endişelenmeyin. İsim 
değişecek ama kalite aynı kalacak.” 

Konuşmaları bir süre daha devam etti. Birçok konuda karşılıklı anlaştılar. Ancak hala konuşmaları gereken ayrıntılar vardı. 

“Niko boş fincanını masaya bıraktı. “Zamanı geldiğinde yardımcılarımız ve avukatlarımız konunun derinlerine ineceklerdir. Ama ben daha 
çok dedemin kararını bekliyorum. Karar noktasına geldiğinde size yardımcı olmak isterim.” 

“Yardımınıza memnun olurum. Babam bu işe karşı. O daha çok oturup rapor okumasını sever.” 

Kyra araya girdi. “İnsanın ömrünü bir ofiste kilitli gibi geçirmesi ne 
kötü. Bu özel adada yaşamak nasıl bir şey?” 

“Sakin.” Niko gülümsedi. 

“Balığa çıkıyor musunuz?” 

“İtiraf etmeliyim ki, balıkçılıktan hiç anlamam.” Niko fincanına kahve dolduruyordu. “Siz eminim burada sıkılırsınız.” 

“Eğlenceli bir şey yoksa.” 

Cristo onları dinliyordu. Kyra’nın sohbeti sıcak ve arkadaşçaydı. Daha önce tanıdığı kadınlarda bu özelliği fark etmemişti. 

Bir süre sonra gitmek üzere ayağa kalktılar. Cristo gecenin bittiğine 
üzülüyordu. Uzun zamandır bu kadar rahat bir sohbet yapmamıştı. 

“Davetinize çok teşekkürler.” Kyra Niko’nun elini sıktı. 

Cristo kızın beline sarıldı. Birlikte kapıya doğru yürümeye başladılar. 
Kyra’ya dokunduğu zaman rol yapması gerekmiyordu. Onun teni her şeyi 
unutturuyor, mutluluk veriyordu. 

Kapıya geldiklerinde uşak kapıyı açtı. 

Birden Niko’nun sesi duyuldu. “Dede, gel arkadaşlarımla tanış.” 

Dede Nikolaos Stravos sosyal bir adam değildi. İnsanlarla fazla iç içe 
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olmaz, yalnız yaşamayı tercih ederdi. Ama belli ki, torununu çok seviyordu. Cristo adamı etkilemek için uğraşacaktı. 

Dede Stravos dalgalı beyaz saçlı, beyaz sakallı bir adamdı. Burnunun 
üzerinde okuma gözlükleri vardı. 

“Dede bu bey Cristo Kiriakas.” 

Cristo bir adım atıp yaşlı adamın elini sıktı. “Tanıştığımıza çok 
memnun oldum, beyefendi. Hakkınızda güzel şeyler duydum.” 

Adam Cristo’ya dikkatle baktı. Sanki elini sıkıp sıkmamak için karar 
verecekti. Sonra elini uzatıp kısa bir şekilde sıktı ama gözleri hala üzerindeydi. Bakışları da pek dost gibi değildi. 

“Dede, Kyra ile tanıştırayım.” 

Stravos sert bakıyordu. “Neden bu adam sürekli etrafımda dolaşıyor? 
İşimde, özel hayatımda...” 

“Anlayamadım.” Cristo şaşırmıştı. 

“Anlayamayacak bir şey yok. Ne arıyorsun sen? Aradığım hala bulamadın mı?” 

Cristo ne cevap vereceğini şaşırmıştı. 

Kyra atıldı. “ Cristo’nun kötü bir niyetinin olmadığından eminim. O 
Amerikalı ve biz Amerikalılar bazı konularda sizlerden farklı davranırız.” 

Yaşlı adam kıza bir bakış attı. “Ama çizgiyi geçmemek lazım. Biz 
daha saygılıyızdır.” 

“Cristo işi konusunda biraz heyecanlı. Bazen farkında olmadan istemediği şeyleri yapabiliyor. Kötü bir niyeti yok.” 

Neden onu savunuyordu ki? O kendini savunamayacak biri miydi? 

Kyra devam etti. “Nişanlım işi konusunda fazla titizdir. Görüşmelere 
başlamadan önce biraz araştırma yapmak istemiştir. Siz de öyle yapmaz 
mısınız? Eğer ileri gittiyse özür dileriz.” 

Dede Stravos’un fırça gibi kaşları havaya kalktı. “Ne önereceğinizi 
biliyor musunuz?” 

“Para. Otel zinciriniz için bol para.” 

Adam torununa döndü. “Bunu biliyor muydun?” 

“Biliyordum.” 

“Sence iyi bir fikir mi?” 

Niko omuzlarını dikleştirip dedesine baktı. “Ne düşündüğümü biliyorsun. Defalarca konuştuk. Zaten onları bu konuyu konuşmak için davet 
ettim ama sen bize katılmadın.” 

“Çok işim vardı. Ayrıca nasıl olsa fikrim değişmeyecek.” 
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Yaşlı adamın bu cevabı, Cristo’yu hayal kırıklığına uğratmıştı. Her 
şey düşündüğünden daha kötü gidiyordu. Bu inatçı yaşlı adamı ikna etmek 
kolay olmayacaktı. O kadar çok parası vardı ki, fiyat arttırmak işe yaramazdı. Başka bir şey bulmalıydı. Kişisel bir şey... Ama ne? 
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~ ON İKİNCİ BÖLÜM- 


ICyRA, Cristo’nun başının dertte olduğunun farkındaydı ve yardım 
etmek istiyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Yanlış bir şey söylerse durum 
daha kötü hale gelebilirdi. Yaşlı adama bakıp gülümsedi. 

“Eviniz çok güzel.” Konuyu değiştirip tansiyonu düşürmeye çalışıyordu. “Davetinize çok teşekkür ederiz. İkimiz de avlunuzu çok beğendik. 
Özellikle çiçekler çok nefis.” 

Dede Stravos kıza dikkatle baktı. Bakışlarında garip bir ifade vardı. 
“Siz de Amerikalı mısınız?” 

“Evet. Ailem New York’ta.” 

Adam kollarını kavuşturup kıza yaklaştı. Cristo ile ikisinin araşma 
girmişti. “Tatile mi geldiniz?” 

Kyra ne diyeceğini şaş udi. Dürüstçe bir cevap vermek isterdi ama 
oynaması gereken bü rol vardı. 

Cristo kızın zor durumda kaldığını anlamıştı. Araya girmek istedi. 
Ancak Niko başını iki yana salladı. Karışmasını istemiyordu sanki. 

Kyra dürüstçe cevap vermeye karar verdi. “Aslında çalışmaya gelmiştim.” 

“Çalışmaya mı? Cristo için mi çalışıyorsun?” 

Kyra orada bulunan üç adam gibi iş adamı değildi ama aptal da değildi. Stravos’un tuzağa düşürmeye çalıştığını anlamıştı. “Öyle başladı 
ama sonra Cristo ile tanıştım ve her şey bir anda değişti. İlk görüşte aşk.” 

“Hmm.” Yaşlı adam etkilenmiş gibi değildi. “Yani ikiniz birbirinizi 
tanımıyor musunuz?” 
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“Bu doğru değil.” Cristo hakkında çok şey öğrenmişti ama aralarında ■ 
ne olduğunu bilmiyordu. Öpüşmeleri çok içtendi, rol olamazdı. İnkâr edilemeyecek kadar ateşliydi. Önceki gece mehtapta denizdeyken Cristo’nun 
bakışları sahte olamazdı. “Birisi sizin için özelse, onu ne kadar tanımanız 
gerekir?” 

“Ben ölen karımı çocukluğumdan beri tanırdım. Evleneceğimiz belliydi.” 

“Bizimki başka bir şeydi. Cristo’yu görür görmez ayaklarım yerden 
kesildi. Çiftlerin birbirlerini ne zamandır tanıdıkları önemli değil. Zamanla tanırlar. Önemli olan aşk.” Söylediklerinin hiç biri yalan değildi. 

“Neden çalışmak için Atina’ya geldin? Amerika da iş yok mu?” 

“Neden gelmeyeyim ki? Atina çok güzel. Güzel bir macera.” 

“Hepsi bu mu?” 

Bir şey daha vardı. Neden söylemiyordu ki? Su- değildi. Hem belki 
yaşlı adam akrabalarını tanıyor da olabilirdi. “Aslında buraya akrabalarımı 
aramaya geldim.” 

Adamın gözleri açıldı. “Burada akrabaların mı var?” 

“Baba tarafım buradan Amerika’ya göç etmiş.” 

“İsimleri ne?” 

“Pappas. Otis ve Althea Pappas. Onları araştırmamda Cristo bana 
yardımcı oluyor.” 

Dede Stravos’un birden yüzü gerildi. Dönüp evin içine doğru yürümeye başladı. Oh, olamaz. Yanlış bir şey mi söylemişti? Neden kızmıştı 
bu kadar? Endişeyle Cristo’ya baktı. Sonra Niko’ya döndü. “Yanlış bir 
şey mi söyledim?” 

“Hayır.” 

“O zaman, ne oldu?” 

“Hiçbir fikrim yok. Dedem sürprizlerle dolu biridir. Onunla konuşacağım.” 

Cristo araya girdi. “Yardım ederseniz çok seviniriz.” 

Kyra nişanlısına gülümsedi ancak onun da yüzü asıktı. Canının sıkıldığı belli oluyordu. 

Niko dedesinin peşinden salona doğru gitmek üzereyken Kyra arkasından seslendi. “Niko, sen ve deden için nikâh davetiyesi göndersem 
uygun olur mu?” • 

“Çok düşüncelisiniz ama geleceğimize söz veremem.” 

“Yine de göndereceğim.” 
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Kyra fazla ısrar etmedi. Bu bile önemli bir şeydi. Nişanlısının koluna 
girdi. 

Blue Tide’ye döndükten sonra ana binaya giden yolda yürüyorlardı. 
Yol boyunca hiç konuşmamışlardı. Cristo’nun morali çok bozuktu. Bu 
yüzden Kyra söylemek istediğini söylemekten çekiniyordu. Ancak bu 
sessizlik sinir bozucuydu. “Sence nasıl gitti toplantı.” 

Cristo öyle bir baktı ki, bu soruyu duyduğuna inanamıyor gibiydi. 

“Tabi ki, kötü.” 

İşleri onun mu berbat ettiğini düşünüyordu acaba? 

“Özür dilerim. Bay Stravos’u mutlu bir çift olduğumuza inandırabilmek için aklıma başka bir şey gelmedi. Belki aramızdaki bu anlaşmayı 
burada bitirsek en iyisi olacak.” 

Cristo durup baktı. “Bırakıyor musun?” 

“En iyisi o değil mi? Gördün işte, elimden geleni yaptım ama sana 
yardımcı olamadım. Birbirimizin yolundan çekilelim.” 

“Hayır.” Sert ve kesin bir cevaptı bu. 

Hayır mı? Ne demek istiyordu? “Sen de aynı şeyin en iyisi olduğunu 
düşünmüyor musun?” 

Başını hayır der gibi iki yana salladı. “Ben biriyle anlaşırsam sonuna 
kadar götürürüm. Yarı yolda bırakmam.” 

“Fakat anlamıyorum. Bay Stravos bana öyle baktı ki, sanki söylediklerimin hiç birine inanmamıştı. Sanki gerçeği biliyor gibiydi. Sanırım bu 
anlaşma en başından beri yanlıştı. Başaramadığım için özür dilerim.” 

“Başarısız olan sen değildin.” Cristo kızın elini sıkıca tuttu. “Özür dileyecek bir şey yok. Her şeyi doğru yaptın. Teşekkür ederim.” 

Kız inanamıyormuş gibi baktı. Doğru söyleyip söylemediğini kontrol 
ediyordu sanki. “Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Yoksa beni üzmemek 
için mi söyledin?” 

“Öyle düşünüyorum. Eğer bir hata varsa, tamamen benim.” 

“Adamı ikna etmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Bu satışın iki taraf 
içinde iyi olacağını falan söylesek. Ayrıca torunu da taraftar bu satışa.” 

“Ama ben nedense soğudum bu işten.” 

Sesinde bir bıkkınlık vardı. Kyra bunu daha önce hiç hissetmemişti. 
Ama havlu atma zamanı değildi. Eğer işini büyütmek ve kendini babasına 
kanıtlamak istiyorsa bu işi bitirmeliydi. “Bana umudunu kaybetmeyeceğin 
için söz ver.” 
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Cristo’nun bakışlarında şüphe vardı. “Sen hala Stravos ile anlaşabileceğimizi düşünüyor musun? Hala umudun var mı?” 

“Var.” 

Adam gülümsedi. “Sen olmasan ne yapardım ben?” 

“Öğrenmek zorunda olmadığın için şanslısın.” Adamın tuttuğu elini 
biraz sıktı. 

“Akrabalarımdan bahsettiğimde neden Bay Stravos sessizliğe gömüldü sence? İçlerinden birini tanıyor olması mümkün mü?” 

“Umudunu kaybetmeni istemem ama eğer tanısaydı söylemesi gerekirdi. Söylememesi için bir neden yok. Bence tuhaf bir adamın tuhaf bir 
davranışı bu.” 

El ele plaja doğru yürümeye başladılar. Kyra adamın kafasının fazla 
meşgul olduğu için uykusu olmadığını anlamıştı. O da hiç uyumak istemiyordu. Kumsala gelince ikisi de ayakkabılarını çıkardılar. Hava ılıktı ve 
dolunay vardı. 

“Bu iş senin için neden bu kadar önemli, Cristo?” 

“Daha önce de sormuştun bunu. Ben de söylemiştim.” 

Kız başım iki yana salladı. “Ama bence söylemediğin bir şey daha 
var. Stravos’un otel zinciri dünyada tek değil.” 

“Konuşmaya değmez.” 

“Değer. Anlat bana, bunun babanla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. 
Bütün ilişkinizin başarına mı bağlı olduğunu düşünüyorsun?” 

“Her zaman böyle misindir?” 

“Nasılım?” 

“Erkeklerin gizli sırlarım öğrenmeye mi çalışırsın?” Gülerek bakmasından şaka yaptığı belli oluyordu. 

“Demek ki öyleymişim.” 

Cristo başım uzatıp kızm dudağına küçük bir öpücük kondurdu. 

Sonra tekrar kumların üzerinde yürümeye başladılar. Kyra başka bir 
şey söylemedi ama el ele olduğu adamla ilgili her şeyi öğrenmek istiyordu. En azından paylaşmak istediği şeyleri. 

Ancak Cristo birden anlatmaya başladı. “On beş yaşlarındaydım. Noel tatilindeydik. Ailece Aspen’deki evimize gitmiştik. Babamlar, dedemler, üç kardeşim hep beraber oradaydık.” 

Şimdiye kadar güzel bir anı gibiydi. Kyra Cristo’nun küçüklük halini 
gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kim bilir bütün yaşıtı kızlar kuyruğa 
giriyorlardı. 
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“Ağabeylerimle beraber yeni gelmiş macera filmine gitmek istememiştim. Küçük kardeşim Max’a benimle kayak yapmaya gelmesini söyledim. Bu hayatımda geri dönmek istediğim tek andır. Geri dönüp bundan 
vazgeçmek isterdim. Keşke...” 

Kyra adamın üzüldüğünü fark etmişti. Anlatmamasını söylemek istedi. Bu sanki bir trajediyi önleyecekmiş gibi geliyordu. Ama Cristo şişeyi 
sonsuza kadar kapalı tutamazdı. Üstesinden gelecek kadar güçlü olmalıydı. 

“Max gerçekten iyi bir çocuktu. Ailenin en küçüğü olduğu için, ağabeylerimin yaptığı çoğu aktivitelere katılamazdı. Ben beraber kayak yapmayı önerince, çok sevindi. Belki de fazla heyecanlandı.” Cristo durup 
denize doğru döndü. “Gözlerim üzerinde olmalıydı. Belki o zaman...” 

“Ama sen de çocukmuşsun o zaman. Elinden geleni yaptığından 
eminim.” 

“Ama elimden bir şey gelmedi.” Kızın elini daha sıkı tuttu. “Max çok 
hızlı kayıyordu. Her zaman kendini kanıtlamak isterdi. Özellikle babama. 
Çünkü babam zor beğenen biriydi. Etkilemek kolay değildi. Max beni de 
etkilemek istiyordu herhalde. Uzaklaşınca peşinden gittim ama çok uzağa 
gitmişti. Ve...” 

Kyra ağlamaya başladı. Cümlenin devamını tahmin edebiliyordu ve 
duymak istemiyordu. 

“Ve sonra bildiğim tek şey o hızla bir ağaca çarptığı.” Cristo’nun sesi 
titriyordu. “Ben sadece aciz bir şekilde izlemekle kalmıştım. Düştüğü 
yerde hareketsiz kaldı. Ona yardım etmek istedim. Kurtarmak için her şeyi 
yaptım.” 

Kyra adama sarıldı. Acısını dindirmek istiyordu. 

Ancak Cristo geri çekildi. Kendisine acınılmasından hoşlanmadığı 
belliydi. Yürümeye başladı. Kız da arkasından gitti. Birkaç dakika yıldızların altında konuşmadan yürüdüler. Kyra ne söyleyeceğini, ne yapacağını 
bilmiyordu. Ama Cristo’yu içini yiyen bu suçluluk duygusundan kurtarmak gerekiyordu. 

“Kazadan sonra Max çok az yaşadı. Beyni çok hasar görmüştü. Babam beni suçladı. Benim hatam olduğunu söyleyip durdu. Ben büyük 
olduğum için onu kollamam gerekiyordu. Ve maalesef haklıydı.” 

Kyra tekrar adamın elini tuttu. Yalmz olmadığını göstermek istiyordu 
sanki. 

“Babam beni hiç affetmedi. Onunla aramı düzeltmek için her şeyi 
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yaptım. Ama hiçbir şey Max’ı geri getirmeyecekti.” 

“Peki ya bu Stravos sözleşmesi? Kendini babana kanıtlamanın yolu 
mu?” 

“Bir iş anlaşması.” Gözlerini kızdan kaçırdı. 

Cristo kabul etse de, etmese de babasının onayını istiyordu. “Max’m 
kaza geçirdiğinde yaptığı gibi sen de kendini babana kanıtlamak istiyorsun.” 

Adam omzunu silkti. “İki ağabeyim girdikleri her işte başarılı oldular. Hayat onlara her zaman kolaydır. Birinin golf kursu var, diğerinin 
restoranlar zinciri.” 

“Ama sen kendini kanıtlamak için hayatını kendine zehir ediyorsun. 
Güneş doğmadan kalkıp gece yarılarına kadar çalışıyorsun.” 

“Nereye varmak istiyorsun?” 

“Kendine bir hayat kurmaya, mutlu olmaya hakkın var.” 

“Zaten bir hayatım var.” 

“Toplantılar arasmda koşturup durmak bir hayat değil. Daha iyi bir 
hayata sahip olmalısın?” 

“Hayır!” Cristo gözlerini kırpıştırdı. “Artık değil.” 

Kyra tekrar sarıldı ona. Sanki adamın içindeki acılarını emip bitirmek 
istiyordu. “Aşkı da hak ediyorsun sen.” 

“Bana acıma. Bunu hak ediyorum ben. Benim için yaptıklarından 
sonra sana içimi döktüm, gerçekleri anlattım.” 

“Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardıma devam edeceğim. Bu 
işte beraberiz ve öyle kalacağız.” 

Kız parmak uçlarına kalkıp Cristo’yu dudaklarından öptü. Ama adam 
yakalanmış gibi öylece, hareketsiz kalmıştı. Bu kadar samimi konuşmalardan sonra bu şaşılacak bir şey miydi ki? 

Cristo öpüşmeye cevap verince, Kyra ilişkilerinde büyük bir adım attıklarını hissetti. Daha az rol, daha çok doğallık olmuştu. Artık geriye 
dönüş yoktu. 

Tek vücut olmuşlardı. Cristo kızın sırtını okşamaya başladı. Sonra bir 
eli elbisesinin içine girdi. Kyra olağanüstü duygular içindeydi. Bu gece 
bitmesin istiyordu. Çünkü her şey daha iyiye gitmeye başlamıştı. Ama 
keşke Cristo işini ikinci plana koyabilseydi. O zaman kalıcı bir beraberlikleri bile olabilirdi. 

Birden Cristo geri çekildi. Gözleri başka yere bakıyordu. “Bunu yapamayız. Bu bir hata.” 
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Hata mı? 

“Üzgünüm.” Dönüp otele doğru yürümeye başladı. 

Ne olmuştu ki? 

Neden reddetmişti? Bu düşünce Kyra’nın kalbine bıçak gibi saplandı. 
Nasıl oluyor da, önce en büyük sırrını anlatıyor ve sonra onu itip gidebiliyordu. Kafasında kendi kendine sorduğu çok soru vardı ama cevap bulamıyordu. Ve onu en çok rahatsız eden soru, bu işin nereye kadar gideceğiydi. 
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~ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - 

CrISTO’NUN içini döküp sırlarını anlatmasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmişti. Bu sanki bir dolaba kilitlediği hatıralarım 
dışarı çıkarmak gibi bir şeydi, içine kapanmıştı. Kyra’yı gördüğü zaman 
konuşmuyordu. Kyra ise ona yakın davranmaya çalışıyordu. 

Dairede Cristo bara gidip fincanına kahve koydu. Bu sabah dördüncüyü içiyordu ama hala kendine gelememişti. 

Son günlerde iyi uyuyamıyordu. Geceleri yatakta dönüp duruyordu. 
Aklında tek bir şey vardı. Kyra. 

Olması gerekenden çok daha fazla yakınlaşmışlardı. Ona geçmişini 
anlatacak kadar. Kimseye anlatmadığı sırrını ona anlatmıştı. 

Gündüzleri Kyra’nın akrabalarını aramaya devam ediyordu. İşlerini 
bir kenara bırakmış ve kendini buna vermişti. Saat erken olmasına rağmen 
tuttuğu özel dedektifi aradı. Normalde pazartesi günleri öğleden sonra 
rapor alıyordu ama öğleden sonrayı bekleyememişti. Akraba araştırması 
genellikle ölümle bitiyordu. Çünkü çoğu ölmüştü. 

Dedektifle konuşmaları kısa ama verimliydi. İpuçları bulmaya başlamıştı adam. Sonra asistanını arayarak bütün toplantılarım iptal etti. Yapacak daha önemli bir işi olduğunu düşünüyordu. Asistamnın bazı toplantıların önemini vurgulamasına rağmen aldırmadı. 

Kyra yatak odasından çıkarken esniyordu. Doğru kahve almaya bara 
gitti. Üzerinde haki renkli bir şort ve polo tişörtü vardı. Sordu. “İş için 
giyinmemişsin.” 

“Bugün çalışmayacağım.” 
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“Sahi mi? Dünya ekonomisi mi çöktü? Yoksa dünyanın sonu mu geldi?” 

“Kyra, kes şunu.” Farkında olmadan babasına benzemişti. Kaşları çatık devam etti. “Bir gün işe gitmeyince önemli bir şey mi olması lazım?” 

“Seni tanıyorum artık. Durup dururken işe gitmemene alışık değilim. 
O nedenle önemli bir şey olduğunu sandım.” 

“Bugün başka planlarım var.” 

“Umarım güzel bir gün olur. Ben test çözeceğim. Sertifikamı almam 
lazım ama çok gerideyim.” Sehpanın üzerinden laptopunu aldı. “Artık 
mesleğime odaklanmalıyım. Anlaşmamız kısa bir süre sonra bitecek. Yeni 
bir plan yapmalıyım kendim için.” 

“Yani beni ve Blue Tide’yi bırakıyor musun?” 

“Evet.” 

Düğüne birkaç hafta kalmıştı. Saadet bitiyordu. Kyra’yı bir daha göremeyecek olmak felaket demekti. Cristo’nun göğsüne bir sancı girdi. 
“Son günlerde çok çalıştığını fark ediyorum. Bunun annenle yaptığın tartışmayla ilgisi var mı?” 

“Hayır yok. Geleceğimi ciddiye almamın nesi yanlış?” 

“Yanlış değil tabı.” Cristo kızın annesiyle olan sorunu nedeniyle dikkatini dağıtmak amacıyla ders çalıştığını düşünüyordu. Ama bugün bu 
konuları deşmenin zamanı değildi. "Bugün çalışmana ara verebilir misin?” 

Kız başını hayır anlamında iki yana salladı. “Yakında finallerim var. 
Otel yönetimi sertifikasını alacağım. Dünyaya açılma bileti benim için.” 

“Ama ya özel dedektifin bazı ipuçları bulduğunu söylersem?” 

Kyra başını kaldırıp baktı. Heyecanlanmıştı. “Sahi mi?” 

“Evet. Verdiğin resimde görünen evi bulmuş. Orchıdos adında küçük 
bir köymüş.” 

“Orchidos mu? Hiç duymadım. Neredeymiş?” 

“Göreceksin. Hadi.” Cristo kapıya yöneldi. 

“Bir dakika. Ciddi inisin?” 

“Evet, ciddiyim tabi ki.” 

“Ama üzerimi değiştirmem lazım. Bir kahve bile içmedim. Böyle çıkamam dışarı.” 

Cristo saatine baktı. “On dakikan var. Sonra çıkıyoruz.” 

Kyra aceleyle yatak odasına gitti. Cristo mesajlarını kontrol etmek 
için sürekli cep telefonuna bakıyordu. Gelen önemli bir şey olursa yardımcısına yönlendirecekti. Bugünü Kyra’ya ayırmjştı. 

Kyra odadan çıktığında yine çok güzeldi. Uzun saçlarını arkada toplamış, büyük bir toka takmıştı. Yeşil kolsuz elbisesi dizinin biraz üstündeydi ve uzun bacaklarını gösteriyordu. Kahverengi kemeri ince belini 
belirginleştirmişti. Yakasına taktığı küçük bordo çiçekler elbiseyi şıklaştırıyordu. Ayaklarına ise parlak taşlı bir çift parmak arası terlik giymişti. 

“Kıyafetimde bir sorun mu var?” 

Cristo kızın güzelliğine dalmış, gözlerini ayıramıyordu. “Hayır. Güzel görünüyorsun.” 

“Emin misin? Değiştirebilirim.” 

“Hayır. Mükemmelsin.” Bu sözleri elbiseden öteydi. Çünkü Kyra her 
şeyiyle kusursuzdu. 

En sonunda akrabaları ile ilgili bir ipucu bulunmuştu. Kız bunun için 
çok heyecanlıydı. Bunun için Cristo’ya bir teşekkür borçluydu. Otelin 
lobisinde yürüyorlardı. Cam kapı otomatik olarak açıldı. Dışarıda bir spor 
otomobil bekliyordu. Birçok kişinin evinden daha pahalı olan cinsten. 

“Bununla gideceğiz.” 

“Öyle mi?” Kyra elektrik mavisi arabaya baktı. “Senin mi bu araba?” 

Cristo gülümsüyordu. “Benim. Neden şaşırdın?” 

Adamın varlıklı olduğunu biliyordu ama eğlenceli bir tarafı olacağını 
tahmin etmemişti. Onun tek eğlencesinin yeni sözleşmeler olduğunu düşünüyordu. Bu umut verici bir gelişmeydi. “Spor arabalardan hoşlanacağını tahmin etmezdim.” 

“Ben nasıl görünüyorum?” 

“Oh, bilmiyorum. Takım elbise, kravat. Öyle bir tipsin. Limuzinin arka koltuğunda ekonomi gazetesi okuyan tiplerden. Telefonu elinden düşmeyen biri.” 

“tyi. Zaman zaman seni şaşırtıyor olmam güzel.” Arabanın kapısını 
açtı. İçi yeni kokuyordu. Kyra yumuşacık deri koltuğa gömüldü. 

Cristo şoför koltuğuna geçtikten sonra motoru çalıştırdı. Bir kükreme 
sesi duyuldu. Belli ki arabanın çok güçlü bir motoru vardı. 

Yola çıktılar. Oldukça hızlı gidiyorlardı. Kız korkmaya başlamıştı. 
Her virajda yüreği ağzına geliyordu. 

“Rahat ol. Ne yaptığımı biliyorum.” 

“Benim korktuğumda o. Yarış pistinde gibisin. Alçaktan uçuyoruz.” 

“Endişelenme, benim yanımda her zaman güvendesin.” Cristo kıza 
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gülümsedikten sonra dikkatini yine yola çevirdi. 

Bu adamda Kyra’yı çeken bir şey vardı. Bunun banka hesabı Ya da 
pahalı oyuncaklarıyla bir ilgisi yoktu. Başka bir şeydi bu. Bilemediği bir 
şey ve çok dikkatli olması gerekiyordu. Sonu olmayacak bir aşk sadece 
acı verirdi. 

O sırada telefonu çaldı. Çantasından çıkarıp baktı. Küçük ekranda annesinin ismi vardı. Yalanını ortaya çıkardıktan sonra birkaç kez daha aramıştı. Daha da çok arayacaktı. 

Cristo müziği kıstı. “Konuşacaksan konuş. Sorun değil.” 

Ancak kız bir mesaj göndermekle yetindi. Cristo’nun yanında annesiyle tartışmak istemiyordu. “Önemli bir şey değil.” 

“Emin misin?” 

“Evet daha sonra konuşurum.” Müziğin sesini tekrar açtı ve kendini 
harika manzaraya bıraktı. Yunanistan'a geldiğinden beri ilk kez şehir dışına çıkıyordu. Bunun tadım çıkarmalıydı. 

Sahil yoluna çıktıklarında yanlarında muhteşem bir deniz manzarası 
vardı. Tertemiz bir gökyüzü, parlak bir güneş. Her yer kır çiçekleriyle 
doluydu. Rengârenktiler. Şoför tarafında ise dev kayalar dizilmişti. 

Bir saat kadar sonra küçük Yunan köyü ürchidos’a vardılar. Kyra köyün isminin nereden geldiğini hemen anladı. Çünkü her yer yabani orkidelerle doluydu. Doğal olarak bir tarla gibiydiler. Muhteşem bir manzaraydı 
bu. Bir tablo gibiydi. 

Cristo yol kenarında durdu. “Hazır mısın?” 

Kız heyecanla başını evet der gibi salladı. “Burada akrabalarımın yaşadığına inanıyor musun?” 

Cristo arabadan inip diğer kapıyı açtı. “Bilmiyorum. Öğleden sonra 
köyün eskilerinden biriyle konuşacağız. Belki bildiği bir şey vardır. Ama 
önce çevreyi keşfetmek istersin herhalde.” 

“Kesinlikle.” 

Küçük beyaz evlerin arasından geçtiler. Hepsinin kırmızı kiremitleri 
vardı. Köyün merkezi kare şeklinde bir meydandı. Aphrodite’s isimli bir 
kafe hemen dikkati çekiyordu. Sütunlu bir girişi vardı ve kapının üzerine 
Afrodit olduğunu tahmin ettikleri bir heykel yerleştirilmişti. Bembeyaz 
masaları çok hoştu. 

Hemen oturup sipariş verdiler. Cristo neredeyse menüde gördüğü her 
şeyi istemişti. Izgara balıktan, şiş kebaba, salatadan çeşitli mezelere kadar 
her şeyi yediler. İştahları açılmıştı. Kyra hiç alışık değildi bu kadar çok 
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yemeğe. Elbisesine sığmayacağını düşündü. 

Yemekten sonra programlarında bol bol merdiven çıkmak vardı. Çıkmak ve inmek. Köy dikine yayılmıştı. Deniz tarafından bakıldığında duvar 
gibi görünüyordu. Halkı sıcakkanlıydı. İkisini hoş karşıladılar. Selâmlaştılar, sohbet ettiler. Kyra evinde gibi hissediyordu. 

Sürekli el eleydiler. Cristo köyün tarihini anlattı ama sonra hepsini internetten öğrendiğini itiraf etti. Sonsuz gibi görülen merdivenleri çıkıp 
tepeye ulaştılar, manzarayı izlediler. Bir tarafta deniz diğer tarafta orkideler görülmeye değerdi. Kyra birçok fotoğraf çekti. Annesine göndermeyi 
düşünüyordu ama hemen bu fikrinden vazgeçti. 

Bir ara Cristo cep telefonuna baktı. Kız bundan korkmuştu çünkü 
önemli bir şey varsa, günleri anında sona erebilirdi. Bu hiç sürpriz olmazdı onun için. Ama adam hiçbir şey söylemeden telefonu cebine koydu. 

Saatlerce dolaşmışlardı. Dinlenmek için yine köyün merkezine gidip 
oturdular. Kyra çok yorulmuştu. Ayaklarındaki terlikler yürümek için 
değildi. Ayakları ağrıyordu. 

“Çok teşekkür ederim Cristo. Beni ailemin bir zamanlar yaşamış olabileceği bu köye getirdiğin için. Ama sormayı unuttum. Nasıl buldun burasını?” 

Cristo kahvesini yudumladı. “Dedenlerin fotoğrafını hatırla. Bu köyde 
çekilmiş. Fotoğrafta görülen ev eskiden bu meydandaymış. Ama seneler 
önce bir yangında yanmış gitmiş. O yüzden araştırma uzun sürdü.” 

“Yani köklerim buradaymış.” Kyra tekrar etrafına bakındı. 

“Artık kalksak iyi olacak. Randevumuzu kaçırmak istemezsin değil 
mi?” Kahvesini bitirdi. 

Kısa bir yürüyüşten sonra beyaz taştan yapılmış, kırmızı kiremitli bir 
eve geldiler. “Umarım aile soyunu buluruz.” 
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~ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ~ 

KyRA’NIN kalbi beklentileri nedeniyle küt küt atıyordu. 

Evin kırmızı kapısı açıldı ve dışarıya yaşlı bir adam çıktı. Yanık yüzü 
kırış kırıştı. Gülümsedi. “Yasas.” 

Kız bir şey anlamamıştı. Cristo’ya baktı. Cristo akıcı bir şekilde 
adamla Yunanca konuşuyordu. “Ev sahibimiz Tomas Marinos. Bize hoş 
geldiniz diyor. Ama korkarım sadece Yunanca biliyor. Sormak istediklerini ben çevirebilirim.” 

“Ona Otis ve Althea Pappas’ı tanıyor mu diye sorar mısın?” 

Cristo soruyu çevirdi ama adam hemen başını iki yana salladı. Kyra 
hayal kırıklığına uğramıştı. Ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Yaklaşmıştı. 

Evin içine girerlerken kız şaşkınlıkla sordu. “Madem taramıyor neden eve giriyoruz?” 

“Akrabalarını aramak istemiyor muydun?” 

“Burada mı? Eski nüfus kütüklerini araştırsak daha iyi olmaz mı?” 

“Olmaz. Orchidos da eski kayıtlar yok. Bay Marinos köyün en eskisi. 
Herkesten daha iyi bilir.” 

“Oh, bilmiyordum.” 

“Sana söylemiştim. Sadece bir fotoğraftan aramaya başlamak kolay 
değil. Zaman alacaktır.” Göz göze geldiler. “Ama senin soyunu bulmak 
için ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Bay Marinos da on dokuzuncu 
yüzyıldan kalma eski fotoğraflar ve evraklar var. Eğer akrabaların burada 
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yaşamışsa, isimleri vardır mutlaka.” 

Kyra heyecanlandı. Harta titriyordu. Sonunda babasının akrabalarını 
bulabilecekti. Cristo’ya sarıldı. “Çok teşekkür ederim. Muhteşemsin.” 

“Bu fikrin dokümanlara baktıktan sonra değişebilir. Çok fazla varmış. Hepsini incelemek gerekiyor.” 

“Ama ben hiç Yunanca bilmiyorum.” 

“Merak etme, ben yanındayım.” 

Kyra babasının da yanında olduğunu hissediyordu. Desteklediğinden 
emindi. Hala babasını özlüyordu. Ölümünü kabullenebilmiş değildi. 

Mutfak masasuım üzeri kutularla doluydu. Hatta yerler bile. İçlerinde 
bir tarih yatıyordu. Kyra ilk kutuyu alıp kapağının üzerindeki tozu üfledi. 
Kronolojik sıraya göre araştırmalarını daraltabileceklerdi. 

Cristo kıza baktı. “Uzak akrabaların ile bu derece ilgilenmen ilginç.” 

“Nereden geldiğini bilmemek ne kötü, biliyor musun sen? Biz babamla o ölmeden birkaç yıl önce başlamıştık araştırmaya Önce annemin 
soyunu araştırdık. Oldukça kolaydı. Ama babamın tarafı tam tersi. Uçağa 
atlayıp buraya gelmeyi bile planlamıştık ama babamın ömrü yetmedi.” 

“Ya beklediğin bilgilere ulaşamazsan? Ya akrabalarını bulamazsan?” 

“Sanırım bir rüya bitmiş olur.” 

“Biliyor musun? Aileler doğdukları ailelerden oluşmazlar. Kendi ailelerini oluştururlar.” 

Kyra durdu. Cristo’nun o kadar işi arasında böyle felsefık bir konuyla 
ilgileneceğini asla düşünemezdi. “Sen öyle mi planladın? Kendi aileni 
kendin mi kuracaksın?” 

“Başta işimin bana yettiğini düşünüyordum ama sonra tekrar düşününce...” 

Gözleri birleşti. Kyra’nın kalp atışları hızlanmıştı. Karşısındaki bu 
çekici adama karşı koymak imkânsızdı. Yanında olmak bile çok zordu. 
Hemen gardı düşüveriyordu. 

Eski ve soluk kâğıtları masanın üzerine dizmeye başladı. “Sen baban 
gibi çocuklarına karşı soğuk ve mesafeli olamazsın. Bunu düşünemiyorum 
bile.” 

“İşim ile ailem arasında nasıl bir denge karacağımı bilmiyorum. Sen 
hangisini seçerdin? Ya da nasıl bir denge kurardın?” 

“Sertifikamı aldıktan sonra beni nasıl bir hayatın beklediğini bilmiyorum. Bakıp karar veririm herhalde.” 

“Biliyorsun, şirkette çalışmaya devam edebilirsin. Sana bir pozisyon 
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ayarlarım. Bundan endişe etme.” 

“Hayır. Ben kendi işimi kendim görmek isterim.” 

“Eğer fikrini değiştirirsen,. 

“Değiştirmem.” Yanakları ısıyla kızarmıştı. Ama patronunun onu düşünmesi çok güzeldi. “Teşekkür ederim ama ev sahibi bizi dışarı atmadan 
kâğıtları düzenlesek iyi olacak.” Çevresine bakındı ama Bay Marinos 
ortada yoktu. 

“Merak etme. Veranda da oturuyor. Soracağımız bir şey olursa gelecek.” Önündekilere bakıyordu. “Şimdi aradığımız zaman dilimine ait kutuyu buldum. Senin baktığın fotoğraflarda Ya da kâğıtlarda işe yarar bir 
şey var mı? Pappas diye bir isim geçiyor mu?” İlgini çeken bir şey olursa 
bana ver tercüme edeyim.” 

K.yra kâğıtlara baktı. Hepsi Yunancaydı. Zor bir araştırma olacaktı 
ama pes etmeye niyeti yoktu. 

Saatler geçti. Cristo Bay Marinos’un yanından geliyordu. “Başka bir 
şey yokmuş.” 

“Bitti bulamadık.” Kyra ağlayacak gibiydi. “Geçmişim yine karanlıkta kalacak. Öğrenemeyeceğim. Bitti.” 

Cristo yaklaşıp kızın elini tuttu. “Bitmedi. Sana söz veriyorum. Geçmişini bulacağım. Bugün olması şart değil. Belki yarın, belki daha sonra. 
Bana güveniyor musun?” Parmağını kızın yanağına sürdü. 

“Öz anneme güvenemezken sana nasıl güveneceğim?” 

“Annen seni üzdü ama ben o değilim. Seni üzmeyeceğim.” 

“Sana güvenmek istiyorum.” 

“Bu olumlu bir işaret.” 

Birbirlerine çok yakındılar. Kyra adamın dudaklarına baktı. İstiyordu. 
Onu yine öpmesini istiyordu. 

Cristo kızın aklından geçenleri anlamıştı sanki. Başını yana eğip dudaklarından öptü. “Umudunu kaybetme.” 

Cristo kızdaki hayal kırıklığını görünce kendini suçladı. Onu buraya 
kadar boşuna getirmişti. Bahsetmeden önce kendisi bir araştırma yapmalıydı. 

Spor araba virajlı sahil yolunda uçar gibiydi. Cristo bu güçlü motora 
hâkim olmaktan hoşlanırdı. Gürültülü sesi onu rahatlatırdı. Ama bu kez 
öyle olmuyordu. Hayal kırıklığı ikisini de susturmuş, düşüncelere 
gömmüştü. 
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Kyra pencereden manzarayı seyrediyordu. Bakışları dalgındı. Kendini bu dünyada yapayalnız hissediyordu. Ama annesi vardı. Bir de Sofıa. 

Cristo da vardı. Ona önem veriyordu. Belki diğerlerinden daha fazla. 

Cristo elini Kyra'nın elini tutmak için uzattı. Ama kız kollarını önünde kavuşturduğu için tutamadı. Bacağını tuttu. Bu büyük bir hata olmuştu. 
Çünkü bu temasla bütün vücudu harekete geçti. Yazlık elbisenin, incecik, 
pamuklu kumaşının altındaki tenini hissediyor ve kavruluyordu. 

Kyra başını çevirince gözleri birleşti. İkisi de duygu seline kapılmış 
gibiydiler. 

“Kyra, yalnız değilsin. Seni seven insanlar var.” Boğazı düğümlendi. 
Onu arkadaş olarak mı görüyordu yoksa fazlası var mıydı? “Arkadaş olarak her zaman yanındayım.” 

O sırada adamın telefonu çaldı. Bugün işle ilgilenmeyecekti ama 
önemli olabilirdi. Telefon arabanın konsolu üzerinde duruyordu. Arayan 
Niko Stravosdu. 

“Cevap vermeliyim, değil mi?” 

“Bana mt soruyorsun?” Kyra şaşırdı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Telefonu çaldığı zaman açıp konuşurdu. Telefon bir kez daha 
çaldı. “Cevap ver. İyi bir haber olabilir.” 

Cristo direksiyonun üzerindeki bir düğmeye basıp arabanın hoparlör 
sistemini çalıştırdı. “Alo?” 

“Cristo, ben Niko.” 

Cristo Kyra ile beraber yolda olduklarını anlattı. 

“İyi bir zamanlama yapmışım demek ki. Sizi bu hafta sonu tekrar 
yemeğe davet etmek istiyorum.” 

Cristo şaşırdı. Kyra’ya baktı. Kız gülümsedi. Arabanın hoparlör sistemi sayesinde o da duyabiliyordu konuşmaları. 

“Teşekkürler ama ben sizi otelime davet etmek isterim. Dedeniz önceki ziyaretimizden memnun kalmamıştı.” 

“Dert etmeyin. Dedem bazen huysuzlaşır. Üzerinize almayın. Aslında 
bu daveti dedem istedi. Önceki akşamki kabalığından dolayı özür diliyor. 
Umarım cuma akşamı uygundur.” 

Sahi mi? Ne anlama geliyordu bu? Öğrenmesi gerekiyordu. 

“Bir dakika bekleyebilir misiniz?” 

“Tabi.” 

“Teşekkürler.” Cristo telefonun üzerindeki bir düğmeye bastı. Kyra 
ile özel konuşmak istiyordu. 
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“Ne düşünüyorsun?” 

“Bu senin için bulunmaz bir fırsat. Gidip Nikolaos Stravos’un ne diyeceğini öğrenmelisin.” 

“Ya sen? Benimle gelecek misin?” 
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~ ON BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 

Her ŞEYE rağmen ikisi bir takım olmuşlardı. 

Cristo cevap bekliyordu. “Kyra?” 

Kız alt dudağını ısırmıştı. “Bilmiyorum. Önceki ziyaretimizde pek 
işine yaramadım. Sen kendin gitsen daha iyi olacak.” 

Cristo aralarında bir anlaşma olduğunu ve onunla beraber gelmek zorunda olduğunu biliyordu. Ancak bugün Kyra üzgündü. Büyük bir hayal 
kırıklığına uğramıştı. Daha fazla üzerine gitmek istemedi. 

“Anlıyorum.” Parmaklarıyla direksiyonu sıktı. “Niko’ya söyleyeyim.” 

“Anlayışın için teşekkürler.” 

Adam telefonun üzerindeki düğmeye tekrar bastı. “Niko?” 

“Evet. Bu arada, söylemeyi unuttum. Dedem Kyra'nın ailesiyle ilgili 
elindeki fotoğrafları getirmesini istiyor. Vereceği bilgiler varmış.” 

Kyra’nın ağzı şaşkınlıkla açıldı. Stravos akrabalarını tanıyor muydu? 

“Orada olacağız.” 

Niko ayrıntıları anlattı. Özellikle rahat kıyafet üzerinde durdu. 

Ancak Cristo Stravoslar’ın rahat kıyafet anlayışının blucin ve tişört 
olmadığını iyi biliyordu. 

Otele varmışlardı. Cristo arabayı özel yerine park etti. Görevli arabayı yıkayıp temizleyecekti. 

“Başardık. Teşekkürler.” 

“Ben ne yaptım ki?” Kyra sordu. 
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“Nikolaos Stravos’u ikna etmek için ikinci bir şans yakaladık.” 

“Keşke şartlar farklı olsaydı. Uydurduğumuz hikâye beni rahatsız 
ediyor. Yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Ya gerçeği anlarsa?” 

Cristo da nefret ediyordu bu durumdan. İş yapma şekli asla böyle değildi. Ama yaşlı ve inatçı bir adamı etkilemek için başka bir yol bulamamıştı. 

Ama bu ilişkinin tamamı yalan değildi. Kyra ile aralarında büyüyen 
bir şey vardı. Bunu isimlendiremiyordu ama ilişkileri yalan değildi. 

“Onu etkileyeceğinden eminim. Herkesi etkilediğin gibi.” Cristo kızı 
dudaklarından öptü. 

Kyra bir tepki vermedi. Zayıf anında mı yakalamıştı kızı? Reddedilme korkusu sardı vücudunu. 

Ancak biraz sonra kız dudaklarını aralayarak karşılık verdi. Cristo 
rahatlamıştı. Öpüşmenin tadını çıkarmaya başladı. Dudakları üzüm gibiydi. Tadı da nefisti. 

Aslında kıza güven öpücüğü vermek istemişti ama şimdi tadına doyamıyordu. Daha fazlasını istiyordu. Kyra’yı istiyordu. Kyra’nın da onu 
istediği belliydi. İki eliyle birden sarılmış, boynunu, omuzlarını okşuyordu. Başka bir kadın asla onu bu kadar tahrik edemezdi. Ama tahrik etmek 
için özel bir şey yapmıyordu. Tamamen doğaldı. Kimyaları tutmuştu. 

Fakat burası uygun bir yer değildi. Cristo geri çekilip kızın gözlerine 
baktı. “Bu damı yalan?” 

“Ama...” 

Cristo onu öperek susturdu, ‘ama ‘ dan sonra ne söyleyeceği umurunda bile değildi. Bundan sonra ne olacağını bilmiyordu. Alnını kızınki- 
ne yasladı. “Ama falan yok. Aramızda bir şey var. Ne olduğunu bana 
sorma çünkü açıklayamam. Benden fazla bir şey de bekleme çünkü seni 
hayal kırıklığına uğratıp üzmek istemem. Sana bütün verebileceğim bundan ibaret.” 

Kyra geri çekildi. “Seninle davete gelmememin nedeni işte bu.” 

“Nikolaos’un geçmişin ile ilgili vereceği bilgileri merak etmiyor musun?” Gülümsedi. “Merak etme, her zaman yanında olacağım.” 

“Stravos ile bu maskaralığı sürdürmenin en iyi yol olduğunu mu düşünüyorsun? Belki ona doğruyu söylesek, bu anlaşmamn senin için ne 
kadar önemli olduğunu söylesek, anlayacaktır.” 

Nikolaos Stravos’u tanımıyordu. İş hayatındaki ününü bilmiyordu. 
Dünyanın en anlayışsız adamı olduğundan haberi yoktu. 
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Arabadan indiler ve dairelerine gitmek üzere yürümeye başladılar. 
Cristo kızın söylediklerini düşünüyordu. O da oynadıkları bu oyundan 
memnun değildi. Eğlenceli olduğu için yapmıyordu. Gerekliydi. 

Bahası ona iş anlaşmalarını güven altına alabilmek için gerekli olan 
her şeyi yapması gerektiğini öğretmişti. îş her şeyden önce gelirdi. Hatta 
aileden bile. Bu dersi iyi öğrenmişti. Belki fazla iyi... Bu nedenle aile kurmak istemiyordu. Babası gibi olmak istemiyordu. 

Küçükken kendine verdiği sözü hatırladı. Babasının işte ve evdeki 
mutsuzluğunu gördükten sonra, farklı bir hayat kuracağına yemin etmişti. 

Şu ana kadar sözünü tutmuştu. 


Perşembe akşamı Kyra oturma odasına girdiğinde Cristo yorgundu 
ve odasında dinleniyordu. Yoğun bir gün geçirmişti ve ertesi gün büyük 
bir gün olacaktı. Kız Nikolaos Stravos’un fikrini değiştirdiğini ve otel 
zincirini satacağını umuyordu. 

Ama aklını karıştıran bir şey vardı. Yaşlı adam ondan ne istiyordu? 
Önceki davette kızıp gitmeden önce ona bakışını hatırladı. Ondan hoşlanmamıştı. Peki ama şimdi neden yardım etmek istiyordu? Bunu anlayarruyordu. 

Duvara yaslamp içini çekti. Balkondan koy görünüyordu. 

“Arkadaş ister misin?” 

Cristo odasından çıkmıştı. 

Kyra sesle irkildi. Dönüp baktığında Cristo’nun üzerinde sadece bir 
boksör şortu olduğunu gördü. Bu bir rüya mıydı? Koltukta otururken uyu¬ 
ya kalmış ve bu kışkırtıcı rüyayı mı görüyordu? Yutkundu. 

“Seni uyandırdım mı?” 

Adam bir eliyle saçlarını düzeltti. “Gerçekten uyuyor muydum?” 

“Sen de uyuyamamışsın.” 

Kyra’nın yanına geldi. “Ne güzel bir gece. Dolunay var. Öyle parlak 
ki, gündüz gibi olmuş. Ama senin mehtabı izlemek için burada olmadığından eminim. Canını sıkan nedir?” 

Kız Stravos ile ilgili yeni bir tartışma başlatmak istemiyordu. “Uyuyamadım. Dışarı bakıyordum.” 

“Davet için endişeleniyor musun?” 

“Hayır.” 

“Sana inanmıyorum. Gözlerin başka şeyler söylüyor.” 

“Öyle mi?” Acaba gözleri onu ne kadar seksi bulduğunu da söylüyor 
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muydu? O yarı çıplakken norma) davranmak çok zordu. 

“Belli ki aklında bir şey var. Onu kafandan atamazsan sabaha kadar 
uyuyamazsın.” Yardım etmek istiyordu. “Anlat bana.” 

Kyra adamın çıplak göğsüne baktı. Dikkati dağılıyor, tahrik oluyordu. Bir erkek nasıl bu kadar güzel görünebiliyordu? Sürekli spor yaptığı 
için vücudu kaslıydı. Ama fazla değil. Tam gerektiği kadar. Demek ki 
toplantılar arasında geçekten zaman ayırabiliyordu spora. 

“Kyra ne oldu?” 

Genç kadın düşüncelere dalmıştı. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. 
Kurumuş dudaklarını diliyle ıslattı. “Yarın Stravos ile toplantıdan sonra 
her şey bitecek mi acaba? İkimiz ayrı ayrı kendi yollarımıza mı gideceğiz?” 

“İstediğin bu mu?” 

Kyra başını kaldırıp baktı. İkisinin beraberliklerinin bitmesini istemiyordu. Ama sürmesi de acı veriyordu. Çünkü sonunun olmayacağından 
emindi. 

Cristo elini kaldırıp parmaklarının arkasını kızın yanağına sürdü. 
“Bana ne istediğini söyle.” 

Kyra’nın kalp atışları kulaklarında çınlıyordu. Ağzını açtı ama bir şey 
söyleyemedi. Aklı durmuştu sanki. Bazen kelimeler yeterli gelmiyordu. 
Parmak uçlarında kalkıp adamın dudaklarına bir öpücük kondurdu. 

İstediği tam olarak buydu. 

Cristo kıza sarılıp kalçalarından kavradı ve kendine çekti. Göğüsleri 
birbirine yapışmıştı. Kyra adamı çıplak omuzlarından tutuyordu. Yüksek 
bir elektrik akımı vardı aralarında. 

Öpüşmeleri arabadakinden daha uzun sürdü. Gecenin nasıl biteceği 
ortaya çıkmış gibiydi. 

Cristo dudaklarını ayırıp fısıldadı. Nefesi derin ve hızlıydı. “Kyra, 
bundan emin misin?” Gözlerinden ateş çıkıyordu. 

Kız başını ever anlamında salladı. Hayatında hiçbir şeyden bu kadar 
emin olmamıştı. Cristo restoranda yüzüğü verirken çok etkilemişti onu. 
Ama Orchidos gezisi sırasında âşık olduğunu anlamıştı. 

Şimdi giderse bütün hayatı boyunca bunun pişmanlığım duyacaktı. 
Cristo ile geçirdiği günleri unutması mümkün değildi. Ve giderken ondan 
özel bir an alıp yanında götürmeliydi. 

“Eminim.” Fısıldadı. “Daha fazla emin olduğum bir şey hatırlamıyorum.” 

L 




84 Jennifer Faye 


Dudakları tekrar birleşti. Bu kez daha saldırgan, daha açtılar. Sanki 
suya batmış da oksijen arıyorlardı. Sarmaş dolaş oldular. Elleri aceleyle 
birbirlerinin vücudunda dolaşıyordu. 

Artık Kyra’nın gerçeği saklamaya niyeti yoktu. Deli gibi âşık olmuştu. Çıldırıyordu. Savunması yıkılmıştı. 

Unutulmaz bir gece olacaktı. 
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~ ON ALTINCI BÖLÜM ~ 

GüNEŞ IŞIĞINDA her şey gecenin karanlığından farklı görünüyordu. Kyra Cristo’ya ne diyeceğini bilmiyordu. O nedenle onunla karşılaşmamak için çabalayıp durdu. İlk sözü ondan duymak istiyordu. Ancak 
daha sonra kafası daha çok karıştı. 

Dün akşamki sevişmeleri ilişkilerini nereye getirmişti? Eğer bir ilişkileri yoksa neden sevişmişlerdi? Bu oynadıkları oyunun bir parçası olamazdı. Sonuna kadar gerçekti ve her şey birbirine karışmıştı. 

Duyguları gerçekti. Oynadıkları rolün yan etkisi olamazdı. 

Ancak daha gerçek bir şey vardı ve bundan sonra adımlarım daha 
dikkatli atmak zorundaydı. Çünkü oyunları bitince her şey geride kalacaktı. Biteceğinden emindi çünkü Cristo bunu açıkça söylemişti. Aile kurmak 
istemiyordu. 

Kyra yatak odasında boy aynasına baktı. Üzerinde siyah, mini etek 
bir elbise vardı. Davet için ne giyeceğine uzun süre karar verememişti. 
Rahat giysi her şey olabilirdi. Cristo’ya sormak istedi ama sonra vazgeçti. 
Bu siyah elbise uygundu. 

Önce kapısı tıklandı sonra Cristo’nun sesi geldi. “Kyra, hazır mısın?” 

“Evet, geliyorum.” Başka elbise deneyecek zaman kalmamıştı. Siyah 
elbise ile gidecekti. Siyah küçük, boncuklu çantasını alıp odadan çıktı. Bu 
gecenin Stravos ile görüştükleri ilk geceden daha iyi geçeceğini umuyordu. 
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Uzun bacaklarım gözler önüne seren elbisesiyle oturma odasına çıktı. 
Cristo onu bekliyordu. Açık mavi elbisesi ve lacivert gömleği ile çok yakışıklı görünüyordu. Gömleğinin üst iki düğmesi açıktı. Çıplak boynu kıza 
çok şey hatırlatıyordu. Kafası bu kadar karışıkken bu gecenin altından 
nasıl kalkacaktı? 

Cristo kızı şöyle bir süzdü. “Çok güzel görünüyorsun. Gidelim mi?” 

Kafası karışık olan sadece o değildi. Çünkü Cristo da o konuyu açmaktan kaçmıyordu. Hatta normalden daha sakin bir hali vardı. 

Yine helikoptere bindiler. İçerideki gürültü bu kez iyi gelmişti çünkü 
konuşmamalarına bahane oluyordu. Tek sonın yolun çok kısa sürmesiydi. 
Kendini hazır hissetmeden Stravos malikânesine inmişlerdi bile. 

Bu kez onları karşılamaya Niko geldi. “Dedem için özür dilerim. 
Uluslararası bir telefon konuşması yaptığı için gelemedi. Ama merak etmeyin, biraz sonra bize katılacak.” 

“Bizimle niçin görüşmek istediğini biliyor musunuz?” Cristo sordu. 

Kyra bu soruyu tercüme etti ve şöyle bir sonuç buldu. Anlaşmaya hazır mı? Aslında o da bunu çok merak ediyordu. Ve nedense, bu gecenin 
sonucunun Cristo ile olan ilişkisine yön vereceğini hissediyordu. Ondan 
ayrılmaya henüz hazır değildi. Dün gece önemli bir ilerleme olmuştu. 
Bunun sonucunun ne olacağını merak ediyordu. 

Yemek bu gece bahçede yenilecekti. Çevreye ışıltılı fenerler dizilmişti. Sıcak bir atmosfer yaratmışlardı. 

“Kyra?” Cristo’nun sesiydi bu. İki adam ona bakıyorlardı. 

“Pardon. Verandanın taşlarına bakıyordum. Çok güzel serilmiş. Bir 
gün aynısından benim de olsun isterim.” 

Cristo onu dikkatle dinledi ama cevap vermedi. “Niko bir şey içmek 
ister misin diye soruyor.” 

“Evet, lütfen. Buzlu çay olabilir.” 

Niko gülümsedi. “Hemen getiriyorum.” 

Ev sahibinin servis yapması şaşırtıcıydı. Kyra garsonlar, uşaklar olacağını tahmin etmişti. Bazı milyonerler kendi işlerini kendileri görüyorlardı herhalde. Belki de bu yüzden Niko’yu sevmişti. Cristo’nun da aynı 
fikirde olduğundan emindi. 

Masanın etrafına oturduktan sonra Kyra ile Niko bir süre evin mimarisinden ve tarihinden bahsettiler. Cristo kızın Yunan tarihini bu kadar iyi 
bilmesine şaşırmıştı. Sohbet devam ederken duydukları bir sesle dönüp 
baktılar. 
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“Özür dilerim.” Bay Stravos bahçeye çıkmış, onlara doğıu geliyordu. 
“Küçük bir işim vardı. Tekrar özür dilerim.” 

Cristo ve Kyra ayağa kalktılar. İkisi de yaşlı adama gülümsüyorlardı. 
Bu yemeğin öncekinden daha iyi geçeceği belliydi. Ancak Bay Stravos 
ciddi duruyordu. Normal duruşumuydu bu acaba? 

Cristo ile el sıkıştıktan sonra yaşlı adam Kayra’ya döndü. Elini sıkması bekleniyordu ama o kızın elini dudaklarına götürüp öptü. 

“Geldiğin için teşekkür ederim, tatlım. Önceki görüşmemiz çok kısa 
olmuştu.” 

“Davetinize teşekkürler. Ben de tam Niko’ya bahçenizi çok beğendiğimi söylüyordum. Bir gün benim de aynısından olmasını isterim.” Mümkün olduğu kadar, adamın hoşuna gidecek şeyler söylemeye gayret ediyordu. 

Bay Stravos bahçesinin nasıl olduğunu unutmuş gibi çevresine bakındı. “İtiraf etmeliyim ki, bugünlerde fazla çıkamıyorum bahçeye. Zamanımın çoğu çalışma odamda geçiyor.” 

“Çok yoğun olmalısınız. Bu evinizi çevreleyen bahçeden ve nefis çiçeklerden uzak kalmanız üzücü.” 

Geniş bir cam masanın etrafında oturdular. Yemekle beraber sohbet 
uzanıp Orchidos maceralarına kadar gelmişti. Köyün güzelliğini anlattılar. 
Doğal orkide tarlalarından bahsettiler. 

Yemekten sonra yumuşak minderli koltuklara geçtiler. Cristo ile 
Kyra el ele oturuyorlardı. Birbirlerine aşk dolu baktılar. 

Yaşlı adam birden, damdan düşer gibi sordu. “Bu saçmalığı daha ne 
kadar sürdüreceksiniz?” 

Kyra adama baktı. Yüz ifadesi ciddiydi. Oynadıkları oyunu anlamıştı. 
Yanakları bir anda utançtan kıpkırmızı oldu. 

Cristo daha sakindi. Sordu. “Ne saçmalığı?” 

“Bu.” Eliyle ikisini işaret etti. “Onunla evleneceksin diye sana otellerimi satacağımı mı sandın? Siz ikiniz birbirinizi tanımıyorsunuz bile. Buna inanacağımı mı sandınız?” 

Kyra Cristo’nun uygun bir cevap vermesi için dua ediyordu. Çünkü 
beyni durmuş gibiydi. Konuşmaya kalksa kekeleyecekti. 

Cristo bir elini havaya kaldırdı. “Haklısınız. Evliliğin sizin için ne 
kadar önemli olduğunu biliyordum. Teklifimi ciddiye almanız için 
Kyra’dan nişanlı rolü oynamasını istedim.” 

Stravos’un bakışları Kyra’ya döndü. 
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“Ona kızmayın. O istemedi. Ben zorla ikna ettim. Ama o zamandan 
bu yana çok şey değişti.” 

Kyra bütün suçu Cristo’nun üstlenmesine izin veremezdi. Bu anlaşmanın onun için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. “Onun kadar nazik 
ve cömert birini tanımamıştım.” Bir gece önce dünyasım sallayan adama 
baktı. Göz göze geldiler. Cevabı almıştı. Sevişmeleri sahte değildi. Aralarında gerçek bir aşk vardı. 

Bay Stravos kıza baktı. “O sadece kendini düşünüyor. Bu anlaşmayı 
gerçekleştirmek için her şeyi yapabilir.” 

“Bu doğru değil. Akrabalarımı bulmam için bana çok yardım etti. 
Orchidos’a gitmemizin nedeni oydu. Ama bir bilgi elde edemedik. Hâlbuki dedektif fotoğrafın o köyde çekildiğini söylemişti.” 

Yaşlı adam gözlerini kıstı. “Fotoğraf yanmızda mı?” 

Sonunda adamın dikkatini çekecek bir şey bulabilmişti. “Evet.” Çantasuıdan eski fotoğrafı çıkarıp adama verdi. “Bunlar babaannem ile dedem. İkisi de ben doğmadan önce ölmüşler.” 

Stravos ceketinin cebinden yakın gözlüğünü çıkarıp taktı. Resme bakıyordu. Tanımış mıydı acaba? Kyra’mn kalp atışları hızlandı. Gideceği 
yol için bir ipucu bekliyordu. 

“Bunların akraban olduğundan emin misin?” yaşlı adam sordu. 

Kyra başıyla onayladı. Nefes alamayacak haldeydi. 

Heyecan dolu uzun bir sessizlikten sonra Bay Stravos konuştu. “Babaanneni tanıyorum.” 

“Gerçekten mi? İsmini söylediğimde neden sustunuz?” 

“Çünkü emin değildim. Resmini şimdi gördüm.” 

“Haklısınız.” 

“O benim ablamdı. Ve sen buraya gelip uzaktan akraba olduğumuzu 
iddia eden ilk kişi değilsin.” 

“Ben öyle bir iddiada bulunmadım.” 

Cristo kızı belli etmeden dürttü. Daha dikkatli konuşmasını istiyordu. 

“Özür dilerim, fazla tedbirliyim.” 

“Lütfen bana inanın. Buraya sizden bir şey istemeye gelmedim. 
Biz... Biz gitsek iyi olacak.” Ayağa kalktı. 

“Hayır. Otur lütfen. Konuşacak çok şeyimiz var.” 

Kyra tereddütle Cristo’ya baktı. O kalalım der gibi bakıyordu. Oturdu. Fakat sakinleşemiyordu çünkü çok heyecanlıydı. 

“Ablamı çocukluğumuzdan beri görmüyordum. Benden epey büyüktü. Uzun yıllar önce ailemle Orchidos da yaşamıştık.” 

“Anlamıyorum. Cristo ile orada bir gün geçirdik. İnsanlarla konuştuk, eski evraklara baktık. Hiçbir bilgi alamadık.” 

Dayısı anlayışla başım salladı. “Çünkü eskiden başımda bir şantaj 
derdi vardı. Bütün kayıtları toplamıştım. Halka da bizi tanıdıklarını söylememelerini tembih etmiştim. Para sahibi olmak kolay değildir. Başına 
hiç beklenmedik şeyler gelebilir.” 

“Size yalan söylemediğimi nasıl anladınız?” 

“Çok kolay, tatlım. Sen ablamın gençliğine benziyorsun. Seni ilk 
gördüğümde fark etmiştim bunu.” 

İlk görüşmelerindeki ani gidişinin nedenini açıklıyordu bu. “Neden 
ablanıza nc olduğunu bilmiyorsunuz? Birbirinizden haber alamadınız 
mı?” 

“Küçük yaşta babamın onaylamadığı birine âşık olmuştu. Babam onları ayırmak için elinden geleni yaptı ama işe yaramadı. Çocukla beraber 
kaçınca babam onu evlatlıktan reddetti. Bir daha eve gelmedi zaten.” 

Kyra buna üzülmüştü. Acaba aynı durumda olsa ne yapardı. Sevdiği 
adamı mı tercih ederdi yoksa ailesini mi? “Bu hepiniz için korkunç bir şey 
olmalı.” 

“Babam çok otoriter bir adamdı. Evi demir yumruğu ile yönetirdi. Bir 
karar verdimi kimse değiştiremezdi bunu.” 

“Böylece babaannem dedemle evlenip Amerika’ya göç etti.” 

Stravos başıyla onayladı. “Gitmeden önce gizlice görüştük. Onu son 
kez gördüğüm akşamdı. Annemle benim, onunla görüşmemiz yasaktı. 
Yaşım ilerlediğinde onu bulmak istedim ama o zamanlar internet yoktu. 
Saklanan birini bulmak çok zor olacaktı.” 

Konuşmaya karşılıklı devam ederek babaannesinin hayatını parça 
parça birleştirdiler. Sonra sohbet Kyra’nın hayatına geldi. Nikolaos dayı 
ilgilenmiş gibi görünüyordu. O ulaşılamaz hali gitmiş, gerçek dayısı gibi 
sıcak davranmaya başlamıştı. 

O sırada Cristo ile Niko samimi bir sohbete girmişlerdi. Gece kızın 
beklediğinden çok daha farklı geçiyordu. Bunun için Cristo’ya teşekkür 
borçluydu. O olmasaydı dayısını ve kuzenini asla bulamazdı. Cristo’ya 
baktı. O da ona. Karşılıklı gülümsediler. Bu küçük jest bile Kyra’nın içini 
ısıtmaya yetmişti. Onu herkesten fazla seviyordu. Ama bu tehlikeli bir 
duyguydu. Çünkü sonu olmayacağını biliyordu. 
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Cristo gözlerini Kyra’dan alamıyordu. 

Bu akşam onda farklı bir şey vardı. Elbisesi miydi bu fark? Yoksa 
dayısını bulduğu için sevinçli olması mıydı? Hangisiyse fark etmez, gerçek olan, her zamankinden daha büyüleyici olmasıydı. 

“Kuzenim dedemi etkilemiş görünüyor. Bu pek kolay bir şey değildir. İnan bana. Ben çok denedim ama başaramadım.” 

“Evet, ısındılar birbirlerine.” Cristo kahvesini bitirdi. “Otel zinciriyle 
ilgili şansımı nasıl görüyorsun, Niko?” 

“Dürüstçe söyleyeyim, bu konuyu dedemle çok kez konuştum. Satmaya niyetli görünmüyor. Neden bu kadar bağlı olduğunu anlamıyorum. 
Nedenini açıklamıyor. Ben olsam satardım.” 

Cristo fırsatın elinden kaçtığını düşünmeye başladı. Kimse bu inatçı 
adamı kararından döndüremezdi. 

Niko kahvesini bitirdikten sonra fincanını sehpaya bıraktı. “Tek umut 
nişanlında...” Gülümsedi. “Hala nişanlısınız, değil mi?” 

Cristo tereddüt etmedi. “Tabi. Ama hala beni istiyorsa.” Aklına 
Kyra’yı mutlu edecek bir fikir geldi. “Artık akraba olduğunuza göre, nikâhta sağdıcım olmaya ne dersin?” 

Niko’nun gözleri açıldı. “Onur duyarım.” 

“Güzel.” İki adam el sıkıştılar. “Kyra memnun olacak.” 

Cristo, Kyra’sız bir hayat düşünemiyordu. Farkında olmadan ikisi 
ideal bir çift olmuşlardı. Evlilik birçok şeyi değiştirirdi ama içgüdüsü mutlu olacaklarını söylüyordu. 

Gitme zamanı geldiğinde, Kyra yeni ailesiyle kucaklaştı. Cristo onun 
adına çok mutluydu. İlk kez bunun iş anlaşmasının önüne geçtiğini fark 
etmişti. 

Bay Stravos Cristo’ya baktı. “Artık maskaralık yok. İlişkilerde dürüstlük önemlidir. Şunu unutma, küçük yeğenim en iyisini hak ediyor.” 

“Elimden geleni yapacağım.” 

“Şunu da aklından çıkarma. Yeğenim ile ilişkin otel zincirini satma 
kararımı asla etkilemez. Onu bu işe karıştırma.” 

Cristo’nun vücudu gerildi. “Aklıma bile gelmemişti.” 

“İyi. Yoksa ben de seni mahvetmek için elimden geleni yaparım.” 

Bu tehdit sinir bozucuydu ama Cristo Kyra'mn hatırına ses çıkarmadı. “İkimiz de Kyra’mn mutlu olmasını istediğimize göre, sorun olmaz.” 

Yaşlı adam takdirle baktı. “Eğer evlenmeye karar verirseniz, düğününüze geleceğim.” 
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“Gelecek misin?” Kyra atıldı. 

“Kesinlikle.” 

Cristo elini uzattı. “Görüşeceğiz.” 

“Otel zincirime yaptığın teklifi bir kez daha düşüneceğim. Torunum 
elden çıkarmanın iyi fikir olduğunu düşünüyor. Gemicilik sektörü daha 
karlıymış.” Cristo’nun elini sıktı. “Teklifini yönetim kuruluna götüreceğim. Bakalım onlar ne diyecekler.” 

“İlginize çok teşekkürler.” 

Cristo bu anlaşmamn olup olmayacağım bilmiyordu ama artık onun 
için en önemli şey Kyra ile olan geleceğiydi. 
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~ ON YEDİNCİ BÖLÜM ~ 

tlj 55 

İNANAMIYORUM. Kyra ertesi sabah telefonla konuşuyordu. 

Seramik kaplı zeminden gelen ayak sesini duyunca başım çevirip 
baktı. Cristo'ydu. Kalp atışları hemen hızlanmaya başladı. Onun varlığı 
her zaman heyecanlanmasına neden oluyordu. Adam doğrudan kahve 
makinesine gitti. 

“Sofıa, gitmem gerekiyor. Sonra konuşuruz." Kyra telefonu kapattı. 
Ne kadar sevinçli olduğu yüzünden belli oluyordu. Akrabalarını bulmak 
onu çok mutlu etmişti. 

“Neye inanamıyorsun?” 

“Stravos’un dayım olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Orchidos da 
umudumu yitirmiştim. Onları bulamayacağımı düşünmüştüm. Sonunda 
oldu.” 

“Senin adına çok mutluyum.” 

“Gerçekten öyle mi?” 

“Elbette. Ailenin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyordum.” 

“Senin için değil mi?” Adam başını iki yana sallayınca ısrar etti. “Senin için de önemli. Kardeşinin hatırasına ne kadar önem veriyorsun. Bütün 
çaban babanın saygısını kazanabilmek için.” 

Cristo hala başını iki yana sallıyordu. “Ne dediğini bilmiyorsun sen.” 

“Bu düğün onlara geri dönmeni sağlayacak bir köprü olacak.” 

Adam inanmıyormuş gibi baktı. “Nasıl olacak bu? Onları düğüne mi 
davet edeceğim. Etkilenecekler mi sanıyorsun?” 

“Onlara mesajla haber verdim ama önemli noktayı atladın. Düğün 
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kimseyi etkilemek için değil. Tekrar bir araya gelmenizi sağlayacak, konuşup, birlikte zaman geçireceksiniz. Düğün iptal olduğunda bunu anlayışla karşılayacaklardır.” 

Cristo bir eliyle saçlarmı düzeltti. “Neden senin için bu kadar önemli 
bu konu?” 

“Çünkü senin için önemli. Lütfen bunu düşüneceğine söz ver bana.” 

“Peki düşünürüm. Aklıma gelmişken, eğer daymı ve kuzenini ziyaret 
etmek istersen, bana söylemen yeter. Helikopterim her zaman emrinde... 
Anneni özlediğini de biliyorum.” 

Kyra’nın kaşları çatıldı. “Annem hakkında konuşmak istemiyorum.” 

“Dur bir dakika. Bana ailenin önemi konusunda ders veriyorsun ama 
sen annenle dargınsın.” 

“Bu farklı.” 

“Fark yok. Nasıl oluyor bu?” 

“Çünkü bana yalan söyledi.” 

“Artık onun telefonlarına cevap vermelisin.” 

“Henüz değil.” Kız saatine baktı. Sekizi biraz geçiyordu. “Aileni arayacak mısın?” 

“Onlar yoğun çalışan insanlar. Bir düğün için dünyanın öbür ucuna 
gelemezler. Bu nedenle Niko’dan sağdıcım olmasını istedim.” 

“Öyle mi?” Bu Kyra için yeni bir haberdi. 

“Evet, kabul etti. O nedenle kardeşlerimin olmasına gerek yok.” 

“Ben onlarm kardeşlerinin düğününü kaçıracaklarına hiç inanmıyorum.” 

“İnan. Elma ağacm dibine düşermiş.” 

“Ne demek bu?” 

“Onlar da babam gibidirler. İş her şeyden önce gelir. Aile ikinci 
plandadır bizde.” 

“Sen de onlara yakınsın.” 

“Ağabeylerim benden epey büyükler. Sekiz ve on yaş. Onlarla fazla 
ortak yanımız yoktur. Ben Max ile daha iyi anlaşırdım.” 

Ve Max öldüğünde Cristo suçluluk duygusuyla yalnız kalmıştı. Kyra 
onu ailesiyle barıştırmak istiyordu. 

“Belki onları araşan, senin için önemli olduğunu söylesen.” 

“Hayır.” Çok kesindi bu. “Ben böyle iyiyim.” 

“İyi misin yoksa kendini cezalandırıyor musun?” 

“Neden?” 
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“Max’ın kazasıyla ilgili. Bu senin hatan değildi ki.” 

“Ne söylediğini bilmiyorsun.” 

“Öyle mi?” 

Kyra sevdiği adamın hayatının geri kalanını hatası olmadığı halde, 
suçluluk duygusuyla geçirmesinde izin veremezdi. “Sürekli o kazayı düşünüyorsun değil mi? Önüne geçemediğin için suçu kendinde arıyorsun. 
Çünkü kendini suçlaman kolay, suçun olmadığım itiraf etmen zor... Senin 
elinden gelecek hiçbir şey yoktu. Bu değişmez bir gerçek.” 

Cristo Kaşlarım çatarak baktı. “Bu konuda deneyimin varmış gibi 
konuşuyorsun.” 

“Evet var.” Kimseye açıklamadığı bir sim vardı. “Uzun süre babamın 
ölümünden kendimi sorumlu tuttum.” 

“Ama neden? Baban kalp krizinden ölmemiş miydi?” 

“Evet, evde yalnızdı. Annem beni arkadaşlarımla beraber sinemaya 
götürmüştü. Annem biz sinemadayken alışveriş yaptı. Babama yardım 
edecek kimse yoktu. Belki ambulans çağrılsaydı ölmezdi.” 

Cristo kıza sarılıp kendine doğru çekti. “Senin hatan değilmiş.” 

“Tıpkı senin de hatan olmadığı gibi.” 

Adam cevap vormedi. Bu iyiye işaretti. 

“Senin bugün toplantın yok mu?” 

Cristo kaşlarını kaldırdı. “Benden kurtulmak mı istiyorsun?” 

“Hayır. Her zaman olur da, o yüzden sordum.” 

“Haklısın ben meşgul bir adamım. Belki fazla meşgul ama sen bunu 
istemiyorsun.” 

“Neye karar verdin?” 

“Hayat sadece iş değil, Kararım bu.” 

İşte bu iyiydi. Eğlenceye daima zaman ayrılmalıydı. “Peki, gerçek 
Cristo nereye gitti?” 

“Ben ciddiyim.” 

Ciddi olduğu belliydi ama bu kararının ne kadar süreceği belli değildi. “Aklında ne var?” 

“Bu sabah plaj voleybolu varmış. Ona yazdırdım ismimi.” 

Kyra çok şaşırmıştı. Ondan asla beklemezdi böyle bir şey. “Voleybol 
oynar mısın?” 

“Lisede oynamıştım. Plaj voleybolu değildi ama benzer.” 

“Güzel, ne zaman hazır olacaksın?” 

O sırada kapı tıkladı. “Önce kahvaltı edelim.” 
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“Başka sürprizlerin de olacak mı?” 

“Bilmiyorum, söylemem.” 

Kyra Cristo’nun bu şakacı yanını yeni keşfediyordu ama çok beğenmişti. Gülümseyerek baktı. Gününü sevdiği adamla geçirmek güzel olacaktı. 

Cristo kıza eliyle beklemesini işaret ettikten sonra gidip kapıyı açtı. 
Görevli tekerlekli arabayla kahvaltı getirmişti. İçeri bıraktıktan sonra gitti. 

“Nerede kalmıştık? Ah, sürprizler. Başka sürprizler de istiyor musun?” 

“İyi sürprizlere her zaman açığım.” Kahvaltı tabağının kapağını kaldırdı. Rafadan yumurta, pastırma ve sosis vardı. Ayrıca peynir çeşitleri ve 
portakal suyu. 


iki haftadan fazla bir zaman uçup gitmişti. 

Cristo Kyra ile beraber olmaktan çok mutluydu. Resmen âşık olmuştu ve gerçekten evlenmek istiyordu. Ama bunun gizli bir amacı olmadığını, sadece dürüst bir niyet olduğunu nasıl kanıtlayabilecekti? 

Hisleri geçici değildi. Yaz aşkları gibi kısa süreli olmayacaktı. Hayır. 
Onsuz yaşayamayacağım anlamıştı artık. 

Kyra düğün için çiçek bakmak üzere dışarı çıkmıştı. Cristo dairede 
volta atıp duruyordu. Kız giderken ona çok zor bir iş bırakmıştı. Hem de 
korkunç derecede zor. Hiç yapmak istemediği bir şey. Annesi ile babasını 
arayacaktı. 

Tereddütle telefonunu cebinden çıkardı. Parmakları titriyordu. Reddedilme ihtimali onu korkutuyordu. Babasından çekindiği için annesini 
aramaya karar verdi. 

“Alo, anne?” 

“Cristo bugünlerde telefonlarına cevap vermiyor musun sen?” 

Annesi onu aramış mıydı? Bunu bilmiyordu. Herhangi bir sesli mesaj 
yoktu. “Ne oldu? Babam iyi mi?” 

“Baban iyi.” 

“Sevindim. Neden aradın beni?” 

“Evleniyormuşsun, bir şeye ihtiyacın var mı diye aramıştım.” 

“Hayır, hiçbir şeye ihtiyacım yok.” Bu yalandı. Birçok cevaba ihtiyacı vardı. Ama cevap vermesi gereken annesi değildi. “Anne bir soru sorabilir miyim?” 

“Sor, ama umarım cevap verebilirim.” 
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Annesi sıkılgan bir kadındı. Kahvesini alıp sohbet etmekten hoşlanmazdı. “Babamla ilk evlendiğinizde ilişkiniz farklı mıydı?” 

“Nasıl farklı?” 

“Bilirsin, o işkoliktir. “ Babasımn buz gibi bir adam olduğunu söyleyemedi. 

“Baban işinin ilk planda olduğunu en başından söylemişti.” 

“Sen kabul etmiş miydin?” 

Kısa bir sessizlik oldu. “İşine bağlı biri olduğunu anlayışla karşıladım.” 

“Ya Max’ın ölümü? Babamı değiştirdi mi?” Cristo babasının soğukluğunun bununla ilgili olabileceğini düşünüyordu. 

Bu kez daha uzun bir sessizlik vardı. “O kaza herkesi değiştirdi. Sen 
dâhil. Ama kendini suçlama. O bir kazaydı.” 

“Babam öyle düşünmüyor.” 

“Baban kendi hatası olduğunu düşünüyor. Çevresinde bir bariyer 
oluştu. Ne yapacağını bilmiyor. Ona olan sevgimizi hak etmediğini düşünüyor.” 

“Gerçekten mi?” Cristo bu izlenimi hiç almamıştı. Babasını yanlış mı 
anlamıştı yani? 

“Baban sevdiklerinden başka birini daha kaybetmekten çok korkuyor. 
Onlara sen de dâhilsin. Onun senin istediğin gibi, hak ettiğin gibi bir baba 
olmadığını biliyorum fakat bazen insanları olduğu gibi kabul etmelisin. 
Cristo ailem için yapmayacağım bir şey yoktur.” 

Babası da öyle yapar mıydı acaba? Daha da önemlisi, Cristo yapar 
mıydı? Kyra gözünü açıp ona ailenin önemini hatırlatmıştı. İkisinin de 
inatçı olduğu için barışmadıklarını söylemişti. Max hayatta olsa ailesini 
bir arada görmek isterdi. 

Belki Max’ı onurlandırmanın yolu, gururunu unutup babasıyla barışmasıydı. Ama önce öğrenmesi gereken bir şey daha vardı. “Anne, babam barışmak istiyor mu? Ailenin tekrar bir araya gelmesini istiyor mu?” 

“Sanırım ister.” 

.Annesi sadece tahmin yapabiliyordu. Babası ailesine ihtiyacı olduğunu itiraf etmezdi. Çünkü bu onun zayıf olduğunu gösterirdi. “Nasıl yapacağını bilmiyorum.” 

“Ne yapacağımı?” 

“Babam için bahane üretecek misin? Onu o kadar çok mu seviyorsun?” 
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“Cristo, nedir bu sorular? Düğünle ilgili bir sorun mu var?” 

Kesinlikle vardı. Ama annesinin düşündüğü gibi değil. Bir seçim 
yapmalıydı. Ya işi ya ailesi. Kendini tam ortadan ikiye bölemezdi. Birinin 
ağır basması gerekiyordu. 

Cevap alamayınca annesi sordu. “Cristo beni endişelendiriyorsun.” 

“Babam gibi olmak istemiyorum, anne.” 

“Senin güzel bir kalbin var. Ona güven. Seni üzmez.” 

Annesi fazla tavsiyede bulunan biri değildi. Gerçekten inanmış olmalıydı. Demek annesi güzel bir kalbi olduğuna inanıyordu. Birden içi ısındı. 

“Teşekkür ederim. Bu konuşma iyi geldi. Artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi gitmeliyim.” 

Telefonu kapattıktan sonra, Kyra’ya olan aşkının gerçek olduğunu 
kanıtlamanın tek yolunun Stravos anlaşmasını iptal etmek olduğunu biliyordu. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Ama bu anlaşma üzerinde bu kadar çok çalışıp emek vermişken nasıl yapabilirdi bunu? Babasına kendini 
kanıtlama fırsatını tepebilir miydi? 

Fakat birden aklına Kyra’nın gülümseyen yüzü gelince, sıktığı yumrukları gevşedi. O hayatta neyin önemli olduğunu biliyordu. 

Kyra’ya olan aşkına inanmalıydı. 
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~ ON SEKİZİNCİ BÖLÜM ~ 

Bu her küçük kızın rüyası değil miydi? 

Kyra daireye özel olarak getirilmiş, üç boy aynasının karşısında dönüyordu. Kar beyazı dantel ve organzeden yapılmış gelinliği muhteşemdi. 
Çok düşünüp bu denizkızı gibi gelinliğe karar vermişti. Üstü belini güzelce sarıyor ve dar olarak neredeyse yere kadar iniyordu. Cristo ile koridorda yürürken nasıl görüneceklerini hayal etti. 

Düğüne iki gün kalmıştı. Dayısı neden otel zincirini satmasının bu 
evlilikle ilgili olmadığını söylemişti acaba? Yoksa Cristo’nun otelleri 
almak için bu evliliği kullandığını düşünüyordu? Midesine bir sancı girdi. 

Cristo çekici olduğu kadar düşünceli biriydi de. Onu üzmemesi gerekirdi. 

Kapı çalınınca düşünceleri bölündü. 

“Selam Kyra.” 

Oh, olamaz. Hayır. 

Kyra hemen arkasını döndü. Kapıda duran annesiydi. Kollarını göğsünde kavuşturmuştu ve bu iyi bir işaret değildi. 

Döndü. “Anne ne yapıyorsun burada? Geleceğinden haberim yoktu.” 

“Mesajlarına baksan haberin olurdu. Annenden habersiz mi evlenecektin?” 

“Bir dakika, açıklayabilirim.” 

Annesi gözlerini kısarak baktı. “Bekliyorum.” 
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“Neyi açıklayacaksın?” Cristo birden ortaya çıktı. 

Kyra derin bir iç çekti. Annesi ve sahte damat sırayla kapıdan içeri 
giriyorlardı. 

Kadın Cristo’ya döndü. “Sen damat olmalısın.” 

“Cristo Kriakas. Ya siz?” 

“Ben gelinin annesiyim.” Kırmızı rujlu dudaklarını birleştirmişti. “Ve 
siz her şeyi mahvettiniz.” 

“Anlayamadım. Neyi mahvettim?” 

“Birisinin sana gelini düğünden önce görmemen gerektiğini söylemesi gerekirdi. Şimdi git. Burada olmaman lazım.” 

“Ama burası benim dairem. Kimseden emir almam.” 

“Hem de inatçısın. Burada olman uğursuzluk getirir. Şimdi git. Kızımla konuşacaklarım var.” 

Cristo Kyra’ya baktı. Kız omzunu silkti. “Çok güzel görünüyorsun. 
Şimşek falan çaktığı da yok. Uğursuzluk henüz gelmemiş.” 

“Sahi mi? Sen orada durup benimle alay mı edeceksin?” 

Durum iyiye gitmiyordu. Kyra bara gidip telefonunu aldı ve hemen 
bir mesaj çekti. 

-(Kyra) Daire 911 

-(Sofıa) Ne oldu? 

-(Kyra) Çok şey. Çabuk ol. 

Odada gerginlik vardı. 

“.Anne ne yapıyorsun, burada?” 

Kadın kızgın bir ifadeyle baktı. “Biricik kızımı koridorda yürürken 
yalnız bırakacağımı mı sanıyordun?” 

“Ama olmayacak...” 

“Ne olmayacak?” 

“Ama... Ben evlenmiyorum ki.” Cristo’ya baktı. 

“Buna inanacağımı mı sanıyorsun. Neden gelinlik var üzerinde? Bana 
kızgın olduğunu biliyorum ama yine de bana haber vermeden evlenemezsin.” 

Kyra’nm buna verecek bir cevabı yoktu. Düğün gerçek olmadığı için 
annesine haber vermek aklına bile gelmemişti. Ama anlaşma nedeniyle 
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bunu annesine bile açıklayarruyordu. Hem annesi düğünün sahte olduğunu 
öğrense, dünyayı yıkardı. 

“Anne nereden öğrendin sen?” 

“Herkes gibi gazetede okudum. Evleneceğini duyunca nasıl mutlu 
olduğumu bilemezsin.” 

Kyra Cristo’ya baktı. Amerika da hiçbir gazetede çıkmayacağına dair 
söz vermişti. 

“Kyra, neler oluyor burada? Yoksa hamile misin?” 

“Ne? Hayır. Nereden çıkardın bunu?” 

Annesi ikisinin gözlerine şüpheyle baktı. “Ama bu acele düğün nedeniyle herkes öyle düşünecek.” 

“Tamam yeter.” Cristo araya girdi. “Buraya gelip Kyra’yı üzmenize 
izin veremem. Zaten yeteri kadar acı verdiniz.” 

“Acı mı verdim? Ya ben? Beni terk edip gitti. Şimdi de benden habersiz evleniyordu.” 

“Yeter!” Cristo sesini yükseltti. “Kyra sizi sevmekten başka bir şey 
yapmadı. Size yardım edebilmek için çalıştı durdu. Siz ondan özür dilemelisiniz.” 

Yaşlı kadın sustu kaldı. 

“Kyra geldim. Ne oldu?” Sofıa yarı açık kapıdan başım uzatmıştı. 
İçeri girdiğinde Kyra’nın annesini gördü. “Oh, merhaba bayan Pappas.” 

Bir sessizlik oldu. Gerginlik artmıştı. Kyra’nın annesi ile Cristo birbirlerine bakıyorlardı. 

Sofıa, ne yapacağım ben der gibi Kyra’ya baktı. 

“Sofıa, ben üzerimi değiştirirken, sen anneme çevreyi gezdirir misin?” 

“Ben gezmek istemiyorum. Neden gelinlikle damadın yanında durduğunu söyle bana. Hem bu gelinliği beğenmedim. Değiştir.” 

“Anne, mükemmel bir gelinlik bu!” 

“Belki öyleydi ama artık uğursuz.” 

“Değil. Lütfen Sofıa ile beraber gezmeye çık. Gerçekten anne. Terziye sormam gereken şeyler var. Sonra işim bitecek.” 

“Ya o?” Yaşlı kadın başıyla Cristo’yu işaret etti. 

“Onun da benim de batıl inançlarımız yoktur. Kendi şansımızı kendimiz yaratırız.” 

Annesi sert bir hareketle dönüp odadan çıktı. Sofıa peşinden gitti. 

Yalnız kalmışlardı. Cristo kapıyı kapattı. “Neler oluyor?” 
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“Şehri kasırga süpürdü.” 

“Bunu gördüm ama neden gelmiş buraya?” 

“Neden bana soruyorsun? Evlilik ilanlarının Amerika da çıkmayacağım söyleyen sensin. Suçlu arıyorsan aynaya bak.” 

“Ben bir şey yapmadım.” 

“Akşam finallerim var. Öğleden sonra ders çalışmalıyım. Şimdi üstümü değiştireceğim. Bir yere gitme.” Odasına girdi. 

Kyra gelinlikle o kadar güzel olmuştu ki, bakmaya doyum olmuyordu. Bir prenses gibiydi. 

Cristo odada volta atmaya başladı. Gerçekten evlilik teklif etmeye 
karar vermişti ama bunu nasıl yapacaktı? Önce her şeyi çözmek zorundaydı. Acaba Kyra teklifi ilk duyduğunda ne yapardı? Boynuna mı sarılırdı? Öper miydi? İçini heyecan kapladı. Onu hayat boyu mutlu edeceğine 
dair söz verecekti. Mükemmel bir hayatları olacaktı. 

Kyra sonunda odasından çıktı. Şeftali rengi bir kapri şort ve beyaz 
dantelden, kolsuz bir üst giymişti. Saçları tokayla arkada topluydu. Çok 
güzel görünüyordu. 

Cristo derin bir nefes aldıktan sonra yavaş yavaş bıraktı, “Kyra konuşmamız lazım." 

“Eğer annem hakkında ise seni suçladığım için özür dilerim. Ben bir 
sonuca vardım.” Gözlerini kaçırdı. “Bunu sana söylemem gerekiyor. Biliyorum bir anlaşma yaptık ama ben... Ben artık dayanamıyorum. Anneme 
gerçeği açıklamalıyım. Hatta herkese." 

“Anlıyorum.” 

Kız şaşkınlıkla baktı. “Anlıyor musun?” 

Cristo gözlerini duvara çevirdi. Dört duvar üzerine geliyordu sanki. 
Kyra’mn fikir değiştireceği daha önce bu hiç aklına gelmemişti. Ne olacaktı şimdi? 

“Cristo, duydun mu beni?” 

“Bir fikrim var. Biraz güneş ışığına, temiz havaya ne dersin?” 

Kız kaşlarım kaldırdı. “Hani konuşacaktık.” 

“Konuşacağız. Söz.” Kapıya doğru yürüdü. “Hadi gel." 

“Cristo yapamam. Biliyorsun, annem burada.” 

“Annen biraz beklesin.” 

Kızı asansöre bindirip arka kapıdan çıkardı ve plaja doğru yürümeye 
başladılar. Cristo söylemek istediklerini içinden tekrarlayarak prova yapı- 




102 Jennifer Faye 


yordu. Nereden başlamalıydı? Her şeyi berbat etmemeliydi. 

Kyra koluna dokundu. “Hey, ne oldu? 

Endişe adamın gözlerinden okunabiliyordu. Kaskatı kesilmişti. Kelimeler ağzından çıkamıyordu. 

“Sakin ol.” Kyra adamın koluna girdi. “Ne söyleyeceksen söyle, anlayışla karşılarım.” 

El ele plajın kalabalığından kurtulup tenha tarafa doğru gittiler. 
Cristo söyleyeceklerini kimsenin duymasını istemiyordu. Sadece ikisi 
arasında kalmalıydı. 

“Seninle konuşmam gereken bir şey var.” 

“Annemi geri yollayacağım, merak etme.” 

“Hayır, yollama. Hatta kalması daha iyi olur.” 

“Neden? Senin annenle baban damı geliyorlar düğüne?” 

Başını iki yana salladı. “Annem aradı. Ne o nede babam geliyor. Babamın yoğun işlerini bahane etti.” 

“Ve sen inanmadın tabi." 

Cristo omzunu silkti. “Önemli değil. Onlara ihtiyacım yok. Ama annen kalırsa iyi olur.” 

“Neden bunu’ tekrarlayıp duruyorsun?” 

Kızın tuttuğu elini sıktı. “Merak etme. Bir planım var.” 

“Plan mı? Önce dayımla şimdi de annem ile ilgili plan mı yaptın?” 

“Sanırım bu tam olarak bir plan değil.” 

Kyra merakla baktı. “Lütfen anlat artık.” 

Konu daha da karmaşık hale gelmeden açıklama yapmak zorundaydı. 
“Bugün Nikolaos’u arayıp otellere verdiğim teklifi geri çektiğimi söyledim.” 

“Ne? Ama neden? Çok önemliydi senin için.” 

“Çünkü sen bana hayatta işten çok daha önemli şeyler olduğunu öğrettin.” 

“Öylemi yaptım?” 

Cristo başıyla onayladı. “Fazlasını da öğrettin bana.” Bir dizini yere 
koydu. “Biliyorum bunu yaparken bir yüzük lazım ama zaten parmağına 
taktın bile.” 

“Cristo, ayağa kalk!” Kızın gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. “Ne yapıyorsun?” 

“Ne yaptığımı biliyorsun. Konuşmama izin verirsen sana evlenme 
teklif edeceğim.” 
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“Yapamazsın. Bu doğru değil." Kız korkmuş gibi ellerini çekti. 

Ne? Bir dakika. Sevinçten kollarına atılması gerekmiyor muydu? 
Ama o üzüntüden ağlayacak gibiydi. Cristo hayal kırıklığına uğramıştı. 
İşinden vazgeçip aşkı seçmekle hata mı yapmıştı? 
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~ ON DOKUZUNCU BÖLÜM ~ 

Olamazdi bu. 

Cristo bütün bunları söylemek için yanlış zamanlama yapmıştı. 

Kyra bir adım geri attı. Yapamazdı. Yapmayacaktı. Cristo’nun uğruna her şeyini kurban ettiği kadın o olamazdı. Otellere yaptığı teklifi geri 
çekmesi bile çok fazlaydı. Hayatını alt üst edecekti. Hayatı boyunca bununla beraber yaşayamazdı. 

Parmağındaki yüzüğü çıkarıp verdi. “Yapamam.” Elleri titriyordu. 

“Kyra.” 

“Özür dilerim.” Kız dönüp otele doğru yürümeye başladı. 

“Kyra, neden bize bunu yapıyorsun?” 

Kız durdu. Eğer dürüst olacaksa, endişelerini açıklamalıydı. İradesini 
kullanıp dönüp baktı. Adamın yüzü acı doluydu. “İkimizde bu peri masalına kendimizi kaptırmamalıyız. İkimiz de doğru düşünemiyoruz.” 

“Doğru değil.” 

“Herkes birbirimize ait olmadığımızı görüyor. Annenler düğüne gelmek istemiyor. Bunun büyük bir hata olduğunu neden görmek istemiyorsun?” 

“Annemler aşk nedir bilmez. Yıllar önce belki biraz vardı ama artık 
hiç yok. Ama ben seni seviyorum. Gerçek sorum şu, sen de beni seviyor 
musun?” 

Kyra gözlerini yere çevirdi. “Sen benim sana verebileceklerimden 
daha fazlasını hak ediyorsun. Sen harika birisin. Bir gün aradığın kadını 
bulacak ve mutlu olacaksın.” 
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Cristo yürüyüp kızın yanına geldi. “Neden beni sevdiğini itiraf etmekten kaçınıyorsun?” Dokunmak için elini uzattı. 

Kyra hemen geriledi. Biliyordu ki, o temas aklını başmdan alacak, 
bütün iradesini kaybettirecekti. “Seni üzmek istemiyorum. Bunu hiçbir 
zaman da istemedim. Ama anlamalısın ki, bu rüyayı biz yarattık. Şenle 
ben gerçek değildik.” 

“Hepsi bu kadar mı? Benimle işin bitti mi yani?” Sesi titriyordu. 

“Bence en iyisi bir an önce düğünü iptal edip, birbirimizi daha fazla 
üzmeden kendi yolumuza gitmek.” 

Cristo uzun uzun baktı. Bakışı sertti ama ne demek istediği belli olmuyordu. Bir şey söylemeden dönüp arkasını otele doğru yürümeye başladı. Yalnız. 

Kyra bir eliyle ağzını kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 
Duygularına hâkim olamıyordu. Cristo gözden kayboluncaya kadar öyle 
kaldı. Sonra hıçkırık sesleri plaja yayıldı. 

Birden Cristo’yu üzdüğü için pişman olmuştu. Hâlbuki o ne fedakarlıklar yapmıştı onun için. Yaşlar gözünden süzülmeye devam ediyordu. 
Telefonu bipledi. Mesaj gelmişti. Gözlerini silmeye çalıştı. 

-(Sofıa) Dolaşalım mı? 

-(Kyra) Olmaz. 

-Sofıa) Cristo yanında mı? 

-(Kyra) Hayır. 

-(Sofıa) Ne oldu? 

-(Kyra) Bitti. 

-(Sofia) Ne bitti? 

-(Kyra) Her şey. 


-(Sofıa) Nerdesin? 
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-(Kyra) Plajda. 

-(Sofıa) Hemen geliyorum. 

Kyra kuma oturdu. Sofıa gelse de bir çaresi yoktu artık. Kırılan bir 
cam yapıştırılamazdı. Ne olduysa onun yüzündendi ve bundan sonra acıyla yaşamasını öğrenmesi gerekiyordu. 

Cristo üzerinde dünkü kıyafetiyle boş dairede volta atıyordu. Kyra o 
konuşmalarından sonra bir daha gelmemişti. 

Kyra ile iyi anlaşmışlardı. Beraberken gülüp eğleniyorlardı. Davranışına çok şaşırmış, hem de çok üzülmüştü. Fakat bir kadına, onu bırakıp 
gitmemesi için asla yalvarmazdı. 

Önemli bir anlaşmadan vazgeçmişti. Babasının gözünde beceriksiz 
kalmaya devam edecekti. Bu önemli kararı veremediğini düşünecekti. 

Kapının çalmasıyla irkildi. Gelmişti. Kyra dönmüştü. Sakin olmalıydı. Derin bir nefes alıp kapıyı açtı. “Döndün demek.” 

“Ben ilk kez geliyorum buraya.” Niko şaşkın bakıyordu. 

“Aldırma. Seni başkası sandım” 

Niko içeri girip kapıyı kapadı.”Bu akşam için hazır mısın?” 

“Ne var bu akşam?” 

“Nasıl unutursun? Bekârlığa veda partisi.” 

“Ah, çok yoğunum unutmuşum.” 

“Partiden önce yemek yiyelim mi?” 

“Aç değilim.” 

Niko geçip koltuğa oturdu. “Ne oldu? Anlat bana.” 

“Bir şey olduğunu nereden çıkarıyorsun?” 

“Çok kötü görünüyorsun. Mutlaka bir şey olmuş.” 

Cristo ile Niko iyi arkadaş olmuşlardı. Niko sağdıcı olacaktı. “Düğün. .. Düğün iptal oldu.” 

“Ne? Ama neden? Kyra ile çok mutlu görünüyordunuz.” 

Cristo başından sonuna bütün hikâyeyi anlattı. Kyra’nın annesinin 
sürpriz ziyaretini, kendi annesinin bahane bulmasına kadar her şeyi. Sonra 
Kyra’ya evlenme teklif etmesini. 

Niko hepsini sessizce dinledikten sonra sordu. “Onu seviyor musun?” 

Cristo da koltuğa oturdu. “Öyle sanmıştım ama yanılmışım.” 

“Egon yaralanmış. Haklısın, kim olsa aynısı olur. Ama hayatının aşkından vazgeçmeye değer mi?” 

“Kuzenin olduğu için öyle söylüyorsun.” 

“Hayır. Daha önce senin kadar perişan olmuş birini görmediğim için. 
Şu halini bir görsen...” 

Cristo buruşmuş pantolonuna, gömleğine baktı. 

Niko sordu. “Yemek yedin mi?” 

“Aç değilim.” Oysa midesi gurulduyordu. 

“Bunu halletmenin bir yolu olmalı. Gelin olmanın verdiği gerginlik 
onu etkilemiş olabilir mi?” 

“Sanmam.” 

“Peki sence ne oldu?” 

“Bilmiyorum. Bütün gece ben de onu düşündüm. En başta sadece rol 
yapıyordum ama sonradan gerçeğe dönüştü.” 

“Bunu Kyra’ya söyledin mi?” 

“Söyleyecektim. Ama sözümü kesip bunun büyük bir hata olduğunu 
söyledi.” 

“Sence hata mı?” 

“Hayır. Hatta dedeni arayıp teklifimi geri çektiğimi söyledim. Ona 
bağlılığımı kanıtlamak için. Ama ters etki yaptı.” 

“Bak, ben aşk konusunda uzman değilim ama eğer onu istiyorsan peşinden gitmelisin. Duygularının gerçek olduğunu anlatmalısın.” 

Cristo boynunu ovuşturdu. “Bu kez neden inansın bana?” 

“Belki o da hatasını anlamıştır. Ama geri dönmeye utanıyordur.” 

Reddedilmek Cristo’yu fena yaralamıştı. İkincisini kaldıramazdı. 
“Beni reddetmiş birinin neden arkasından gideyim ki?” 

“Bu bir iş anlaşması olsa, peşini bu kadar kolayca bırakır miydin?” 

Cristo cevap vermedi. 

“Anlaşmayı yapabilmek için reddedilmeyi göze almaz miydin?” 

Niko haklıydı. Kyra’yı tekrar kollarına alabilmek için her yolu denemesi gerekiyordu. Ona aşkının büyüklüğünü anlatmalıydı. Ayağa fırladı. 
“Bekârlar partisini iptal etme.” Koşar adımlarla kapıya yöneldi. “Sonra 
görüşürüz.” 

“Cristo, bekle. Önce bir duş alman gerekmiyor mu?” 

“Yapacak çok daha önemli bir işim var.” Kapıdan çıktı. 

K.es. artık duymak istemiyorum. Bitti, gitti.” 

Kyra en iyi arkadaşı Sofla ve annesinin dırdırlarından bıkmıştı. Dondurmasından bir kaşık aldı. 

Annesi kollarını kavuşturmuş, kaşlarını çatmıştı. “Birini dinlemen lazım. İnat ediyorsun.” 

“Bana yaptıklarından sonra hala seninle konuştuğuma şükret. Nasıl 
yapabildin bunu bana?” 

Annesi kıpkırmızı oldu. “Senden özür dilemiştim.” 

“Bu her şeyi hallediyor mu?” 

“Hayır. Ben hatalıydım. Baban öldükten sonra doğru düşünemiyordum. Yalnızlığa alışamamıştım.” 

“Neden bunu açıkça söylemek varken bana yalan söyledin?” 

Yaşlı kadın üzgün ve düşünceliydi. Kollarım açtı. “Senin kendi hayatın vardı. Kendi arkadaşların. Bana hayır diyeceğini düşündüm. Hayatımda ilk kez yalnız kalacaktım.” Kadın ağlamaya başladı. “Baban benim en 
iyi arkadaşımdı.” 

Kyra da üzülmüştü. Dondurmasını bırakıp annesine sarıldı. “Tamam 
anne. Beni hiçbir zaman kaybetmeyeceksin.” 

Sofıa mendil getirmişti. Kadın gözlerini sildi. “Beni affediyor musun?” 

“Düşünüyorum. Ama önce benimle her zaman dürüst olacağına söz 
vermelisin. Ne olursa olsun.” 

Kadın ağlamaya devam ediyordu. “Söz veriyorum.” Tekrar gözlerini 
sildi. “Ama benim yaptıklarım için geleceğini mahvedemezsin. Cristo’nun 
sana bakışını gördüm. O seni seviyor.” 

“Anne, yeter. Olan oldu. Konuşmak istemiyorum artık.” 

Annesi ayağa kalktı. “Hata yapıyorsun.” 

Sofia’nın dairesindeydiler. Kız ayağa kalkıp Kyra’nın tam önüne geldi. “Beni korkutamazsın. Deneme bile.” 

“Neden kimse bunun en iyi yol olduğuna inanmıyor?” 

“Çünkü sen bile inanmıyorsun.” 

“Doğru değil." O da ayağa kalktı. “Biraz temiz hava alacağım.” 

“Arkadaş ister misin?” 

Kyra başını hayır anlamında iki yana salladı. “Düşünmem gerekiyor.” 

“Cristo seni gerçekten seviyor. Onu düşün.” 

Kyra kapıyı açıp çıktı. 

Güneş batmak üzereydi. Patika yoldan plaja doğru yürümeye başladı. 
Duygu yüklüydü. Gözleri dolmuştu. Neden doğra karan veremiyordu? 
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Cristo ile beraber geçirdikleri günler aklından çıkmıyordu. O seviştikleri gece hayatının en mutlu günüydü. Onu seviyordu. Bunu inkar edemezdi. 

“Kyra.” 

Kız sesi tanımıştı hemen. Cristo'ydu bu. Onu nasıl bulmuştu? Aptalca 
bir soruydu bu. Sofıa söylemiş olmalıydı. Dönüp baktı. 

Cristo perişan bir haldeydi. Saçları darmadağın olmuştu. Bir haftadır 
aynı şeyleri giyiyor gibiydi. 

“Cristo, ne oldu?” 

Adam cevap vermedi. Sadece bakıyordu. Hasta mıydı acaba? Yoksa 
ailesine bir şey mi olmuştu? 

“Cristo, lütfen bir şey söyle. Beni korkutuyorsun. Bir şey mi oldu?” 

“Hayır. Her şey yolunda.” 

“Söyle o zaman. Elimden geleni yaparım.” 

“Sahi mi?” 

“Elbette.” Ona kalbini vermiş, mutluluğunu kurban etmişti. Biraz daha fazlasını da yapabilirdi. 

Cristo, Kyra’ya inanmak istiyordu. 

Bakışları derindi. Belki de hayatının en önemli anım yaşıyordu. 
“Kyra, dün için özür dilerim. Teklifi yanlış bir zamanda yaptım. Anneni 
tekrar görmenin şaşkınlığı içinde olduğunu düşünemedim. Sabırsız davrandım.” 

“Sorun değil. Sana kızmadım.” 

Doğru mu söylüyordu. “Kızmadınsa neden reddettin beni?” 

“Birlikte geçirdiğimiz haftalar çok güzeldi. Sen de çok tatlıydın ama 
sonsuza dek sürmez. Bitti.” 

“Sana elli yıl mutlu beraberlik sözü veremem. Ama tersini de iddia 
edemezsin. Gelecek büyük bir soru işareti. Bildiğim tek bir şey var.” 

“Nedir o?” 

“Seni seviyorum.” Kız itiraz etmeye kalkınca elini dudağına götürüp 
susturdu. “Hayal değil gerçek. Senin gülmeni seviyorum. Hayata bakışım 
seviyorum. Başkalarının mutluluğunu düşünmeni bile seviyorum.” 

Kyra dudağında duran parmağı öptükten sonra kenara çekti. “Fazlası 
da var. Babanın onayına ne kadar önem verdiğini biliyorum. Ailen benim 
gibi birini istemez.” 

“Her şeyden önce sen herhangi biri değilsin.” 
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“Neden? Nikolaos Stravos'un uzaktan akrabası olduğum için mi?” 

“Hayır. Sen benim dünyamı aydınlatan güneşimsin.” 

“Ama ailen? Düğüne bile gelmiyorlar.” 

“Onlara davet gönderdim. Henüz cevap vermediler.” Kızın yüzünü 
avuçladı. “Senin bana öğrettiğin bir şey var. Başkalarının onayı için uğraşmayacaksın. Kendi hayatına kendin karar vereceksin.” 

“Ama onlar senin ailen.” 

“Hayır, benim ailem sensin. Seni seviyorum, Kyra. Seninle evlenmek 
istiyorum.” 

Kyra ağlamaya başladı. “Ben de seni seviyorum. 


Kristal çanlar çaldığında gelinle damadın öpüşme zamanı gelmişti. 
Kyra kocasına bakıp gülümsedi. Cristo çok mutluydu. Kısa bir öpüşme 
olmasına rağmen ilk kez öpüşüyorlarmış gibi heyecanlanmışlardı. 

Hemen arkasından Nikolaos dayı yanlarına geldi. “Sizi kutlamak isterim. Kyra çok güzel bir gelin olmuşsun. Büyükannen seninle gurur duyardı.” 


“Teşekkürler.” Kız uzanıp dayısını yanağından öptü. 

Yaşlı adam bu kez Cristo’nun elini sıktı. “Aileye hoş geldin.” 

“Teşekkür ederim. Merak etmeyin kuzeninizi mutlu edeceğim.” 

“İyi. Stravos otelleri ile hala ilgileniyorsan, yakında bir telefon alacaksın. Düğün hediyesi olarak kabul et.” 

Bir an sessizlik oldu. Çok şaşırmışlardı. “Çok teşekkür ederim. Bana 
güveninizden şeref duydum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım.” 

“Karına ve Niko’ya teşekkür et. İkisinin de ikna kabiliyeti çok yüksek.” 

Gözler Niko’ya döndü. Yanlarına gelmişti. Kyra’yı yanağından öptü. 
“Tebrikler kuzen. İyi bir damat seçtin.” 

Arkalarından bir ses duydular. “Seremoni çok güzeldi.” Başlar sese 
doğru döndü. 

“Anne.” Cristo şaşkındı. “Ne zaman geldin?” 

“Biraz önce geldik.” 

Geldik mi? Cristo çevreye göz attı. Babası da oradaydı. Biraz yaşlanmıştı ama düğününe gelmişti. Nasıl olmuştu bu? Yoğun işlerini bırakmazdı asla. Annesi onu ikna etmiş olmalıydı. 

“Tebrikler, evlat.” Babası elini uzattı. Sonra baba oğul kucaklaştılar. 

Cristo babasının ona sarıldığını hatırlamıyordu. Belki çocukluğunda 
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yapmıştı bunu en son. 

Kyra bir adım öne çıktı. “Geldiğiniz için ikinize de teşekkür ederiz.” 

Cristo’nun annesi kıza sarıldı. “Aileye hoş geldin.” 

“Teşekkürler. Sizleri yakından tanımak isterim.” 

“Amerika’ya gelirseniz mutlaka bekliyorum. Misafirimiz olun. Onlar 
iş konuşurken biz seninle sohbet ederiz.” 

“Söz.” 

“Ömür boyu mutluluklar.” 

Dans müziği çalınca yeni evli çift alkışlar arasında piste çıktılar. Ancak Kyra’mn aklında bir şey olduğu belliydi. 

“Bir sorun mu var? 

“Hayır, yok.” 

“Hadi ama sen benim karımsın, seni iyi tanıyorum.” 

“Sofıa’ya üzülüyorum. Bütün gece yalnız başına oturup durdu. Keşke 
onu arkadaşlarınla tanıştırsaydın.” 

“İyi ki istemedin bunu.” 

“Neden?” Kyra dansı bırakıp durdu. “Arkadaşların için yeteri kadar 
güzel değil mi yani?" 

“Onu demek istemedim.” 

“Ne demek istedin?” 

“Çöpçatanlıktan anlamam. Herkes kendi bulmalı eşini. Sofıa gibi. 
Bak.” 

Kyra dönüp kocasının baktığı tarafa baktı. Sofıa ile Niko dans ediyorlardı. 






